
MAANDBRIEF BUURTKERK DE FONTEIN – APRIL 2023

Bij de vieringen
Op zondag 2 april is het Palmpasen, de zesde zondag in de Veertig Dagen en het begin van de Goede Week. We vieren de intocht 
van Jezus in Jeruzalem. Voorgangers zijn Johan Pruis en Tineke Veenstra. Organist is Gjalt van der Meulen. Aan de dienst wordt 
meegewerkt door het Goede Herderkerkkoor o.l.v. José van Dijken en na afloop hangt er een reizend wensdoek in de hal:

Tijdens de veertigdagentijd reist er een wensdoek van kerk naar kerkplek. Op een stukje stof kun je een wens, 
verlangen of klacht schrijven, tekenen of borduren, die je met een speldje aan het doek vast kunt maken. Zo ont-
staat er een gezamenlijk gebed. In de stille week zullen de stukjes stof omgewerkt worden tot stoffen gebeds-
boekjes.

Vieringen in de Goede Week en op Pasen
Op Witte Donderdag (6 april) vieren we dat Jezus met zijn leerlingen in Jeruzalem maaltijd hield en zijn leven van liefde en dienst-
baarheid in het perspectief plaatste van uittocht en bevrijding. We delen brood en wijn, zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg om te 
breken en te delen tot zijn gedachtenis. Aan de dienst wordt meegewerkt door de cantorij o.l.v. José van Dijken. Voorganger is ds. 
Evert Jan Veldman, organist Dick Dijkstra. Aanvang: 19.30 uur

Op Goede Vrijdag (7 april) staan we stil bij de veroordeling en terechtstelling van Jezus als de schuldeloze. Zijn lijden is verbonden 
met het lijden van anderen wereldwijd. We lezen het lijdensverhaal uit Mattheus, staan stil bij een moderne kruiswegstatie, leggen 
bloemen in kruisvorm neer en zijn bijeen in gebed. José van Dijken (piano) en Marian Kamstra (blokfluit) verzorgen de muzikale be-
geleiding en het vrouwenkoor o.l.v. José van Dijken verleent haar medewerking. Voorganger is ds. Anita Akkerman, organist Gjalt 
van der Meulen. Aanvang: 19.30 uur.

In de Paaswake op Stille Zaterdag (8 april) vieren we dat in het donker van duisternis en dood licht en leven doorbreekt. We lezen 
verhalen van schepping en herschepping, opstanding en bevrijding. Door onze doop te gedenken en opnieuw te bekrachtigen ge-
ven we te kennen dat we ons leven met Jezus’ gang van dood naar leven willen verbinden. Aan de dienst wordt meegewerkt door 
de cantorij. Voorganger is buurtpastor Ruth Pruis, organist Carel van Aurich. Net als vorig jaar beginnen we een kwartier eerder (om
20.15 uur) met het zingen van liederen op het kerkplein, bij de vuurschaal. Om 20.30 uur luidt de klok en gaan we de donkere kerk-
zaal binnen.

Op de morgen van Pasen (9 april) vieren we het feest van de opstanding in een dienst van Schrift en Tafel. De dienst is extra feeste-
lijk omdat er gedoopt zal worden! Voorgangers zijn ds. Alberte van Ess en buurtpastor Ruth Pruis. Organist is Carel van Aurich. Aan-
vang: 9.30 uur.

Op zondag 16 april is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Tirtsa Liefting-van den Toren.
Op zondag 23 april is ds. Jaap Goorhuis onze gastvoorganger. Organist is Dick Dijkstra.
Op zondag 30 april is mw. Saskia Treu onze gastvoorganger en Carel van Aurich organist.

Wij gedenken
Op 11 maart is overleden Geert Haaijer, op de leeftijd van 75 jaar. Hij was de echtgenoot van Floor Haaijer-Ruskamp en woonde 
aan de Uranusstraat 52. Afgelopen vrijdag was er in de kerk van Midwolda een dienst waarin werd gedankt voor zijn leven. Aanslui-
tend vond de begrafenis plaats op de begraafplaats bij de kerk.

Pastorale zorg
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt of met een praktische hulpvraag zit – neemt u dan con-
tact op met:

 Hessel Boersma (T: 050-5718753/06-20222123 of E: hessel.boersma@gmail.com)
 Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of E: lamkedijkstra@home.nl) 

Wilt u een kaartje naar een gemeentelid sturen en u hebt het adres niet, neem dan contact op met één van de ouderlingen van De 
Fontein.

Bedankt!!
Pasen nadert en dat betekent het einde van mijn stagetijd in De Fontein. Als deeltijdstudent HBO Theologie en Levensbeschouwing 
heb ik ruim een half jaar op de donderdagen en soms op zondag in en om het gebouw mee heb mogen draaien. Dat betekende het 
geven van de meditatiecursus Lichter Leven met mijn stagebegeleider Alberte van Ess, meedenken over het project ‘labyrint’, die 
nog in de tuin ligt, meewerken aan de doopcatechese en pastorale bezoeken bij verschillende gemeenteleden thuis. Maar vooral 



ook veel kijken en luisteren naar wat er allemaal wel niet gebeurt in en om de kerk. Ik heb De Fontein als buurtkerk als heel gastvrij,
open, bedrijvig en leerzaam leren kennen. Een boeiende plek ook om te leren wat het betekent om als kerk in  en voor de buurt 
aanwezig te willen zijn. Dat dit moed, openheid, leren en proberen vraagt. Ik wil De Fontein en u als gemeente heel erg bedanken 
voor de gastvrijheid, de openheid en warmte waarmee ik ben ontvangen en begeleid. Speciale dank daarin voor Alberte van Ess en 
Ruth Pruis. Heel graag blijf ik De Fontein van een afstandje volgen vanuit Drenthe en wens u toe dat de wijkgemeente en het werk 
in en met de buurt met inspiratie en bezieling doorgang vindt en verder vorm mag krijgen.
Annelies Haijtink

Open kerk op woensdag en donderdag
Naast de diverse activiteiten die wij doordeweeks organiseren is De Fontein twee ochtenden per week open: op woensdag en don-
derdag van 10.00 tot 12.00 uur. Voor een persoonlijk gesprek zijn buurtpastor Ruth Pruis en/of ds. Alberte van Ess aanwezig. U kunt
ook even in de kerkzaal zitten, een kaarsje aansteken en de nieuwe tentoonstelling bekijken.

Herindeling Paddepoel
Helaas is er geen reactie gekomen op onze vraag voor een coördinator voor een deel van Paddepoel. Om deze reden hebben we 
een herindeling gemaakt. De scheidingslijn wordt de Pleiadenlaan, 
Martha Klooster (06-27552036 - a.j.klooster@home.nl) doet het noordelijke gedeelte en Harry van Eerden het zuidelijke deel van 
Paddepoel (06-52613729 - harryvaneerden@gmail.com). Mocht er ziekte of andere zaken zijn welke u wilt delen neem dan contact 
met één van hen op.

Buurtmaatje
Er zijn 12 personen aangemeld om een bezoekje te ontvangen en 5 personen om een bezoekje te brengen. Denkt u, oh dat had ik 
ook wel willen doen dan kunt u zich nog steeds aanmelden.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annie Borgerink

Bedankje
Ahmed en Seynab (Lijsterbeslaan 50) willen de mensen van De Fontein graag bedanken voor de bos tulpen. Ze zijn verrast en blij 
dat er met hen meegeleefd wordt.
Hartelijke groet, Dikkie van Dommelen 

Film in De Fontein: Hector and the Search for Happiness (2014) & Children of Men (2006)
Op dinsdagmiddag 11 april (14.00 uur) vangen we aan met ‘Hector and the Search for Happiness’: Wat maakt een mens nou echt 
gelukkig? Met die vraag begint psychiater Hector (Simon Pegg) uit Hector and the Search for Happiness aan zijn avontuurlijke reis. 
Die zoektocht levert een heerlijke feel-good film op, met een betekenisvolle boodschap én een cast waar je u tegen zegt (o.a. Si-
mon Pegg, Rosamund Pike en Barry Atsma)!
Op donderdagavond 20 april (19.30 uur) draait ‘Children of Men’: In 2027 is de wereld na een oorlog grotendeels verwoest, en een
mysterieus virus maakt dat van menselijke voortplanting geen sprake meer is. Alleen in Groot-Brittannië bestaat nog zoiets als een 
maatschappij, die wordt bestuurd door een fascistisch ogende, militaire macht. Wanneer de cynische journalist Theo (Owen) be-
trokken raakt bij een verzetsgroep, is hij binnen de kortste keren onderdeel van een geheime missie die gaandeweg Bijbelse dimen-
sies krijgt.
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee klaar.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Buurtsoep
Op donderdag 13 april kunt u tussen 12.15 en 13.15 in De Fontein weer aanschuiven om te genieten van een heerlijke zelfgemaak-
te soep. Van harte welkom!

Wijn: van vroeger tot aan nu
In samenwerking met Hans Westerhof (wijnkenner, -adviseur en Dickens-liefhebber) organiseert buurtkerk De Fontein twee avon-
den rondom wijn. Aan de hand van verhalen, o.a. uit de Bijbel, duiken we eerst samen de geschiedenis van de wijn in, om ons ver-
volgens op de hedendaagse markt te richten. Hoe toegankelijk is deze eigenlijk en hoe vind je de betaalbare pareltjes? Hans vertelt 
hierover op zijn eigen manier en laat ons een kleine selectie proeven.
Data: donderdagavond 13 april en 1 juni om 19.30 uur
Kosten: gratis, vrijwillige bijdrage is welkom
Opgave: vóór dinsdag 11 april via r.pruis@defontein.info (VOL = VOL)

Stiltewandeling naar voormalig klooster Selwerd
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Het ontluikend groen. De natuur die weer wakker wordt en nieuw leven dat begint te groeien. Het is een prachtig schouwspel, zelfs 
aan de rand van de stad. En helemaal als je er een wandeling in volledige stilte in maakt. Zaterdag 15 april van 9:30 tot 13:00 kun je 
mee met onze stiltewandeling naar voormalig klooster Selwerd.
Onder leiding van zelfbenoemd monnik Hans Mulder wandel je van De Fontein naar het voormalig klooster Selwerd. Van tijd tot tijd
stoppen we even om de groep bij elkaar te houden, maar verder loop je in je eigen tempo en met je eigen gedachten. Bij voormalig 
klooster Selwerd doorbreken we de stilte voor een korte meditatie en bij terugkomst kun je afsluiten met een kopje koffie of thee 
in De Fontein. Een mooi begin van je weekend!
We verzamelen om 9:30 uur bij De Fontein, Eikenlaan 255. Opgave is niet nodig en deelname is gratis.

Muziek in De Fontein
Op zondag 16 april a.s. klinkt er weer “Muziek in De Fontein”
Concertgever is de bekende organist Sietze de Vries.
Op het programma staan werken van Michael Praetorius en Johann Sebastian Bach. Na de pauze zal Sietze improviseren op door 
het aanwezige publiek aangedragen thema’s. Aanvang: 16.00 uur, toegang gratis, wel een deurcollecte. Van harte welkom!

De buurtkerk in beeld
De buurtkerk, onze buurtkerk leeft! Doordeweeks vinden er allerlei activiteiten en ontmoetingen plaats. Deze zijn niet altijd even 
zichtbaar voor iedereen. Om die reden zal Wim van Dommelen ons de komende tijd van korte impressies voorzien.

Labyrint in de tuin van De Fontein
Bent u tijdens vakantie in het buitenland wel eens een labyrint tegengekomen? Op de vloer in de kerk van Auxerre (Frankrijk) bij-
voorbeeld? Of in Lucca (Italië, vlakbij Pisa) een labyrint, uitgehakt in de voorgevel van de kerk? En ook in de Hebreeuwse Fahri-bij-
bel staat een labyrint afgebeeld: bij het verhaal van de inname van Jericho: De zeven cirkels van het labyrint verwijzen naar de ze-
ven keer dat het volk Israël om de stad moet lopen. 
In een doolhof is de weg minder belangrijk dan het doel... het gaat daar om: hoe vind ik de uitgang? Maar in een labyrint is het doel
– als bij een pelgrimage – minder belangrijk dan het onderweg zijn. Je hoopt dat je al gaande verdieping vindt. Het leven kan soms 
ingewikkeld zijn; of: je loopt in cirkels zonder bij de kern te komen; misschien wel raakte je op een doodlopend pad, en moest je op 
je schreden terugkeren. 
Hoe kom ik dichter bij het midden, de kern? Dichter bij mezelf, bij……
Ik ga ‘m lopen, dat labyrint achter De Fontein!

Wanneer: alle dagen van de week tot 24 april
Waar: in de tuin van buurtkerk De Fontein, Eikenlaan 255
Hoe: op jouw manier, met of zonder een (eigen) vraag, of aan de hand van beschikbare hand-outs (hangen in de struik voor in de 
tuin)

Workshop Fotograferen met De Fontein. 
De workshop is bestemd voor ieder die plezier heeft in fotograferen. Het maakt niet uit of je gebruik maakt van de meest 
geavanceerde apparatuur of fotografeert met een mobieltje. Het thema is ‘ STADSGEZICHTEN’. In de stad is veel te zien om met je 
camera vast te leggen. De markante torens en gevels. Maar ook de markt is een dankbaar onderwerp. En wat te denken van de 
stadsgrachten waarin de gevels weerspiegelen. Bij nat weer: neem een plastic zak mee om je toestel te beschermen. 
We beginnen met koffie en een korte inleiding om vervolgens in groepjes of op eigen gelegenheid aan de slag te gaan. We hopen er
weer een mooie expositie van te maken. ZATERDAG 15 april 2023. 10.00 uur – 12.00 uur. Wil je meedoen, meld je dan aan bij: 



dikkievandommelen@hotmail.com of  aukefaber@live.nl

Kunst in De Fontein met ‘De Magdalena Laundries’ van Harrie Medema

In de Veertigdagentijd exposeert Harrie Medema van 21 februari tot 14 april met een serie schilderijen rond het thema ‘De 
Magdalena Laundries’. Harrie is 2022 afgestudeerd aan de Klassieke Academie in Groningen. Deze 5-jarige opleiding bood hem de 
gelegenheid om zich op kunstgebied te ontplooien. Voor zijn afstuderen koos hij voor het thema Maria Magdalena, icoon in 
christelijke kring en ver daarbuiten. Verschillende thema’s rond haar persoon wil hij onderzoeken en schilderen.  Dit thema richt 
zich op  het fenomeen van de Magdalena laundries in Ierland. Die laundries (wasserijen) waren opgericht door de Katholieken kerk, 
werden geleid door nonnen en waren bedoeld om vrouwen in moeilijkheden op te vangen. De wasserijen bleken echter oorden te 
zijn met een schaduwkant. De vrouwen leidden een hard bestaan als wasvrouwen, waren verstoken van liefde en bestaansrecht. 
Het ging om verlating, gedwongen afstaan van kinderen (adoptie), over verscheurde families en vergeten worden.De schilderijen 
over de wasserijen zijn veelal in tonale kleuren opgezet, zo accentueert Harrie de grauwheid van het bestaan daar. De getoonde 
vrouwen zijn summier uitgewerkt, om op die manier hun leven in de anonimiteit te benadrukken.  Harrie vertelt een verhaal over 
personen of gebeurtenissen. Op de expositie zijn elf schilderijen te zien die een tijdlijn volgen. Het begint met de aanleiding om als 
vrouw te worden opgenomen in de wasserij, de sfeer tijdens het werk daar en het eindigt met een wasvrouw nog vol emotie en 
verdriet terugblikkend op haar bijna voorbije leven. Harrie zoekt ook naar mogelijkheden om zijn kunst te verbinden met andere 
kunstvormen. Bij enkele schilderijen geeft hij muzieksuggesties die het schilderij in zijn beleving versterken . Vanwege de vele 
belangstellenden zal Harrie opnieuw een rondleiding verzorgen bij zijn werk op vrijdag 31 maart om 11:00 uur. Voor meer 
informatie zie het Kunstboek op de tafel in de hal waar u ook uw reacties in kunt schrijven, tevens zijn website en e-mailadres: 
https://harriemedema.nl en harrie55@icloud.comharrie55@icloud.com 

Kopij
Kopij voor de volgende maandbrief (mei 3023) kunt u tot woensdag 26 april aanleveren bij Jaap Medema: jaapmedema43@gmail.-
com.

Mailadres scriba van De Fontein
Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: scriba@defontein.info te sturen. We zijn nog steeds op zoek naar een scri-
ba, reacties kunnen naar het mailadres van de scriba worden gestuurd.

Info van de Diaconie

Collecten :
zondag 2 april:                    1e collecte wijkdiaconie, 2e collecte Protestantse Kerk (JOB), 3e collecte voedselbank
6 april Witte donderdag : 1e collecte Rondom Baba 
7 april Goede Vrijdag         geen collecte
8 april Paaswake:               1e collecte  Kerk in Aktie Moldavië, 
9 april Pasen:                      1e collecte Kerk in Aktie Moldavië , 2e collecte Stedelijk kerkenwerk
zondag 16 april:                 1e collecte Het Pand, 2e collecte Stedelijk kerkenwerk 
zondag 23 april:                 1e collecte Stichting Chavah, 2e collecte Stedelijk kerkenwerk

Amnesty International op 9 en 23 april
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