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“VREDE ZIJ MET JULLIE” 

 
 
 
 



 
Afbeelding voorkant: ‘Christ shows himself to Thomas’, Rowan & Irene 
LeCombte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst doet Inge Noor Smedes belijdenis van haar geloof. 
 
 
Aan deze dienst werken mee: 
 
Tineke Veenstra, ouderling van dienst 
Jehudi Esenkbrink, diaken van dienst 
Elsa Snieders, lector 
ds. Tirtsa Liefting-van den Toren, voorganger 
Mannes Hofsink, organist 
Wieger Riemersma, beeld, 
Marco Klinkenberg, geluid, 
Ronald Bas, koster 
e.v.a. 



VOORBEREIDING 
 
- Orgelspel over Lied 81 

- Woord van welkom 

- Stilte 

- Ontsteken van de tafelkaarsen  De gemeente gaat staan 

   
       (Lb 271) 

 
- Groet en bemoediging 

o. Vrede u allen 
 die gekomen bent om geloof te vernieuwen 
 hoop te verkondigen en liefde te ervaren, 
want Christus is opgestaan! 

g. JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
o. Wijd is de horizon 
g. RUIM ONZE BLIK 
o. Wij staan op nieuwe grond 
g. ADEMEN GODS TOEKOMST 
o. We zijn vrij! 
g. GELOOFD ZIJ GOD! 
 
 
- Zingen: Psalm 81a – uit Psalmen Anders  

 
 
2 Uit de wolken kwam, waar wij ’s nachts van dromen 
 toen mijn hart vernam: ieder loodzwaar juk 
 dat een mens verdrukt, heb ik weggenomen. 



3 Smachtend mensenkind, wil mijn woord bewaken, 
 stem uit storm en wind: wie in diepe nood 
 smekend roept om brood, zal mijn liefde smaken. 
 
4 Maar je lijkt wel doof, denkt het zelf te weten. 
 Wat ik ook beloof: jij bent heengegaan, 
 in je eigenwaan. Ben je mij vergeten? 
 
5 Was je mij maar trouw, was mijn woord je toetssteen, 
 geven zou ik jou zonder matiging 
 tot verzadiging honing uit de hoeksteen. 
 
 
- Kyrie en Gloria 
 
o.: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld 
en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde:  
…………………………………………………………………… 

(Lb 301k) 

 



       
2 Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest, 
 dor hout bloeit op in uw open hof: 

één en al bloesem, wekenlang feest - 
wij plukken geloof en oogsten lof 

 
3 Zing halleluja, nodig de volken: drink, 

eet van de vrucht, gij gezegenden; 
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt: 
verheven is Hij, de Levende! 

(Lb 648) 

 
RONDOM HET WOORD 
 
- Groet 
v: De Eeuwige zal bij u zijn  
a: OOK U ZAL GOD BEWAREN 
 
- Gebed van de Zondag 
 
- verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied 

 



- Epistellezing: 1 Petrus 1: 13-25 
 
13Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al 
uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich 
openbaart. 14Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de 
begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. 
15Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft 
heilig is. 16Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’ 17En 
als u Hem Vader noemt die iedereen naar zijn daden beoordeelt, zonder 
aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor Hem tijdens uw leven als 
vreemdeling. 18U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of 
goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had 
geërfd, 19maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam 
zonder smet of gebrek. 20Al voor de grondvesting van de wereld is Hij door 
God uitgekozen, en nu, aan het einde van de tijd, is Hij verschenen omwille 
van u. 21Door Hem gelooft u in God, die Hem uit de dood heeft opgewekt en 
Hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. 
 
- Halleluja 

 (LB 338j) 

 
- Lezing uit het Evangelie: Johannes 20: 19-31 
 

19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar;  
uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in 
hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ 20Na deze woorden toonde Hij 
hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 
21Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft 
uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies Hij over hen heen 
en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23Als jullie iemands zonden vergeven, dan 
zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ 
24Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’), was er niet bij toen  
Jezus kwam. 25Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer 
gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en  
met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik  
het geloven.’ 26Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas  



was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden  
staan. ‘Vrede zij met jullie!’ zei Hij, 27en daarna richtte Hij zich tot Tomas:  
‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees  
niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn  
God!’ 29Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig  
zijn zij die niet zien en toch geloven.’ 
30Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht,  
die niet in dit boek staan, 31maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat  
Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven  
ontvangt door zijn naam. 
 
- Schriftlied:  ‘Terwijl wij Hem bewenen’ – LB 644 

 
 
2 Terwijl wij om Hem treuren, 
 toont Hij ons hand en voet. 
 Hij komt door dichte deuren, 
 Hij spreekt zijn vrede groet. 
 
3 Terwijl wij van Hem spreken, 
 is Hij in onze kring 
 om ons het brood te breken 
 van zijn verkondging. 
 
4 Opdat wij zouden weten, 
 wat ons te hopen staat, 
 vraagt Hij ons om te eten: 
 een vis, een honingraat. 
 
5 Hij is de Heer en Koning, 
 die eeuwig bij ons is. 
 Zijn woorden zijn als honing, 
 zijn naam is als een vis. 



- Overweging 
  
- Zingen: ‘Liefde is licht, opnieuw geboren’- LB 636   

 
 
2 Liefde is licht, laat zich niet vangen, 
 komt door gesloten deuren heen, 
 biedt aan de woede beide wangen, 
 breekt harten harder dan een steen. 
 Liefde kan legers overwinnen, 
 springt hoger dan de hoogste muur, 
 blust, door de vijand te beminnen, 
 haarden van hoog oplaaiend vuur. 
 
3 Liefde is licht, uit Hem geboren 
 die zelf de bron van liefde is; 
 Hij heeft zijn kind aan ons verloren, 
 Pasen schrijft zijn geschiedenis. 
 Laat dan uw ziel in zonlicht dopen; 
 weg boze dromen wees gerust! 
 Boven mij gaat de hemel open: 
 Gods liefde die ons wakker kust. 



BELIJDENIS VAN HET GELOOF 
 
- Uitspreken van verlangen 
 
v.:  Inge Noor Smedes,  

toen je klein was hebben je ouders je laten dopen. 
  Zoals de apostel Paulus zegt: 

“Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft  
voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer  
wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of 
sterven, wij zijn van de Heer.” (Romeinen 14: 7-8) 

 
v.: Inge Noor, waar verlang je naar? 
i.:  Ik wil ‘amen’ zeggen op mijn doop en belijdenis doen van mijn 

geloof. 
 
- Getuigenis van Inge Noor 
 
- Afwending en toewending (met de gemeente)  allen staan 

 
v.: Jullie, die ‘amen’ willen zeggen op jullie doop 
 en iedereen die zijn of haar doop wil herinneren: 
 Willen jullie de HEER jullie God dienen  
 en alleen naar zijn stem luisteren? 
g.:  “Ja, dat wil ik” 
 
v.: Willen jullie je verzetten tegen alle machten of krachten 
 die je beheersen of van God weg trekken? 
g.:  “Ja, dat wil ik” 
 
v.: Willen jullie dat wat jullie als slaaf vasthoudt afwerpen 
 om te kunnen leven in de vrijheid  

die God voor zijn kinderen bedoeld heeft? 
g.:  “Ja, dat wil ik” 
 
 
 
- Geloofsbelijdenis (met de gemeente) 
 
v.:  Geloof je in God, 
 die ons gemaakt heeft tot wie we zijn; 
 die ons inspireert en kracht geeft 
 om hem te volgen op de weg van recht en vrede. 
g.: “Ja, ik geloof” 
 



v.: Geloof je in Jezus Christus, de Messias, 
 die ons op deze weg is voorgegaan, 
 door de dood heen. 
 Hij maakte geen onderscheidt  
 tussen man, vrouw, klein en groot, arm en rijk, 
 maar behandelde iedereen als gelijke. 
 Daarin liet hij ons Gods liefde voor de mensen zien. 
g.:  “Ja, ik geloof” 
 
v.: Geloof je dat Gods Geest in ons woont en werkt, 
 en ook zichtbaar wordt in de mensen om je heen. 
 Zo kunnen wij elkaar dienen, 
 en dienstbaar aanwezig zijn in Gods wereld. 
g.:  “Ja, ik geloof” 
 
g.: Wij hopen op een kerk 
 die haar grenzen verlegt 
 en zich opent naar de wereld, 
 op weg naar Gods nieuwe wereld. 
 
- Teken bij de doopvont 
 
v.: Inge Noor, je bent een kind van God 
 getekend + met het kruis van Christus. 
 
- Luisterlied: ‘Stil mijn ziel wees stil’ 
 
Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang, 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds, Hij is er bij, 
in je beproevingen en zorgen. 
 
Refrein: God, U bent mijn God 

 en ik vertrouw op U 
 en zal niet wankelen. 
 Vredevorst, vernieuw, 
 een vaste geest binnen in mij, 
 die rust in U alleen. 

 
Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af, 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op hem en hef je schild, 
tegen de pijlen van verleiding. 
Refrein  
 



Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los, 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht, 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
 
Refrein 

 
- De kinderen komen terug 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN. 
 
Mededelingen door diaken 

Gaven  

  1e Collecte: ‘Het Pand’ 

  2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk 

 
Zie de zondagsbrief voor meer informatie over de collectes. 
 
- Dankgebed 
 
- Voorbeden met als acclamatie: 

  
        (Lb 368f) 

- Stil gebed 
 
- Onze Vader 
 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 



En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen.      (NBV21) 

 
ZENDING EN ZEGEN 
 
- Slotlied: ‘Loof de koning, heel mijn wezen’ – LB 103c 

 
 
2 Loof Hem als uw vaderen deden, 
 eigen u zijn liefde toe, 
 want Hij bergt u in zijn vrede, 
 zegenend wordt Hij niet moe. 
 Loof uw Vader, loof uw Vader, 
 tot uw laatste adem toe. 
 
3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
 Hij kent onze broze kracht. 
 Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
 van de boze en zijn macht. 
 Loof uw Heiland, loof uw Heiland, 
 die het licht is in de nacht. 



 
4 Snel vergaan de mensenkinderen 
 als de bloemen op het veld. 
 God alleen is onverminderd 
 steeds dezelfde sterke held! 
 Loof de Heer van dood en leven, 
 Hem die onze dagen telt. 
 
 
5 Engelen, zing ja en amen 
 met de koning oog in oog! 
 Zon en maan, buig u tezamen 
 en gij sterren hemelhoog! 
 Loof uw Schepper, loof uw Schepper, 
 loof Hem, die het al bewoog! 
  
- Zegen 

  
 
- Orgelspel: Toccata in Seven – J. Rutter 
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COLLECTES 
Eerste collecte: Groningen: Het Pand 
Missionair Diaconaal centrum ‘Het Pand’ in de Korrewegwijk is inmiddels een 
begrip. Het is lang begonnen in 1988, vanuit de wijkgemeente Martinikerk en 
wordt inmiddels breed gesteund vanuit o.a. de Protestantse Gemeente 
Groningen en de Tehuisgemeente. Het is een plek voor mensen uit de wijk, 
waar ze kennis kunnen maken met het christelijk geloof en een gemeenschap 
met elkaar kunnen vormen. Zo ontstaat er in de Korrewegwijk geleidelijk aan 
een geheel nieuwe christelijke geloofsgemeenschap! 
 
Tweede collecte: Stedelijk kerkenwerk 
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.  
Uit de vijf wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 
inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk 
werkers in onze wijkgemeenten. Velen van u betalen al een vrijwillige 
bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is 
als aanvulling meer dan welkom. 
 
U kunt uw gift overmaken via de tikkie, hier afgedrukt. Of via het 
rekeningnummer van de wijkdiaconie NL61INGB 0007 39 7015. Achter in de 
kerk en bij de koffietafel staan schalen waar u uw gift kunt deponeren. 

 

 
 

 
 
 
 



KINDERDIENST EN-KINDEROPPAS 
Er is kinderdienst door Karina voor de jongste en Marion voor oudere 
kinderen.  
De kinderoppas wordt verzorgd door Eelco/Michelle Glas en Erwin/Jantine 
Landman. 
 
BLOEMENGROET 
De bloemen gaan als groet en bemoediging vanuit De Bron naar Liesbeth 
Weide. 
De bloemen uit de Fontein gaan naar Mevrouw A. Faber, Duurswoldlaan. Deze 
bloemen worden na 16 april bezorgd. 
Vanuit de Nieuwe kerk gaan bloemen als groet en felicitatie naar mevrouw 
Bierling- Kersaan, de Brink. Mevrouw was 13 april jarig. En als groet en 
bemoediging naar mevrouw Herma de Vries- Doesburg, op dit moment 
verblijvende in het Martini ziekenhuis, afdeling 4C. 

ADRESSEN BLOEMENGROET  
Mocht u een kaartje willen sturen naar bovengenoemde adressen, dan kunt u 
contact opnemen met lidaduzink9@gmail.com of telefoon 0646696542. Ook 
kunt u Tim Smid benaderen: t.smid@nieuwekerk.org 
 
HEBT U INFORMATIE over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of 
gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven 
aan Elly Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com  
 
OPROEP  
Vanwege verhuizing van één van de kosters, is er een plaatst vrij gekomen 
voor het kosterschap. Zou je het leuk vinden om eens per 4 á 5 weken mee te 
draaien in het kostersteam, dan kan je dit melden bij Annie van Zanten, e-
mail: a.van.zanten4@kpnplanet.nl 

  
WIE HELPT. 
De derde woensdag van de maand maakt een enthousiaste poetsclub de 
neven ruimten van de kerk schoon. Denk aan de oppaszolder en de 
kinderdienstruimte. We gaan wat ouderdomsklachten binnen de club ervaren.  
Wie helpt ons aan versterking?  
Hartelijke groet, Harma van Gerwen 
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WANDELEN IN DE LENTE. 
Wie heeft er weer zin om mee te gaan wandelen in de avond? De lente 
opsnuiven en je verwonderen. We hebben 3 avonden gepland. 
Dinsdag 25 april - Dinsdag 9 mei - Dinsdag 23 mei. 
De eerste wandeling start bij cafe Moeke Vaatstra in Zuidwolde. 
Start 19.00, tot ongeveer 20.30. 
Houd de zondagsbrief en de KIS in de gaten voor het startpunt van de andere 
avonden. Wees welkom en neem gerust je buur mee. 
Jan van der Molen tel: 3189284. Harma van Gerwen tel: 3014721. 
 
BOEKENVERKOOP VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK 
2e Hands boeken verkoop: de Vrienden van de Nieuwe Kerk hebben uit een 
erfenis heel veel fraaie nieuwe boeken aangeboden gekregen.  
Zeker de moeite waard om weer eens te komen kijken of er iets voor u bij is.  
U kunt tijdens de donderdagopenstelling van de kerk van 10-16 uur in de 
kosterswoning beneden en ook op de slaapverdieping van de kosterswoning 
rondkijken en iets uitzoeken. Graag Contant betalen.  
De prijzen staan achter in de boeken. Ook na de kerkdienst kan u kijken. En wie 
wil mag ook mij bellen of mailen voor een prive afspraak.  
Marijke Bootsma, ambootsm@kpnmail.nl . tel 06 22 54 59 57. 
De opbrengst van de verkoop is voor projecten binnen de Nieuwe Kerk, zoals 
onderhoud orgel of restauratieprojecten, die niet door monumentenzorg 
worden betaald, maar wel moeten worden uitgevoerd. 
 
CHORAL EVENSONG 
zondag 16 april 17:00 - 18:00 uur (vanmiddag) 
Op 16 april is er weer een evensong met Choral Voices o.l.v. Daniël 
Rouwkema. Er is onder meer muziek van Gabriel Fauré, William Byrd en 
Healy Willan. 
Voorganger is Evert Jan Veldman, organist Mannes Hofsink. 
We beginnen met de Cantique de Jean Racine van componist Gabriel Fauré. 
De hymn ‘Here I Am’ is een echte meezinger: het is de bekendste hymn van 
Dan Schutte. 
Preces and responses klinken in een zetting van John Barnard. 
Het Magnificat en Nunc Dimittis in E flat zijn van de Canadees Healy Willan. 
Van William Byrd komt het werk ‘Sing joyfully unto God’. 
De slothymn kunt u  meezingen:  ‘Angel voices ever singing’ van Edwin G. 
Monk. 

mailto:ambootsm@kpnmail.nl


EEN HUIS VAN LEVENDE STENEN 
zondag 23 april 10:00 - 11:00 uur kerkdienst Nieuwe Kerk 
De kerk is in beweging. Ze kan helemaal niet anders. Ze is namelijk een huis, 
gebouwd uit levende stenen. Geen wonder dat ze kraakt in haar voegen, als ze 
denkt het geloof te kunnen conserveren in een gestolde traditie.  
We lezen 1 Petrus 2, 1 – 10 en Johannes 21, 1 – 14.  
In deze dienst wordt de doop bediend aan Salomé Janne Roosje, dochter van 
Bregje Faasse en Yannick Hanekamp.  
Mannes Hofsink is de cantor-organist. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. 
 
KOFFIEOCHTEND VOOR OUDEREN 
dinsdag 25 april 10:00 - 11:30 uur 
Koffie drinken, bijpraten en luisteren naar een Gronings verhaal. Van tevoren 
opgeven is niet nodig. U bent allen van harte welkom! 

KONINGSDAGCONCERT 
Donderdag 27 april 15:00 - 16:00 uur 
Mannes Hofsink geeft een koningsdagconcert op het Timpe-orgel. 

EEN LEEF- EN WERKGEMEENSCHAP VAN DE NIEUWE KERK  
Gemeenschap is een van de pijlers in het beleidsplan 2022-2026 van de 
Nieuwe Kerk. Tijdens het gemeenteberaad van de Nieuwe Kerk op 12 maart 
werd het thema verder uitgediept in een gesprek tussen gemeente en panel. 
In de samenstelling van het panel kwamen direct al de twee lijnen bij elkaar 
die onder deze pijler verbonden hopen te worden. 
Gestreken-avondmaallinnen 
Enerzijds rondom-dertigers met een affiniteit voor en/of een geschiedenis met 
leefgemeenschappen. Mensen voor wie naast familie, vrienden, werk en 
Netlfix ook een verlangen is om zich duurzaam te verbinden aan een 
betekenisvolle gemeenschap. Anderzijds de vrijwilligers die hun 
gepensioneerde leven met ziel en zaligheid inzetten om de Nieuwe Kerk te 
verzorgen. Mensen met een totaaloverzicht over de activiteiten, belangen en 
met kennis van zaken. Mensen die het leven in en van de Nieuwe Kerk kennen, 
de benodigde reparaties uitvoeren en/of inplannen, de opbrengsten van de 
Voedselbankcollectes vrijwaren van rattengeknaag, het avondmaallinnen 
gewassen en gestreken klaar leggen, de schoonmaak van het gebouw 
organiseren… om maar een greep te doen uit het vele werk dat door de 
onoplettende kerkganger niet snel zal worden opgemerkt. Onvervangbaar. 



Leef- en werkgemeenschap 
Wat nou als een leefgemeenschap gevormd kan worden, niet ver van dat 
gebouw, waar mensen worden uitgenodigd om met elkaar op te trekken in 
een woongroep. Een plek waar idealen worden gevormd, gedeeld, gevoed en 
geleefd. En waar tegelijk de klusjesmannen, de verhuurders, de 
schoonmakers, de cateraars, de rondleiders, de sleutelbeheerders, de 
elektriciens, de eventmanagers, de kunstenaars, de liturgen, van de Nieuwe 
Kerk onder één dak wonen? Waar een getijdegebed in een vast ritme de 
mogelijkheid tot verbinding legt naar mensen van buiten. Een leef- en 
werkgemeenschap van de Nieuwe Kerk? Ja of wie weet die van… de 
Hortusbuurt, de PGG, van Stad? 
Kerk van morgen  
De kerk van gisteren is niet die van morgen. Dat betekent dat we gedwongen 
worden te dromen en mee te schrijven aan het verhaal van de kerk van 
morgen. Een verhaal dat uiteraard pas helemaal verteld kan worden op het 
moment dat het geleefd gaat worden. Een verhaal niet zonder haken en ogen, 
maar ook een verhaal dat uitnodigt om met open ogen door de Hortusbuurt 
te lopen en de websites van makelaars in de gaten te houden. Het is dan ook 
een periode van heel veel luisteren naar wat mensen hierin voor zich zien en 
nodig zouden hebben om mee te doen. Ook valt er veel te leren van mensen 
die op dit moment in Groningen of elders in den lande experimenteren met 
vormen zoals deze. 
Bron 
Iets wat tijdens het gemeenteberaad ook naar voren kwam was de vraag 
waarin zo’n gemeenschap zou moeten bronnen. En in hoeverre 
de leefgemeenschap en de werkgemeenschap dezelfde zouden moeten zijn, of 
dat je die zou kunnen loskoppelen van elkaar. Die gesprekken blijven de 
komende maanden gevoerd worden. Belangstellend geworden of op de 
hoogte blijven van de voortgang van deze plannen? Mail naar de scriba van de 
Nieuwe Kerk: Rita Berghuis, scriba@nieuwekerk.org. 
Namens de kerkenraad van de Nieuwe Kerkgemeente, 
Erwin Landman 

 

KOPIJ VOOR KIS AANLEVEREN VÓÓR 27 april 2023  
VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 

BERICHTEN VOOR DE ZONDAGSBRIEF AANLEVEREN 
ELKE WOENSDAGAVOND VOOR 21.00 UUR VIA 

ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 
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MEDEDELINGEN UIT DE BRON 
Bloemengroet 
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen 
die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet. U kunt dit 
doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de 
bloemengroet, Gera Berends, via e-mail: berenbosch@hotmail.com of tel. 
(06) 33 76 34 84. 
  
Koffie-inloop 
Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:30 uur en vrijdagmiddag tussen 
14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in de Bron voor gratis thee en/of 
koffie en gezelligheid. 
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen. 
Pastorale zorg 
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt of 
met een praktische hulpvraag zit – neemt u dan contact op met: 

• Hessel Boersma (T: 050-5718753/06-20222123 of E: 
hessel.boersma@gmail.com) 

• Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of E: lamkedijkstra@home.nl)  
Wilt u een kaartje naar een gemeentelid sturen en u hebt het adres niet, 
neem dan contact op met één van de ouderlingen van De Fontein. 
 

MEDEDELINGEN UIT DE FONTEIN 
Open kerk op woensdag en donderdag 
Naast de diverse activiteiten die wij doordeweeks organiseren is De Fontein 
twee ochtenden per week open: op woensdag en donderdag van 10.00 tot 
12.00 uur. Voor een persoonlijk gesprek zijn buurtpastor Ruth Pruis en/of ds. 
Alberte van Ess aanwezig. U kunt ook even in de kerkzaal zitten, een kaarsje 
aansteken en de nieuwe tentoonstelling bekijken. 
 
Herindeling Paddepoel 
Helaas is er geen reactie gekomen op onze vraag voor een coördinator voor 
een deel van Paddepoel.  
Om deze reden hebben we een herindeling gemaakt. De scheidingslijn wordt 
de Pleiadenlaan, Martha Klooster (06-27552036 - a.j.klooster@home.nl) doet 
het noordelijke gedeelte en Harry van Eerden het zuidelijke deel van 
Paddepoel (06-52613729 - harryvaneerden@gmail.com).  
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Mocht er ziekte of andere zaken zijn welke u wilt delen neem dan contact met 
één van hen op. 
 
Buurtmaatje 
Er zijn 12 personen aangemeld om een bezoekje te ontvangen en 5 personen 
om een bezoekje te brengen. Denkt u, oh dat had ik ook wel willen doen dan 
kunt u zich nog steeds aanmelden. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annie Borgerink. 
 
Bedankt!! 
Pasen nadert en dat betekent het einde van mijn stagetijd in De Fontein. Als 
deeltijdstudent HBO Theologie en Levensbeschouwing heb ik ruim een half 
jaar op de donderdagen en soms op zondag in en om het gebouw mee heb 
mogen draaien. Dat betekende het geven van de meditatiecursus Lichter 
Leven met mijn stagebegeleider Alberte van Ess, meedenken over het project 
‘labyrint’, die nog in de tuin ligt, meewerken aan de doopcatechese en 
pastorale bezoeken bij verschillende gemeenteleden thuis. Maar vooral ook 
veel kijken en luisteren naar wat er allemaal wel niet gebeurt in en om de kerk. 
Ik heb De Fontein als buurtkerk als heel gastvrij, open, bedrijvig en leerzaam 
leren kennen. Een boeiende plek ook om te leren wat het betekent om als kerk 
in  en voor de buurt aanwezig te willen zijn. Dat dit moed, openheid, leren en 
proberen vraagt. Ik wil De Fontein en u als gemeente heel erg bedanken voor 
de gastvrijheid, de openheid en warmte waarmee ik ben ontvangen en 
begeleid. Speciale dank daarin voor Alberte van Ess en Ruth Pruis. Heel graag 
blijf ik De Fontein van een afstandje volgen vanuit Drenthe en wens u toe dat 
de wijkgemeente en het werk in en met de buurt met inspiratie en bezieling 
doorgang vindt en verder vorm mag krijgen. 
Annelies Haijtink 

Film in De Fontein:  Children of Men (2006) 
Op donderdagavond 20 april (19.30 uur) draait ‘Children of Men’: In 2027 is 
de wereld na een oorlog grotendeels verwoest, en een mysterieus virus maakt 
dat van menselijke voortplanting geen sprake meer is. Alleen in Groot-
Brittannië bestaat nog zoiets als een maatschappij, die wordt bestuurd door 
een fascistisch ogende, militaire macht. Wanneer de cynische journalist Theo 
(Owen) betrokken raakt bij een verzetsgroep, is hij binnen de kortste keren 
onderdeel van een geheime missie die gaandeweg Bijbelse dimensies krijgt. 
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee klaar. 
Kosten: vrijwillige bijdrage. 
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Wijn: van vroeger tot aan nu 
In samenwerking met Hans Westerhof (wijnkenner, -adviseur en Dickens-
liefhebber) organiseert buurtkerk De Fontein twee avonden rondom wijn. Aan 
de hand van verhalen, o.a. uit de Bijbel, duiken we eerst samen de 
geschiedenis van de wijn in, om ons vervolgens op de hedendaagse markt te 
richten. Hoe toegankelijk is deze eigenlijk en hoe vind je de betaalbare 
pareltjes? Hans vertelt hierover op zijn eigen manier en laat ons een kleine 
selectie proeven. 
Data: donderdagavond 13 april en 1 juni om 19.30 uur 
Kosten: gratis, vrijwillige bijdrage is welkom 
Opgave: vóór dinsdag 11 april via r.pruis@defontein.info (VOL = VOL) 
 
Muziek in De Fontein 
Op zondag 16 april a.s. klinkt er weer “Muziek in De Fontein” 
Concertgever is de bekende organist Sietze de Vries. 
Op het programma staan werken van Michael Praetorius en Johann Sebastian 
Bach. Na de pauze zal Sietze improviseren op door het aanwezige publiek 
aangedragen thema’s. Aanvang: 16.00 uur, toegang gratis, wel een 
deurcollecte. Van harte welkom! 
 
Ouderenreis 
Nadat we door corona  2 jaren geen ouderenreis (75+) hebben kunnen 
organiseren willen we dit jaar de draad weer oppakken.  Op 14 juni gaan we 
met de bus naar Earnewoude (Fr) waar we een prachtige boottocht gaan 
maken op de rondvaartboot de Marprinces door het natuurgebied de Alde 
Veanen. Aan boord hebben we  een heerlijke broodmaaltijd. De kosten 
bedragen 39 euro per persoon. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Opgave bij Lammie Bekkering, tel. 5772329 
 
De buurtkerk in beeld 
De buurtkerk, onze buurtkerk leeft! Doordeweeks vinden er allerlei activiteiten 
en ontmoetingen plaats. Deze zijn niet altijd even zichtbaar voor iedereen. Om 
die reden zal Wim van Dommelen ons de komende tijd van korte impressies 
voorzien: 
 
Labyrint in de tuin van De Fontein 
Bent u tijdens vakantie in het buitenland wel eens een labyrint tegengekomen? 
Op de vloer in de kerk van Auxerre (Frankrijk) bijvoorbeeld? Of in Lucca (Italië, 



vlakbij Pisa) een labyrint, uitgehakt in de voorgevel van de kerk? En ook in de 
Hebreeuwse Fahri-bijbel staat een labyrint afgebeeld: bij het verhaal van de 
inname van Jericho: De zeven cirkels van het labyrint verwijzen naar de zeven 
keer dat het volk Israël om de stad moet lopen.  
In een doolhof is de weg minder belangrijk dan het doel... het gaat daar om: 
hoe vind ik de uitgang? Maar in een labyrint is het doel – als bij een pelgrimage 
– minder belangrijk dan het onderweg zijn. Je hoopt dat je al gaande verdieping 
vindt. Het leven kan soms ingewikkeld zijn; of: je loopt in cirkels zonder bij de 
kern te komen; misschien wel raakte je op een doodlopend pad, en moest je 
op je schreden terugkeren.  
Hoe kom ik dichter bij het midden, de kern? Dichter bij mezelf, bij…… 
Ik ga ‘m lopen, dat labyrint achter De Fontein! 
Wanneer: alle dagen van de week tot 24 april 
Waar: in de tuin van buurtkerk De Fontein, Eikenlaan 255 
Hoe: op jouw manier, met of zonder een (eigen) vraag, of aan de hand van 
beschikbare hand-outs (hangen in de struik voor in de tuin) 
 
Kunst in De Fontein met Lammert Joustra 
Van 14 april tot 2 juni 2023 exposeert Lammert Joustra zijn werk in De Fontein. 
Lammert Joustra (Groningen, 1960) tekent, schildert en beeldhouwt. Hij is 
opgeleid aan de Academie Minerva (1981-1986) en deed daarna de 
docentenopleiding tekenen aan De Minerva (1986-1991). Hij is vanaf 1990 
verbonden aan het Wessel Gansfort als docent tekenen. 
Het tekenen, schilderen en beeldhouwen van mensen en dieren in eigen 
omgeving heeft zijn grootste interesse. ‘Daarvoor heb ik een snelle, vlotte stijl 
ontwikkeld, omdat je meestal maar weinig tijd krijgt als je deze onderwerpen 
in levende lijve neerzet.’ Al tekenend weet hij onderwerpen snel in lijn en licht-
donker te vatten. Met schilderen wordt dat al wat lastiger. Nadat de 
compositie is vastgelegd probeert hij kleuren, lichtval en sfeer weer te geven. 
Daartoe moet hij het juiste moment afwachten. Een schilder van stillevens 
zorgt dat het licht van één kant komt en niet snel verandert. Omdat Lammert 
in een veranderende situatie werkt moet hij een aantal snelle keuzes maken. 
‘Spannend. Maar als het lukt ook zeer bevredigend.’ Ook oefent Lammert veel 
door regelmatig model en portret te schilderen met een aantal collega’s.  
Maar buiten schilderen heeft zijn voorkeur vanwege het spel van kleur en licht.  
Op vrijdag 12 mei geeft Lammert Joustra een rondleiding bij zijn werk om 
15:00 uur. 



 

 
Kopij 
Kopij voor de volgende maandbrief (mei 3023) kunt u tot woensdag 26 april 
aanleveren bij Jaap Medema: jaapmedema43@gmail.com. 
 
Mailadres scriba van De Fontein 
Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: 
scriba@defontein.info te sturen. We zijn nog steeds op zoek naar een scriba, 
reacties kunnen naar het mailadres van de scriba worden gestuurd. 
 
 



 

 

 


