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7E ZONDAG VAN PASEN 

 
 

 

  
 
 

EEN GEZAMENLIJKE DIENST VAN DE BRON, DE FONTEIN  
EN DE NIEUWE KERK, GRONINGEN 

 



VOORBEREIDING 
 
- Orgelspel 

- Woord van welkom 

- Stilte 

- Ontsteken van de tafelkaarsen  De gemeente gaat staan 

        (Lb 271) 
 
- Groet en bemoediging 

o. Vrede u allen 
 die gekomen bent om geloof te vernieuwen 
 hoop te verkondigen en liefde te ervaren, 
want Christus is opgestaan! 

g. JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
o. Wijd is de horizon 
g. RUIM ONZE BLIK 
o. Wij staan op nieuwe grond 
g. ADEMEN GODS TOEKOMST 
o. We zijn vrij! 
g. GELOOFD ZIJ GOD! 
 
 
- Openingslied: Psalm 92: 1, 2, 7, 8 
              De gemeente gaat zitten 
 
- Kyrie en Gloria 
 
v.: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld 
en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde:  
 

Kyrie – LB 301k 

 
Gloria – LB 903: 1 en 6 
 
 
 
 



RONDOM HET WOORD 
 
- Groet 
v: De Eeuwige zal bij u zijn  
a: OOK U ZAL GOD BEWAREN 
 
- Gebed van de Zondag 
 
- verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied 

 
 
- Oude Testament: Job 14:1-2, 7-14 
 

141 Een mens, geboren uit een vrouw – 
kort zijn zijn dagen, doordrenkt van onrust. 

2 Als een bloem ontluikt hij en verwelkt, 
hij vlucht als een schaduw en houdt geen stand. 

 
7 Voor een boom is er altijd hoop: 

als hij wordt omgehakt, loopt hij weer uit, 



er blijven nieuwe loten komen. 
8 Al wordt zijn wortel in de aarde oud, 
al gaat zijn stronk dood in de grond, 

9 zodra hij water ruikt, bot hij weer uit 
en vormt twijgen, als een jonge scheut. 

10 Maar een mens sterft en hij ligt terneer. 
Hij blaast zijn laatste adem uit – waar is hij dan? 

11 Water van de zee verdampt, 
beddingen van rivieren worden dor en droog. 

12 Een mens gaat liggen en staat niet meer op. 
Zolang de hemel zal bestaan, ontwaakt hij niet, 

hij wordt niet uit zijn slaap gewekt. 
13 O, geef mij een schuilplaats in het dodenrijk 
en verberg me daar totdat uw woede is geluwd, 
stel een tijd vast en kijk dan weer naar mij om. 

14 Als een mens sterft – kan hij dan herleven? 
 
- Schriftlied: ‘Niet als een storm, als een vloed’ - LB 321 

 
- Nieuwe Testament: 1 Petrus 4: 7-16 
 

7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees 
helder van geest, zodat u kunt bidden. 8 Heb elkaar vóór alles innig 
lief, want liefde bedekt tal van zonden. 9 Wees gastvrij voor elkaar, 
zonder te klagen. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen 
heeft, gebruiken om de anderen te helpen, zoals het goede 
beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert u het 
woord, laten het dan Gods woorden zijn die u spreekt. Helpt u 
anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet 
u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en 
macht toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen. 
12 Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef 
die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. 13 Hoe meer u deel 
hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des 
te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard 
wordt. 14 Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, 
prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al 
zijn luister op u rust. 15 Laat niemand van u moeten lijden omdat hij 
een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. 16 Maar als u 
lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag uw lot tot 
Gods eer. 

 
- Acclamatie bij de epistellezing – LB 339a 
 
- Overweging 



- Lied: ‘De toekomst van de Heer is daar’ - LB 767 
 
- De kinderen komen terug 
 
GEBEDEN EN GAVEN. 
 
Mededelingen door diaken 

Gaven  

1e Collecte: Samen in actie met Ghana 

2e-Collecte: Protestantse Kerk:         
Missionair werk 

 

Orgelspel tijdens de collecte 
 
- Dankgebed 
 
- Voorbeden met als acclamatie: 

(Lb 368f) 
 
- Stil gebed 
 
- Onze Vader 

 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen.      (NBV21) 



ZENDING EN ZEGEN 
 
- Slotlied: ‘Laat de woorden die we hoorden’ - LB 422 
 
- Zegen: 

 
 
- Orgelspel:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorkant: ‘Dood doet leven’ – Jedi Noordegraaf/ Studio Vandaar 
 
 
Aan deze dienst werken mee: 
 
Jonneke Oskam, 1e ouderling van dienst 
Otto van Klaarbergen, diaken van dienst 
Thom van Dijk, lector 
Alexandra Matz, voorganger 
Mannes Hofsink, organist 
Peter Westerbrink, organist 
Wim Wierenga, beeld 
Desirée Bosch, geluid, 
Alexander Brands, koster 
 
e.v.a. 
 
 
 
 
 



 

GEZAMENLIJKE DIENST 
DE FONTEIN – DE BRON – DE NIEUWE KERK 

 

ZONDAGSBRIEF 21 MEI 2023 
 
 
Eerste collecte:  Samen in actie met Ghana 
Ghana: kerk in een land met grote tegenstellingen tussen noord en zuid 

Kom in actie voor Ghana, de rijzende ster van Afrika. Waar kerken en inwoners 
in het noorden nog hard moeten ploeteren om vooruit te komen. Kom samen 
met Ghanezen in actie om kinderarbeid te stoppen, om vrouwen toegang te 
bieden tot de wereldmarkt, om energieke jongeren een toekomst in Ghana te 
laten opbouwen, om christenen en moslims hun problemen samen te laten 
aanpakken. Kom in actie zodat men de bijbel kan lezen in eigen taal geleid door 
inspirerende voorgangers. 

Tweede collecte: Protestantse Kerk: Missionair werk 
In heel Nederland ondersteunt de Protestantse Kerk nieuwe kerkplekken. 
Want hoewel er steeds minder mensen naar de kerk gaan, betekent dat niet 
dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met 
pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn waar het evangelie op een 
eigentijdse manier gedeeld wordt. Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk 
gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit 
het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei 
levensvragen aan de orde. Maar in Groningen kunt u denken aan bijvoorbeeld 
het Stadsklooster. Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de 
Protestantse Kerk missionaire activiteiten in  het hele land. Geef in de collecte! 
  
U kunt uw gift overmaken via de tikkie, hier afgedrukt. Of via het rekeningnummer van 
de wijkdiaconie NL61INGB 000739 7015. Ook wordt er weer fysiek gecollecteerd. 

 
 
 
 
 
 
 



KINDERDIENST EN KINDEROPPAS  
De kinderdienst wordt verzorgd door Karina voor de jongste en Marion voor 
oudere kinderen. De kinderoppas wordt verzorgd door Roele Kok en Anke 
Geertsema. 
 
BLOEMENGROET 
De bloemen vanuit de Fontein gaan naar Mevrouw Venema, Briljantstraat. 
Vanuit De Bron gaan bloemen ter bemoediging naar Jan & Betsy de Jong 
Berlageweg.  
De Nieuwe kerk verzorgt bloemen voor de heer Gerrit Jan Bouwmeester, 
Perseusstraat, hij is 16 mei 87 jaar geworden. En voor mevrouw Tilly Meiners, 
Nw. Kijk in ’t Jatstraat, zij is op 20 mei 91 jaar geworden. Beiden van harte 
gefeliciteerd! 
 
HEBT U INFORMATIE over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of 
gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven 
aan Elly Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com  
Ook voor adressen kunt u contact met Elly opnemen. 
 

TIJDCOLLECTE MET STICHTING PRESENT 
 
 
 
 
 

 
Tijdens het startweekend, op zaterdag 16 september, gaan we ons als 
gemeente ons inzetten om medegroningers te helpen met projecten 
waarvoor ze niet het geld, het netwerk en de gezondheid hebben om 
het alleen te kunnen doen. Dit doen we door aan te sluiten bij de 
projecten van Stichting Present. 

 
STICHTING PRESENT: BRUG TUSSEN MENSEN 
Present bouwt een brug tussen groepen vrijwilligers die zich eenmalig willen 
inzetten en hulpvragers die deze hulp hard nodig hebben. Via de hulpverleners 
krijgt Present veel hulpvragen binnen. Wij zoeken vrijwilligers om deze 
hulpvragen te kunnen uitvoeren. 
Present gaat daarbij altijd uit van wat jullie, de vrijwilligers, willen doen. 

mailto:ellyjagersma@gmail.com


 
De verschillende projecten zijn: 
Muren/plafonds verven, Tuinklus, Houtwerk schilderen 
Verhuizing, Opruimen,  Behangen 
Schoonmaken , Klussen binnenshuis 
Laminaat leggen,  Sociale activiteiten. 
 

 
DE TIJDCOLLECTE. 
De tijdcollecte op 21 mei is net als een gewone collecte maar dan van tijd. Wij 
vragen je om tijd te schenken aan je medemens. Het kaartje wat je dan 
uitgereikt krijgt, waarop je kunt aangeven wat je zou kunnen doen, kun je dan 
in de collectezak doen. Opgeven kan tot en met 29 mei. 
Present gaat daarna op basis van deze aanmeldingen groepen samenstellen 
van mensen met overeenkomende talenten en koppelt de groepen aan 
geschikte hulpvragen. Bijvoorbeeld een groepje laminaatleggers, een groepje 
verhuizers, etc. Hoe meer talenten en datums je aankruist, hoe makkelijker het 
voor Present wordt om groepjes te maken. 
Wil je meedoen? Aanmelden kan vanaf nu ook al door de QR-code te scannen. 
Je kunt je individueel aanmelden of met een groep. Kun je je niet digitaal 
opgeven dan kan je ook contact opnemen met Erwin Landman namens de 
diaconie, of met Andries van der Heide van Stichting Present (06-30645722). 
Op woensdag 7 juni is er een bijeenkomst met alle deelnemers, daar wordt 
uitgelegd hoe het vervolgtraject eruit ziet. Ook wordt de groepenindeling 
definitief gemaakt. Als je niet kan op 7 juni regelen we het via de telefoon en/of 
mail. Op de projectdag is er een medewerker van Present om het project te 
openen en aan het eind af te sluiten. Elk project geeft voldoening en plezier. 
Daarnaast is de ontmoeting met de ander een hele waardevolle ervaring. Als 
deelnemer geef je niet alleen, je ontvangt ook!  
Daarom: van harte aanbevolen!  
Namens de diaconie: Erwin Landman 
 
STOPPEN INZAMELEN KAARSVET 
De inzameling van kaarsvet is gestopt. De familie Bijl is verhuisd naar 
Groningen  Zuid. Daar hebben ze geen ruimte meer voor een kaarsenlab. 
Kaarsvet kan vanaf nu gewoon bij het huisvuil gedaan worden. 
  
 



WANDELEN 
Wie heeft er weer zin om ’s avonds mee te gaan wandelen?  
De lente opsnuiven en je verwonderen? Er zijn drie avonden gepland om te 
gaan wandelen:  dinsdag 25 april, dinsdag 9 mei en dinsdag 23 mei.  
Steeds vanaf 19.00 uur. Op 9 mei start de wandeling bij de hoofdingang van de 
Nieuwe Kerk. Op 23 mei start de wandeling bij Ni Hao Stadsparkpaviljoen, 
Paviljoenlaan 3 in Groningen. Wees welkom en neem gerust je buren mee. 
Jan van der Molen, tel: 3189284, Harma van Gerwen, tel: 3014721 
 
KENNISMAKEN VOOR NIEUWE LEDEN VAN DE NIEUWE KERK 
zondag 21 mei 11:00 - 12:00 uur (na deze dienst) 
Mensen die in de afgelopen periode lid zijn geworden van de Nieuwe Kerk  of 
op een andere manier geïnteresseerd zijn geraakt in onze wijkgemeente zijn 
van harte welkom voor een nadere kennismaking. Na de ochtenddienst van 
10.00 uur kunt u kennismaken met andere nieuwkomers en mensen die al 
langer betrokken zijn bij de Nieuwe Kerk. U kunt dan informatie krijgen over 
activiteiten in de Nieuwe Kerk of meedoen met een korte rondleiding. 
Programma: 11.00 uur  Verzamelen bij de paaskaars.  
Gezamenlijk naar de  bovenverdieping voor kennismaking en koffie/thee. 
11.45 uur een rondleiding door de kerk en de plekken waar u anders nooit 
komt, zoals de ruimte van de oppaszolder, kinderdienst en het orgel. 
 
CHORAL EVENSONG MET CHORALE HAGANUM 
zondag 21 mei 17:00 - 18:00 uur Nieuwe Kerk (vanmiddag) 
Op 21 mei  verzorgt niet Choral Voices, maar het Haagse ensemble Chorale 
Haganum onder leiding van Daniël Rouwkema de Choral Evensong in de 
Nieuwe Kerk.  Voorganger is ds. Tirtsa Liefting, organist is Mannes Hofsink. 
 
KOFFIEOCHTEND VOOR OUDEREN 
Dinsdag 30 mei 10:00 - 11:30 uur.  
Nieuwe kerk Centrum, Nieuwe Boteringestraat.  
Koffie drinken, bijpraten en luisteren naar een Gronings verhaal. Van tevoren 
opgeven is niet nodig. Allen van harte welkom! 
 
KAARTAVONDEN 
De kaartavonden voor dit seizoen zijn gestopt. We hopen in september 
weer verder te gaan met deze gezellige avonden.  
Voel u/je van harte welkom in het Nieuwe Kerkcentrum, vanaf 19.30 uur. 



VERKOOP WIJN EN TWEEDEHANDS BOEKEN 
Uit erfenissen hebben we een fraai aanbod aan tweedehandse boeken 
gekregen. De boeken zijn te koop in de Kosterswoning van de Nieuwe Kerk. 
De opbrengst gaat naar de kerk. Kom kijken of er iets voor u bij zit! U kunt in 
de Nieuwe Kerk terecht op donderdagen van 10.00 tot 16.00 uur, op de 
toeristische zaterdagopenstellingen van 11.00 – 17.00 uur en na de 
kerkdiensten. 
Wijn 
Ook is er nog steeds wijn te koop. We hebben helaas de prijs van de wijn iets 
moeten aanpassen. Een fles, rood, wit of rosé kost € 6,50. Een doos met 6 
flessen (eventueel gemengd samengesteld) is € 35. De dozen kunnen 
desgewenst aan huis worden afgeleverd. Mail of bel hiervoor Menno 
Pool, mennopool@gmail.com; tel 06 4893 7260. Bellen graag alleen ’savonds. 
Boeken aanbieden 
Onze ruimte is op dit moment vol. Als u boeken wilt aanbieden, neemt u dan 
van tevoren even contact op met Marijke Bootsma ambootsm@kpnmail.nl of 
06 22 54 59 57. 
Betalen  
Betalen kan contant, via Tikkie (in de kosterswoning beneden) of door geld 
over te maken op NL14 ABNA 06 2839 1722 t.a.v. Vrienden van de Nieuwe 
Kerk, o.v.v. boeken. 
 

WETEN UIT WELKE HOEK DE WIND WAAIT 
zondag 28 mei 10:00 - 11:00 uur Morgendienst-Pinksteren 

Ik ben het die jullie bevrijd heb uit het slavenhuis.’ Daar begint alles. Pasen, 
Hemelvaart, Pinksteren en Kerst. Uit die hoek waait de wind van Pinksteren. 

Er is vrijheid over je uitgeroepen. Niet door een God als een stuurman aan de 
wal. Nee, ín jouw en mijn woestijn. Vanuit de hoogte. Vanuit de hemel wordt 

Gods geestesadem over ons uitgestort. 

De lezingen zijn Ezechiël 11, 17 – 20, Handelingen 2, 1 – 13 en Johannes 14, 
23 – 26. Met vandaag de primeur van het nieuwe ordinarium (de vaste 

gezangen in de dienst van Woord en Tafel). Het is speciaal geschreven voor 
de Nieuwe Kerk. Andries Govaart herschreef de oude teksten in een taal die 

je vastgrijpt. Mannes Hofsink schreef de passende melodieën. 

De Cantorij van de Nieuwe Kerk o.l.v. Mannes Hofsink werkt mee. Peter 
Westerbrink bespeelt het orgel. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. 

mailto:mennopool@gmail.com
mailto:ambootsm@kpnmail.nl


 
 

 
 
 
PETRUS BAND KOMT NAAR ONZE PROVINCIE! 
Vrijdag 9 juni is de Petrus band voor een live optreden te gast in de Goede 
Herderkerk in Ulrum (aanvang 20u). De band is bekend van de tv-programma's 
'Met hart en ziel' en 'Petrus in het land' (KRO-NCRV) waarin ze liederen uit het 
nieuwe liedboek van een ander jasje voorzien. In coronatijd werkten ze samen 
met bekende zangers/zangeressen als Syb van der Ploeg, Karin Bloemen en 
Petra Berger. Hun liedversies (met meezing-ondertiteling) waren vrij te 
gebruiken in online-kerkdiensten en zodoende door het hele land geliefd. 
Maar geraakt door de rijkdom van het liedboek, zijn ze nog steeds enorm 
productief! Op YouTube zijn vele prachtige liedboekvertolkingen te 
beluisteren (zoeken op 'petrus band'). Het belooft dan ook een speciale avond 
te worden met ruimte voor toelichting en samenzang. Laat je raken en kom 
genieten in de Goede Herderkerk.  
Kaarten à €12,50 te verkrijgen via www.zingenindekerk.nl/petrusband; 
collecte ter plaatse is bestemd voor noodhulp in Oekraïne (via Kerk in Actie).  
  

http://www.zingenindekerk.nl/petrusband


                                              WIJKBERICHTEN DE BRON 

Kidsclub Beijum, voor en door Beijumers 

Op zoek naar een verrijkende en verbindende activiteit voor ouders en 
kinderen in Beijum? Lees dan snel verder over de voortgang van de kidsclub, 
opgezet voor en door buurtgenoten en met de steun van Stadskerk 
Community en PKN de Bron! 
 
‘Diversiteit verrijkt, samen verbinden wij de buurt’ 
Graag wil ik jullie op de hoogte brengen van de voortgang van de kidsclub 
activiteiten in Beijum. Na zeer geslaagde bijeenkomsten met Jouke Janzen, 
hebben we samen met buurtgenoten, Stadskerk community leden en leden 
van PKN De Bron gezocht naar een manier om de kidsclub activiteiten voort te 
zetten. We zijn verheugd te kunnen vertellen dat we na een succesvolle 
Palmpasenactiviteit op 2 april jl. hebben gemerkt dat er veel behoefte is aan 
het organiseren van meer activiteiten voor kinderen en gezinnen in de buurt. 
Het doel van de kidsclub is om bijeenkomsten te organiseren rondom 
christelijke feestdagen, waarbij we oog hebben voor verschillende 
levensbeschouwingen en de betekenis van die dag. 
We nodigen dan ook met trots iedereen uit, ongeacht geloofsovertuiging of 
afkomst, om deel te nemen aan de activiteiten die we organiseren. 
De eerstvolgende activiteit is op Pinksterzondag 28 mei van 10:30 tot 12:00 
uur in de Wegwijzer, Plein Oost, zelfde ingang als de bibliotheek, Ypemaheerd 
42. Het thema is ‘vreemde talen’!? 
We verwelkomen graag een diverse groep en bieden naast leuke activiteiten 
ook ruimte voor verdieping en dialoog. We zijn blij dat de kidsclub activiteiten 
zo een vervolg krijgen en we kijken ernaar uit om met behulp van verschillende 
buurtgenoten activiteiten te blijven organiseren voor en door kinderen en 
ouders in Beijum. Mocht je vragen hebben of je willen aanmelden, dan kun je 
mailen naar: wishviscreatieveproductie@gmail.com 
Namens de Kidsclub: Sanne Koelewijn - Wiersma 
  
Bloemengroet 
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen 
die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet. U kunt dit 
doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de 
bloemengroet, Gera Berends, via e-mail: berenbosch@hotmail.com of tel. 
(06) 33 76 34 84. 
 

mailto:wishviscreatieveproductie@gmail.com
mailto:berenbosch@hotmail.com


Koffie-inloop 
Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:30 uur en vrijdagmiddag tussen 
14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in de Bron voor gratis thee en/of 
koffie en gezelligheid. Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen. 
 
                                         BERICHTEN VANUIT DE FONTEIN 
Diensten in de Platina 
In de maand junizijn er, zoals gebruikelijk, op de 1e en 3e zondag van de 
maand kerkdiensten om 17.00 uur 
4 juni, ds. H.C. Schaap 
18 juni, ds. G. de Klein 
U bent van harte welkom! 
Annie Borgerink, 06 45 45 47 03 

Pastorale aanspreekpunten 
Hessel Boersma,  T. 050-5718753 / 06-20222123  of  E. 
hessel.boersma@gmail.com 
Lamke Dijkstra, T. 050-5772513 of  E. lamkedijkstra@home.nl 
 

Bloemen uit de kerk 
Met ingang van deze maand brengen we wekelijks twee in plaats van drie 
bossen bloemen bij gemeenteleden. Dit heeft vooral te maken met een 
tekort aan bloemenbezorgers. Helpers zijn van harte welkom! 
Mocht u iemand weten voor een bloemetje, dan kunt u de naam doorgeven 
aan Lammina Annen (h.annen@telfort.nl – 0505719703), Tineke van Eerden 
(t.d.postma-dejonge@ziggo.nl – 0505712607) of één van de ouderlingen 
pastoraat. 
 
Voorbedenboek 
Vanaf maandag 1 mei ligt het voorbedenboek in de stiltehoek, en niet meer 
in de hal. Mensen die daar doordeweeks een kaarsje aan komen steken, 
hebben dan alle tijd en ruimte om in beslotenheid iets op te schrijven. 
 
Praattafel - samen luisteren, samen praten 
Elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur staat de Praattafel klaar in 
buurtkerk De Fontein. Aan de Praattafel kunt u kennismaken met Mirjam 
Nagelmaker, coördinator van Stadjers Hand in Hand. Als u misschien vragen 
heeft over eenzaamheid, financiën, WMO, enz. kan zij u helpen en eventueel 
doorverwijzen. 

mailto:hessel.boersma@gmail.com
mailto:h.annen@telfort.nl
mailto:t.d.postma-dejonge@ziggo.nl


Bloemschikken 
Dinsdagmiddag 23 mei om 14.30 uur houden we weer een 
bloemschikmiddag. U kunt zich opgeven via een intekenlijst in De Fontein of 
telefonisch bij Anja Klooster (tel.nr.5711920) of Elly Top (tel.nr.5713912). 
Kosten zijn € 10,-. Voor materialen wordt gezorgd. 
 
Kunst in De Fontein met Lammert Joustra 
Van 14 april tot 2 juni 2023 exposeert Lammert Joustra zijn werk in De 
Fontein. Lammert Joustra (Groningen, 1960) tekent, schildert en beeldhouwt. 
Hij is opgeleid aan de Academie Minerva en vanaf 1990 verbonden aan het 
Wessel Gansfort als docent tekenen. Het tekenen van mensen en dieren in 
eigen omgeving heeft zijn grootste interesse. Al tekenend weet hij 
onderwerpen snel in lijn en licht-donker te vatten. Buiten schilderen heeft 
zijn voorkeur vanwege het spel van kleur en licht. 
 
Goudmakers Paddepoel 
Kom luisteren naar de levensverhalen van bewoners uit Paddepoel. Reis mee 
met een audiotour door hun levens en hoor de flarden van herinneringen. 
Wat heeft gemaakt wie zij vandaag de dag zijn? Stond het al lang in de 
sterren geschreven, komt het door de keuzes die zij maakten? Of door de 
keuzes die voor hen zijn gemaakt? Goudmakers is een succesvol project dat 
in 2022 werd uitgevoerd door Collectief LUCY. in Lewenborg. Dit voorjaar 
gingen ze wekelijks aan de slag met een groep bewoners uit Paddepoel met 
levenservaring (60 jaar en ouder) die een creatieve uitdaging aandurfden. 
Met: Enny, Joyce, Ingrid, Lidia, Wilma, Armand, Joop & Martin 
Presentatie: vrijdag 26 mei 19.30 uur, zaterdag 27 mei 16.00 & 19.30 uur 
Locatie: buurtkerk De Fontein, Eikenlaan 255 
Aanmelden: Goudmakers@groningen.nl 
 
De Fontein naar buiten – gastheren/-vrouwen gezocht! 
Vanaf  21 juni gaat buurtkerk De Fontein op woensdagmorgen weer naar 
buiten! Als het weer het toestaat, is ons terras weer open  van 10 – 12 uur. 
Met koffie, thee en tijd voor een praatje. Iedereen is welkom om aan te 
schuiven! Hiervoor zoeken wij nog vrijwilligers die samen met ons het terras 
klaar willen zetten en de mensen willen ontvangen. Sterk en altijd 
beschikbaar hoef je hiervoor niet te zijn; vele handen maken immers licht 
werk! Mocht het je wat lijken om hierin mee te draaien, dan horen wij dat 
graag vóór maandag 21 mei via evaruthpruis@gmail.com of 06-17984737. 

mailto:evaruthpruis@gmail.com


De vakantietas actie. Helpt u mee. 
Alweer een aantal jaren is het voor de kinderen in de noordelijke wijken een 
feest om aan het begin van de zomervakantie een vakantietas met speelgoed 
te krijgen. Deze kinderen gaan niet op vakantie en daarom is het fijn dat er 
mensen zijn die hen met zo’n tasje blij maken. Zo hebben we het altijd 
gedaan. We hebben nu een andere opzet. We willen de kinderen een 
speelgoedbon ter waarde van € 10,- overhandigen waarmee ze zelf naar de 
winkel kunnen gaan en hun eigen speelgoed kunnen kiezen.  
De organisatie van deze actie ligt bij ZWO De Fontein in Selwerd. Wij hopen 
echter dat heel Groningen een bijdrage wil leveren. De verspreiding van de 
speelgoedbonnen gebeurt door Wij Selwerd en Wij Vinkhuizen. Zij weten 
welke kinderen voor deze actie in aanmerking komen. 
Wilt u deze jaarlijkse actie steunen? De speelgoedbon heeft een waarde van 
€ 10,-. Wij zijn uiteraard blij met elke gift. Vorig jaar hebben we 140 tasjes 
kunnen weggeven en we hopen nu 140 bonnen uit te delen. Wilt u uiterlijk 
31 mei uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 
49 ten name van werkgroep diaconie de Fontein onder vermelding van 
vakantietasje. Hartelijk dank.      
Bram van Huis, ZWO De Fontein. 
 

Buurtkerkprogramma 
Maandag 9.30 – 12.30                Jasmijn 

13 – 17 u                     Together Groningen 

Dinsdag 16 en 30 mei 14 u       Brei-en haakclub 

Woensdag 10 – 12 u                     Open kerk met koffieochtend 
13 – 17 u                     Together Groningen 

Donderdag 10 – 12 u                     Open kerk en Loket levensvragen 
10 – 12 u                     De Praattafel 
25 mei, 19.30 u           Film in De Fontein: ‘Pink moon’ (2022) 

Aanvullende informatie over de diverse activiteiten vindt u op onze website: 
www.defontein.info. 
 

Kopij 
Kopij voor de volgende maandbrief (juni 2023) kunt u tot woensdag 24 mei 
aanleveren bij Jaap Medema: jaapmedema43@gmail.com. 
Mailadres scriba van De Fontein 
Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: 
scriba@defontein.info te sturen. We zijn nog steeds op zoek naar een scriba, 
reacties kunnen naar het mailadres van de scriba worden gestuurd. 
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