
 
 

 

 



OM TE BEGINNEN 

 

Orgelspel 

Woord van welkom 

Ontsteken van de kaarsen 

Moment van stilte 

      Allen gaan staan 

Openingslied: ‘Hoog als de hemel de liefde’ – NLB 790

 

2 Werelden schept zij, de liefde, 

wonder dat ons doet bestaan, 

mens van ons maakt door haar volheid, 

gloed die ons leven doorstraalt. 

Dat wij delen in die zegen, 

gave van God die liefde is. 

3 Dat wij de ander in liefde, 

samen op weg door de tijd, 

ruimte tot groei willen geven, 

thuis voor elkaar kunnen zijn, 

dat wij delen in die zegen, 

gave van God die liefde is. 



Bemoediging en drempelgebed 

Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Overweldigend is het leven 
OM TE JANKEN ZO MOOI 
Hemeltergend en mensonterend 
EN U BENT ERBIJ 
Nooit zijn wij zonder U 
BRON VAN LIEFDE 
Blijf ons bewegen 
LAAT ONS RUSTEN IN UW TROUW 
Amen 

      Allen gaan zitten 

Kyrie en Gloria 

v.: Laten we de Eeuwige om ontferming aanroepen  

     voor de nood van de wereld 

     en zijn naam prijzen want aan zijn barmhartigheid komt geen eind. 

 

 
        NLB 270 



RONDOM HET WOORD 

v.: De Eeuwige zal bij jullie zijn! 

a.: EN ZIJN GEEST ZAL JOU NABIJ ZIJN! 

 

Gebed van de zondag 

Bij het thema van de zondag       

Lissabon, 1 november 1755. De stad wordt getroffen door een van de 

meest vernietigende aardbevingen in de geschiedenis, met zestigduizend 

doden als gevolg. Het is Allerheiligen en de kerken zijn vol. Drie bevingen 

met een kracht geschat tussen 8,5 en 9 op de schaal van Richter 

verwoesten huizen, kerken en paleizen. De overlevenden vluchten 

richting de haven en de rivier om het vege lijf te redden. Daar werden ze 

overvallen door een tsunami, die nog eens duizenden slachtoffers maakt. 

In de kerken branden die dag kaarsen voor de overledenen. Vlammen 

krijgen makkelijk greep op de houten dakconstructies. Een brand 

verwoest daarna alles wat er nog over is van de stad. 

De beving schokte het geloof in een harmonische wereldorde, op dat 

moment breed gedragen door de filosofen van de Verlichting. Het ging 

goed met de Europese burger. Lissabon lag afgeladen vol met goud en 

andere rijkdommen die buitgemaakt waren in de Portugese koloniën. Het 

optimisme had kosmische afmetingen gekregen in de filosofie van G.W. 

Leibniz: ‘We leven in d beste van alle mogelijke werelden’, had hij in 

1710 geschreven. Als er een betere mogelijk was, dan had de goede God 

die immers wel geschapen? 

De aardbeving van Lissabon sloeg barsten in het geloof in een geordende 

wereld, een wereld die was ingericht op het welzijn en het geluk van 

mensen. 
Uit: ‘Overweldigend – leven met wat je niet in de hand hebt’ van Frits de Lange 

 

 

 

 

 

 

 



Lied: ‘Mijn hart herhaalt wat Gij mij zegt’ – NLB 293 

 

Lezing: 1 Koningen 19, 8 – 9a . 11 – 14 (NBV21)  

8Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt 

door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot 

hij bij de Horeb kwam, de berg van God. 9Daar ging hij een grot binnen 

om er de nacht door te brengen. 

11‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor Mij aan.’ 

En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag 

voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, 

maar in die windvlaag bevond de HEER zich niet. Na de windvlaag kwam 

er een aardbeving, maar in die aardbeving bevond de HEER zich niet. 12Na 

de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de HEER zich niet. 

Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13Toen Elia dat 

hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en 

ging in de opening van de grot staan. Toen klonk een stem, die tegen hem 

zei: ‘Elia, wat doe je hier?’ 

 

 

 

 



Lied: ‘Al is mijn stem gebroken’ – NLB 657: 2 en 3 

 

3 Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent  

dit lieve leven lang. 

 

Lezing: Johannes 21, 15 – 18 (NBV21) 

15Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon 

van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus 

antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn 

lammeren.’ 16Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me 

lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: 

‘Hoed mijn schapen,’ 17en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, 

zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij 



voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet 

alles, U weet toch dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn 

schapen. 18Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was deed je zelf je 

gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal 

een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je 

niet naartoe wilt.’  

Acclamatie bij de lezingen 

 
       NLB 339a 

Overweging 

Orgelspel 

Credo       Allen gaan staan 

 
 
2 En in de Geest, die ons geleidt, 

geloven wij: dat er altijd 

een Trooster is, zacht als de wind, 

een sterke moeder bij haar kind  



3 Lof zij de Vader, die ons schiep 

en licht uit nacht tevoorschijn riep. 

Lof zij de Zoon, die onze nood, 

ons kruis verdroeg en onze dood. 

4 Die onderging en overwon 

en als de zon ten hemel klom, 

die aan de dag treedt op zijn tijd 

en eenmaal recht van onrecht scheidt. 

5 Lof zij de Geest die wereldwijd 

ons kerk maakt: Christus toegewijd 

tot wij, van alle kwaad bevrijd, 

God zien in alle eeuwigheid. 

 

        NLB 342 

 
GAVEN EN GEBEDEN 

De 1e collecte is voor Stichting Leergeld 

De 2e collecte is bestemd voor het Stedelijk Kerkenwerk 

Diaconale mededelingen en inzameling 

 

httpps://kerk050.nl/DFC 
Wijkdiaconie: bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 (ten name van werkgroep 
diaconie De Fontein 

Dankgebed en voorbeden 
Na de woorden: ‘Tot U bidden wij’:

 

        NLB 368g 



Stil gebed  

Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen.      (NBV21) 

 

 

ZENDING EN ZEGENING 

         Allen gaan staan 

Slotlied: ‘Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild’ – NLB 920

 

2 Laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd, 

geborgen in de bevende zekerheid, 

3 dat ik niet uit dit smal en onvast bestand 

van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand 

 

 

 

 



Woorden van zending en zegen 

a.: 

 
 

 
 

 2 Zie, ik ben met u, welke weg u ook gaat… 

 4 Zie, Ik ben met u als de liefde veel vraagt… 

 5 Zie, Ik ben met u als er tegenspoed dreigt… 

 7 Zie, Ik ben met u tot het eind van de tijd 

 Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow, 36 

 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

Aan deze dienst werken mee: 

Ds. Evert Jan Veldman - Voorganger 

Tineke Veenstra – 1e ouderling 

Josha Veger – 2e ouderling 

Hilbert Annen – 1e diaken 

Frank Bandringa – 2e diaken 

Lector – Gemeentelid De Fontein 

Organist – Organist De Fontein 

 



 
DE FONTEIN EN NIEUWE KERK 

 
MEDEDELINGEN EN MAANDBRIEF 30 JULI 2023 

 
 
COLLECTES 
Eerste collecte: Stichting Leergeld 
Stichting Leergeld Groningen ondersteunt schoolgaande kinderen (leeftijd 
tussen 4 tot 18 jaar) van ouders met lage inkomens omdat ze vindt dat alle 
kinderen mogen meedoen. Er wordt geprobeerd om te voorkomen dat 
kinderen die in een armoedesituatie leven in een sociaal isolement 
terechtkomen. Dat kan komen doordat zij vanwege onvoldoende middelen 
niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor hun vorming van groot 
belang zijn. Meedoen vergroot de horizon van kinderen. Het is beter nu geld 
te geven om mee te doen, dan later als maatschappij duur ‘leergeld’ te 
betalen. Stichting Leergeld Groningen ondersteunt door  
financiële hulp te verstrekken maar ook door samen te werken met andere 
organisaties.  
 
Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk 
Met de 2e  collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.  
Uit de vijf wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 
inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke 
organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige 
bijdrage (Actie kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze 
collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom. 
 

BLOEMENGROET VANUIT DE NIEUWE KERK 

De bloemen gaan als groet en felicitatie naar mevrouw S. Sijtsma-Brandsma 
wonende Beukenlaan de Es. Mevrouw is op 25 juli 91 jaar geworden. 
En als groet en felicitatie gaat een bloemengroet naar mevrouw L.H. de 
Haan, Kraneweg. Mevrouw is onlangs 97 jaar geworden. 
 
HEBT U INFORMATIE over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of 
gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven 
aan Elly Jagersma, email ellyjagersma@gmail.com  



MAANDBRIEF BUURTKERK DE FONTEIN – AUGUSTUS 2023 
 
Bij de vieringen 
In zijn nieuwe boek ‘Overweldigend, leven met wat je niet in de hand hebt’ 
betoogt Frits de Lange dat ons leven vaak niet zo rustig verloopt als we 
wensen. Rampen overkomen ons in de persoonlijke sfeer, door ziekte, 
verlies en dood, en daarbuiten zijn er natuurrampen, een oorlog in Oekraïne 
en de klimaatveranderingen. Zaken die we niet in de hand hebben en ons 
kunnen overweldigen. Op de een of andere manier moeten we ons daartoe 
verhouden, moeten we een balans zien te vinden. Dit thema zouden wij de 
komende zomer met u willen verkennen. Dat doen we in de gezamenlijke 
zomerdiensten met de Nieuwe Kerk. Evenals voorgaande jaren kunt u zich 
als belangstellende opgeven om een of meer vieringen voor te bereiden. 
Dat kan door contact op te nemen met de predikanten: 

• 6 augustus, om 9.30 in De Fontein – ds. Tirtsa Liefting-van den 
Toren – Voorzienigheid 

• 13 augustus, om 10.00 uur in de Nieuwe Kerk – ds. Alberte van Ess 
– De verwevenheid van alles met alles 

• 20 augustus, 10.00 uur Nieuwe Kerk – ds. Tirtsa Liefting-van den 
Toren – Dansen met God? 

• 27 augustus, 10.00 uur Nieuwe Kerk – ds. Evert Jan Veldman –  
De goedheid van de schepping? 

 
Platina 
In augustus zijn er geen diensten. De buurthuiskamer is dan gesloten. 
De eerstvolgende dienst is dan op 3 september. Dat zal een dienst zijn van 
Schrift en Tafel met ds. M.P. Baas 
Goede zomer, Annie Borgerink, 06 45 45 47 03 
 
Pastorale aanspreekpunten 
Hessel Boersma,  T. 050-5718753 / 06-20222123 of 
E.hessel.boersma@gmail.com 
Lamke Dijkstra, T. 050-5772513 of E. lamkedijkstra@home.nl 
 
 

 

 

mailto:hessel.boersma@gmail.com


Dank 
We werden verrast met een prachtig boeket met zonnebloemen, met een 
gezellig bezoekje door Marthe Klooster voor ons 55-jarig 
huwelijksjubileum. We hebben dit met de kinderen gevierd. 
Heel Hartelijk Dank!!!   Jaap & Willy Veninga 
 
Verrast met een prachtig boeket bloemen uit De Fontein. Deze groet en 
het meeleven wordt erg gewaardeerd door de fam.Venema,Briljantstraat. 
 
De fam. Doesburg (Wilgenlaan) en mw. Van der Maas (Berkenlaan).  
Hartelijk dank daarvoor. 
 
Wij gedenken 
Op donderdag 13 juli 2023 is onverwacht overleden Elisabeth (Bep) van 
Deel-Spierings in de leeftijd van 95 jaar. Ze was de weduwe van Jacob van 
Deel, die in 2002 overleed. Jarenlang woonde(n) ze aan de Acacialaan in 
Selwerd. Tot Bep ruim anderhalf jaar geleden kwam te vallen en ze in het 
Zonnehuis werd opgenomen. Daarna verhuisde ze naar de Leyhoeve. 
Nog maar kortgeleden bleek ze ernstig ziek te zijn. Toch overleed ze heel 
onverwacht aan de gevolgen van een hersenbloeding. Op maandag 17 juli 
was er een dankdienst voor haar leven in de aula van de Selwerderhof, 
geleid door Immie Hoekstra en Paul van Zwieten. Aansluitend vond de 
begrafenis plaats. 
 
Plaats voorbedenboek 
Sinds enige tijd heeft het voorbedenboek, dat altijd op de tafel in de hal van 
De Fontein lag, een andere plaats gekregen. Het ligt nu in de kerkzaal in de 
stiltehoek bij de icoon. Op woensdag- en donderdagmorgen kunt u hier een 
kaarsje aansteken en gebruikmaken van het voorbedenboek. Ook op 
zondagmorgen, voordat de dienst begint, kan er nog een gebedsintentie in 
worden geschreven. 
 
Kunst in De Fontein met Aliese Oostmeijer-Pot 
Aliese Oostmeijer-Pot (Goningen, 1972) exposeert van 25 augustus tot 29 
september 2023 in De Fontein met foto’s. 
Aliese is opgegroeid op een boerderij in Rhederveld, Oost-Groningen, dicht 
bij de Duitse grens. Voor een facilitaire opleiding gaat zij naar Groningen, 



gevolgd door een winterseizoen in de horeca in Zwitserland. Na een aantal 
jaren in Delft keert Aliese terug naar haar thuis, Groningen.  
Aliese maakte al in haar tienerjaren graag foto’s, toen nog analoog. Al gauw 
pikt zij het fototoestel van haar ouders en maakt foto’s tijdens vakanties. 
Rond 2005 komt er een kleine digitale camera in huis. Drie jaar later wordt 
dit een digitale spiegelreflex camera. Aliese wordt ook lid van fotoclub 
Daguerre in stad en is dat nog steeds. ‘Hier leer ik ook veel, vooral door te 
kijken en luisteren naar anderen.’  
Al gauw gaat zij cursussen volgen: een basiscursus en de cursus fotoshop 
gevolgd door cursussen mentoraat en abstracte fotografie. 
Op de expositie in De Fontein is een verzameling verschillende foto’s te zien. 
‘Nog steeds fotografeer ik van alles. Het leukst vind ik landschappen, natuur 
en abstract, vooral weerspiegelingen.’ Het meest bijzonder zijn foto’s van 
het Noorderlicht, gemaakt op Terschelling. 
Inmiddels werkt Aliese met veel plezier in de Dilgt in Haren. ‘Daar hangt 
regelmatig werk van mij en ook in wijkcentrum Trefpunt in Beijum. En met 
de fotoclub exposeren we.’ 
In het Kunstboek op de tafel in de hal kunt u reacties schrijven. Voor vragen 
kunt u mailen naar fotowerkaop@gmail.com. Zie ook de website 
www.defontein.info. 
Op donderdag 31 augustus om 11:30 uur geeft Aliese een rondleiding bij 
haar werk. 
 
Meditatieve cursus: balans vinden in de natuur 
Je leven kan soms uit balans zijn. Stress of zorgen, een te grote draaglast of 
te kleine draagkracht hebben je op een bepaald moment uit balans gehaald. 
Een combinatie van yoga en meditatie kan daarbij helpen om meer in 
evenwicht te komen. Het is geen wondermiddel, maar kan je wel helpen 
beter te ontspannen en aandachtiger en milder in het leven te staan. Ook 
kan het je helpen kracht te putten uit de bronnen van zingeving en religie.  
In deze cursus willen we onze balans ook zoeken in verbinding met de 
natuur. En ons zo verbinden met de Bron van alle leven. We putten uit de 
rijke traditie van christelijke waarden, maar laten ieders levensbeschouwing 
in zijn waarde. De cursus wordt gegeven door geestelijk begeleider ds. 
Alberte van Ess en yogalerares en kerkelijk werker Annelies Haijtink.  
De beide avonden zijn gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Welkom 
voor iedereen, ervaring met meditatie is niet nodig. Vanwege de 

mailto:fotowerkaop@gmail.com
http://www.defontein.info/


verbondenheid met de natuur, zijn de vier bijeenkomsten gerelateerd aan 
de seizoenen. Voor wie dat wil worden er voor de tijd tussen de vier 
bijeenkomsten meditaties aangeboden. 
Plaats: buurtkerk De Fontein, Eikenlaan 255 
Wanneer: 31 augustus 2023 (zomer), 19 oktober 2023 (herfst), 25 januari 
2024 (winter) en 21 maart 2024 (lente), van 19.30 tot 21.00 uur 
Opgave: buurtkerkdefontein@gmail.com 
 
Najaarsmarkt 2023 
De Najaarsmarkt in De Fontein zal dit jaar evenals vorig jaar gehouden 
worden op de laatste zaterdag van oktober: ZATERDAG 28 OKTOBER. Zoals 
al jaren de gewoonte is: de opbrengst gaat naar één of meer goede doelen. 
Mocht u een instelling of organisatie kennen, waarvan u weet dat financiële 
ondersteuning welkom is, laat het ons weten. Dat kan via de mail: 
dickdijk@home.nl of via de telefoon: 050-5772513. 
 
De buurtkerk in beeld: Hoe komen we aan vrijwilligers?! 
Een dorpskerk onder de rook van Veendam fuseerde met de PKN-gemeente 
in die plaats. Die fusie leverde wel een probleem op. Nee, met de ongeveer 
20 vaste kerkgangers uit het dorp op zondag naar Veendam rijden, was het 
punt niet. Dat liep vanzelf. Wat hun zorg wel was: Wat moesten ze aan met 
hun 130 vrijwilligers die de kerkdienst niet bezochten!? 
Ik stond perplex! 130 vrijwilligers...!? Maar wakker lag ik er niet van. Je hebt 
nu eenmaal altijd 'baas boven baas'... 
En toch! Groepen, of het nu om sport gaat of gezelligheid of kerk, hebben 
vaak de neiging een gesloten front te vormen. Voor een buurtgenoot is het 
dan heel lastig om binnen te komen.  
Een buurtkerk -de naam zegt het al- doet z'n best open te staan voor de 
buurt. En daar daagt dan ook iets van een antwoord op die vraag: Hoe 
komen we aan voldoende vrijwilligers?  
Bij onder meer de fotoworkshops hebben ze er al heel positieve ervaringen 
mee opgedaan!     
Wim van Dommelen 
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Buurtkerkprogramma 
 

Dinsdag 8 en 22 aug., 14 u           Brei- en haakclub 

Woensdag 10-12  Open kerk - koffieochtend en terras 
 (ds. Van Ess zal op 9 en 23 augustus aanwezig zijn) 

  

Donderdag 10-12 u                              Open kerk en Loket levensvragen 
3 aug., 12.15-13.15 u      Buurtsoep 
23 en 30 aug., 10 – 12 u  De Praattafel 

Aanvullende informatie over de diverse activiteiten vindt u op onze 
website: www.defontein.info. 
 
Vakantie van uw buurtpastor 
In de zomer ben ik vanwege vakantie gedurende vijf weken afwezig: van 
maandag 7 augustus t/m zondag 10 september.  
Voor dringende zaken is ds. Alberte van Ess het eerste aanspreekpunt: 
domineevaness@protestantsegemeentegroningen.nl. Waar nodig kan zij 
doorverwijzen aan ds. Evert Jan Veldman. 
Ruth Pruis 
  
Kopij 
Kopij voor de volgende maandbrief (september 2023) kunt u tot woensdag 
23 augustus aanleveren bij Jaap Medema: jaapmedema43@gmail.com. 
 
Mailadres scriba van De Fontein 
Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: 
scriba@defontein.info te sturen. 

                                                      
                                           httpps://kerk050.nl/DFC 
 
Wijkdiaconie: bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 (ten name 
van werkgroep diaconie De Fontein) 
U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is. 

http://www.defontein.info/

