


OM TE BEGINNEN

Orgelspel

Woord van welkom

Ontsteken van de kaarsen

Moment van stilte
                                        Allen gaan staan
Openingslied: ‘Hoog als de hemel de liefde’ – NLB 790

2 Werelden schept zij, de liefde,
wonder dat ons doet bestaan,
mens van ons maakt door haar volheid,
gloed die ons leven doorstraalt.
Dat wij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

3 Dat wij de ander in liefde,
samen op weg door de tijd,
ruimte tot groei willen geven,
thuis voor elkaar kunnen zijn,
dat wij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.



Bemoediging en drempelgebed

Onze hulp is de naam van de Eeuwige
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Overweldigend is het leven
OM TE JANKEN ZO MOOI
Hemeltergend en mensonterend
EN U BENT ERBIJ
Nooit zijn wij zonder U
BRON VAN LIEFDE
Blijf ons bewegen
LAAT ONS RUSTEN IN UW TROUW
Amen

                       Allen gaan zitten
Kyrie en Gloria

v.: Laten we de Eeuwige om ontferming aanroepen 
     voor de nood van de wereld
     en zijn naam prijzen want aan zijn barmhartigheid komt geen eind.



     LB 299j

2 om een wereld zonder toekomst,
om de macht die ons kleineert,
roepen wij voor alle volken:
Kyrielei, ontferm u, Heer.

4 Vrede bij mensen op aarde,
waar zijn toekomst al begonnen is.
Vrede bij kleinen en groten:



Gloria in excelsis.

RONDOM HET WOORD

v.: De Eeuwige zal bij jullie zijn!
a.: EN ZIJN GEEST ZAL JOU NABIJ ZIJN!

Gebed van de zondag

Een gedeelte uit het boek ‘Overweldigend. Leven met wat je niet in de 
hand hebt’ van Frits de Lange (H4: Het leven een dans. Op zoek naar 
afstemming. P.184-185)

Goed leven staat voor de kunst van de afstemming, beweerde ik. Bij 
Hartmund Rosa gebeurt dat muzikaal; afstemming is een zaak van 
resonerend de juist toon kunnen treffen. Maar de dans maakt de afstemming
nog lijfelijker, en grijpt ook in op je motoriek. Afstemming is dan: het juiste
ritme weten te vinden, in cadans blijven met wat je overkomt. Een zaak van
ritmisch bewegen en bewogen worden. […]

Dans is ‘geordende beweging’, niet meer of minder. We hebben de dans niet
van vreemden: ook kraanvogels, korhoenders, mensapen en olifanten 
dansen. Als men kennen we geen instinctmatig voorgeschreven patronen en 
ritmes. Wij kunnen en moeten er zelf een vrije vorm voor vinden.

Zo beschouwd is heel ons dagelijks leven een dans. Een afwisseling tussen 
routines en onderbrekingen, die ons uit balans brengen en dwingen tot 
nieuwe afstemming. Ontbijten, naar je werk gaan, kinderen naar bed 
brengen – het is een dagelijkse dans, zelfs als het een saaie tredmolen lijkt 
te zijn geworden. De kracht van dansers is dat zij weten te variëren zodat 
een dans nooit gaat vervelen. […] In een sans ontdek je het ritme van de 
beweging in je omgeving, je neemt het over, neemt eraan deel. En je voegt 
er een nieuwe, persoonlijke twist aan toe zodat er een tegenbeweging 
ontstaat. 

Lied: ‘Wat zo geweldig is’ – LB 92a 
(refrein: allen > 1e keer voorzang, herhaald door allen)



2 Het mooist is met gitaren
met trompet, klarinet en met saxofoon
met toeters, bellen en banjo’s 
met bekkens en met pauken.      Refrein.

3 Het kan ook goed met dansen,
met geklap in je handen, applaus voor God.
Stamp stevig hard met je voeten.
‘God zal het prachtig vinden!’    Refrein. 

Lezing: Johannes 15: 9-17

9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn 
liefde: 10je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me
ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 
11Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde 
volkomen zijn. 12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb 
liefgehad. 13Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 
14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. 15Ik noem jullie geen 
slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden 
noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie 
bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en 
Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende 



vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt. 
17Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.

Acclamatie bij de lezingen

Overweging

Orgelspel

Lied: ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’ – LB 706



2 Zie het gezicht van deze Drie:
een kind in Bethlehem,
een mens tot bloedens toe gekroond
buiten Jeruzalem.
De dans van de Drievuldigheid
wordt door geen dood gestuit.
Want stokt ons dansen in het graf,
ook daar leidt God ons uit.

3 Zing mee, wij zijn door deze Drie
in vuur en vlam gezet,
nu Pinksteren de vrijheid geeft
te zeggen wie ons redt!
Ook wij hebben het juk gekend
van Adams erfenis.



Laat horen hoe die zware last
ons afgenomen is.

4 Wij dansen mee met deze Drie,
op weg van feest tot feest.
Een jubelzang gaat in het rond
om Vader, Zoon en Geest.
De liefde, het geloof, de hoop,
zij leiden tot dit lied:
verweven met ons leven is
de dans van deze Drie! 

GAVEN EN GEBEDEN

Diaconale mededelingen en inzameling
1e collecte: KiA: India, een nieuwe start voor Kwetsbare vrouwen
2e collecte: Stedelijk Kerkenwerk

Dankgebed en voorbeden
Na de woorden: ‘Tot U bidden wij’:

NLB 368g

Stil gebed en Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen. (NBV21)



ZENDING EN ZEGENING

Woorden van zending en zegen
a.: 

2 Zie, ik ben met u, welke weg u ook gaat…

4 Zie, Ik ben met u als de liefde veel vraagt…

5 Zie, I ben met u als er tegenspoed dreigt…

7 Zie, Ik ben met u tot het eind van de tijd

 Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow, 36

Orgelspel

Aan deze dienst werken mee:

Ouderlingen van dienst: Gerda Klooster 1e en Hans Vissers 2e ouderling
Diakenen van dienst: Frank Bandringa 1e en Carel Huijgen 2e diaken
Voorganger: ds. Tirtsa Liefting-van den Toren
Organist: Mannes Hofsink
Lector: Els Koning
Beeld:  Adrie Huttenga
Geluid: Wieger Riemersma
Koster: Ronald Bas



ZONDAGSBRIEF 20 AUGUSTUS 2023
NIEUWE KERK EN DE FONTEIN

COLLECTES
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie India: 
                         Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen.
De 2e collecte is bestemd voor het Stedelijk Kerkenwerk. 

U kunt uw gaven fysiek geven in de collectezak of u kunt uw gift storten op
rekening nummer NL61INGB 0007 3970 15 t.n.v.  de  Wijkdiaconie  Nieuwe
kerk.

NIEUWE KERK:

BLOEMENGROET
Vanuit de Nieuwe kerk gaan bloemen naar  als groet en felicitatie naar Anja
Grozema, van Iddekingeweg, Anja is op 15 augustus 80 jaar geworden.
En  er  gaan  bloemen  als  groet  en  bemoediging  naar  Agaath  Schipper,
Kamerlingh Onnesstraat. Agaath heeft onlangs een operatie ondergaan.
 
OPVRAGEN ADRESSEN
Als u een bloemetje of een kaartje wilt sturen naar een gemeentelid, dan 
kunt u een mailtje sturen naar Elly Jagersma, e-mailadres 
ellyjagersma@outlook.com 
Zij kan u helpen aan het juiste adres.

mailto:ellyjagersma@outlook.com


MAANDBRIEF BUURTKERK DE FONTEIN – AUGUSTUS 2023
Kunst in De Fontein met Aliese Oostmeijer-Pot
Op donderdag 31 augustus om 11:30 uur geeft Aliese een rondleiding bij haar
werk.

Workshop Fotografie De Fontein ZATERDAG 23 september 2023 10.00 – 
12.00 uur
De workshop is  bestemd voor  ieder  die  plezier  heeft in  fotograferen.  He
maakt niet uit of je gebruik maakt van de meest geavanceerde apparatuur of
fotografeert  met  en  mobieltje.  Het  thema  is  VERKEER.  Het  onderwerp
verkeer is heel breed, het gaat van voetganger, fietser, auto, vliegtuig, boot,
etc. maar ook het verkeersbord heeft hierin een belangrijke rol. Verkeer kan
ook zijn, telefoonverkeer, mailverkeer, het is maar wat de deelnemers in het
onderwerp verkeer zien. We beginnen met koffie/thee en een korte inleiding
om vervolgens in groepjes of op eigen gelegenheid aan de slag te gaan. We
hopen er weer een mooie expositie van te maken. Wil je meedoen, meld je
dan  aan  bij  Auke  Faber  (aukefaber@live  .nl)  of  Menso  Havinga
(havingaenzing@gmail.com).

Kopij
Kopij voor de volgende maandbrief (september 2023) kunt u tot woensdag
23 augustus aanleveren bij Jaap Medema: jaapmedema43@gmail.com.




