


OM TE BEGINNEN

Orgelspel

Woord van welkom

Ontsteken van de kaarsen

Moment van stilte

Allen gaan staan

Openingslied: ‘Hoog als de hemel de liefde’ – NLB 790

2 Werelden schept zij, de liefde,
wonder dat ons doet bestaan,
mens van ons maakt door haar volheid,
gloed die ons leven doorstraalt.
Dat wij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

3 Dat wij de ander in liefde,
samen op weg door de tijd,
ruimte tot groei willen geven,
thuis voor elkaar kunnen zijn,
dat wij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.



Bemoediging en drempelgebed

Onze hulp is de naam van de Eeuwige
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Overweldigend is het leven
OM TE JANKEN ZO MOOI
Hemeltergend en mensonterend
EN U BENT ERBIJ
Nooit zijn wij zonder U
BRON VAN LIEFDE
Blijf ons bewegen
LAAT ONS RUSTEN IN UW TROUW
Amen

Allen gaan zitten
Kyrie en Gloria

v.: Laten we de Eeuwige om ontferming aanroepen 
     voor de nood van de wereld
     en zijn naam prijzen want aan zijn barmhartigheid komt geen eind.

Lied: LB 305 Alle eer en alle glorie 



2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan

3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

RONDOM HET WOORD

v.: De Eeuwige zal bij jullie zijn!
a.: EN ZIJN GEEST ZAL JOU NABIJ ZIJN!

Gebed van de zondag

Lezing: Stranger  (Thomas Merton)

Als niemand luistert 
naar de rustige bomen
Als niemand opmerkzaam is 
op de zon in de plas

Waar niemand voelt, 
de eerste regeldruppel 
of ziet de laatste ster

Of de eerste morgen begroet 
van een wijde wereld
waar vrede begint 
en woede eindigt:



Eén vogel zit stil 
en ziet het werk van God:
Eén blad dat zich omdraait
Twee vallende bloesems, 
tien kringen in de vijver.

Eén wolk op de helling 
twee schaduwen in het dal.

En het licht komt thuis.
Nu beveelt de dageraad de vangst 
van het grootste geluk
De overgave 
van een geweldige prijs!

Nabijer en duidelijker 
dan een meester van woorden,
Gij, innerlijke Vreemdeling
Die ik nog nooit heb gezien,

Dieper en zuiverder 
dan de razende oceaan
vang mijn stilte op 
houd mij in uw hand!

Nu is het handelen nutteloos
Lijden ongedaan
Wetten worden verkwisting, 
grenzen worden afgeschaft
Want afgunst heeft geen bezit 
en begeerte is voorbij.

Kijk het snelle Licht staat stil
Ons zuiverste Licht is één.

Uit Kick Bras, Onuitsprekelijk paradijs, De groene spiritualiteit 
van Thomas Merton, (Berne Media, 2021)



Lied: LB 979 De vogels van de bomen 

2  Zij rusten op de adem

van God die ademend

de wereld heeft geschapen

en alle namen kent,

3  die alle hemelstreken,

de aarde als een huis,

alleen maar door te spreken

maakte, spelenderwijs.

Lezing; Mattheus 6: 24-34

24Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede 
liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere 
verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 25   Daarom 
zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of 
drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven 
niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26  Kijk 
naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen 
voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet 
meer waard dan zij? 27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook 
maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je 
zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het 
veld. Ze werken niet en weven niet. 29  Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in 
al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30  Als God het groen dat 



vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met
zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, 
kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: 
Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – 32  dat zijn 
allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel 
dat jullie dat alles nodig hebben. 33  Zoek liever eerst het koninkrijk van 
God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij 
gegeven worden. 34  Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, 
want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg 
aan zijn eigen kwaad.

Lied: LB 979: De vogels van de bomen

6  De vogelen des hemels

de leliën des velds,

zij hebben ons van Jezus

en 't paradijs verteld.

7  De vogels die daar vliegen,

zij geven hoog van God,

zij geven van de liefde

van God de Vader op!

14  God immers houdt op aarde

wat leeft in staat en stand.

Hij zal ook ons bewaren,

wij eten uit zijn hand.

Overweging

Orgelspel



Lied 981 Zolang er mensen zijn op aarde

2.Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.
 
3.Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.
 
4.Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.
 
GAVEN EN GEBEDEN

Diaconale mededelingen en inzameling

De 1e collecte is bestemd voor Ghana
De 2e collecte besteden we aan het Stedelijk Kerkenwerk

Dankgebed en voorbeden
Na de woorden: ‘Tot U bidden wij’:

NLB 368g



Stil gebed en Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen. (NBV21)

ZENDING EN ZEGENING

Slotlied: LB 978 Aan U behoort, o Heer der heren



2.Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3.Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
 
4.Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Woorden van zending en zegen

a.:



2 Zie, ik ben met u, welke weg u ook gaat…

4 Zie, Ik ben met u als de liefde veel vraagt…

5 Zie, I ben met u als er tegenspoed dreigt…

7 Zie, Ik ben met u tot het eind van de tijd

 Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow, 36

Orgelspel

Aan deze dienst werkten mee:

Voorganger:    Ds. Alberte van Ess
Organist:         Sander Booij
1e ouderling:  Gretha Klaver
2e ouderling :  Hessel Boersma
1e diaken:       Erwin Landman
2e diaken:       Hilbert Annen
Lector:            Barbara Bakker

ZONDAGSBRIEF NIEUWE KERK EN DE FONTEIN
10.00 uur IN DE NIEUWE KERK

13 AUGUSTUS 2023

COLLECTES
De 1e collecte is bestemd voor Ghana: Keeping Families Together
Ghana
De 2e collecte besteden we aan het Stedelijk Kerkenwerk
U kunt uw gaven fysiek geven in de collectezak of u kunt uw gift storten op 
rekening nummer NL61INGB 0007 3970 15 t.n.v. de Wijkdiaconie Nieuwe kerk.

BLOEMENGROET
De bloemen uit  de Fontein gaan naar:  Mevr. H Uiterwijk, Leisteenstraat.
De bloemen vanuit  de  Nieuwe kerk  gaan naar  mevr.  G.  van der  Veen-
Buining, Pelsterstraat, zij is 11 augustus 93 jaar geworden. En naar de heer
en  mevr.  Van  der  Ploeg-Stavinga,  Prinsesseweg,  zij  vieren  zondag  13
augustus (vandaag) hun 60-jarig huwelijk.



MEDELEVEN
Ik ben 3 weken in het ziekenhuis geweest en nu ,8-8 , al weer 1,5 week
bezig met herstellen .Maar niet in ons eigen huis in de Rubensstraat maar
bij  onze  zoon  H.  G.  v.d.Veen,  De  Streek  7  9414VL  ,  Hooghalen.  Dat
betekent ,  dat ik met mijn verjaardag ,  15-8 ,  niet thuis ben. Wat mijn
gezondheid betreft , dat lijkt   tot nu toe goed en vooruit te gaan en we
hopen elkaar t.z,t, weer te zien in de Nieuwe kerk.Tot zo ver in het kort. 
Hartelijke groet van G.( en N. ) v.d.Veen.

IN GESPREK MET DR. FRITS DE LANGE
Dinsdagochtend 15 augustus (10:30 uur) is prof. dr. Frits de Lange te gast
in de Nieuwe Kerk. Deze zomer staan we zowel in de zomerdiensten als
het  zomerprogramma  stil  bij  de  thematiek  van  zijn  nieuwste  boek
‘Overweldigend.  Leven  met  wat  je  niet  in  de  hand  hebt‘.  Een  mooie
gelegenheid dus om eens met hem van gedachten te wisselen.
Frits  de  Lange  schreef  zijn  boek  vanuit  het  besef  dat  het  leven  niet
maakbaar is of te plannen. Als klein gereformeerd jongetje leerde hij al dat
we het leven niet in de hand hebben. Maar dat inzicht maakte toen deel
uit  van een  wereldbeeld  waarin  God daarboven wèl  alle  dingen stevig
‘under control’ heeft. Met dat traditionele Godsbegrip kan hij inmiddels
niet meer uit de voeten, maar wat komt er daarvoor dan in de plaats?
Van harte welkom om aan te haken. Voor de koffie en thee is het fijn als je
een kort aanmeldberichtje stuurt naar Evert Jan Veldman, email :
e.j.veldman@  nieuwekerk.org  

    

http://nieuwekerk.org/

