
         --VIERING IN DE FONTEIN OP 
          ZONDAG 3  SEPTEMBER 2023

                11e VAN DE ZOMER

Voorgangers: Johan Pruis en Tineke Veenstra
Ouderling:     Jaap Stellingwerff
Diaken:          Bram van Huis
Lectrix:           Marian Kamstra
Organist:       Gjalt van der Meulen
M.m.v. het     Goede Herderkerkkoor o.l.v. José van Dijken
Beeld:            Henk en Mijke van Putten

OM TE BEGINNEN

ORGELSPEL

WOORD VAN WELKOM
DE KAARSEN OP TAFEL WORDEN AANGESTOKEN
MOMENT VAN STILTE

OPENINGSLIED  lb 210 "God van hemel, zee en 
aarde"koor vers 1, allen 2 en 3

GROET"Gegroet jij jij, die om liefde komt en licht, gegroet"
                zzz 96 ( 1x voorgangers, dan allen 2x)

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de naam van de Ene
A:  DIE RUIMTE GEMAAKT HEEFT VOOR DE LUCHT, 
     ZODAT WIJ KUNNEN ADEMEN
    EN VOOR HET LAND,ZODAT WIJ DAAROP KUNNEN 
LOPEN. 
V: Die Ene, die altijd trouw blijft 
    en die niet loslaat
    het werk dat zo liefdevol is begonnen.  
A: DAAROM MOGEN WE BLIJ ZIJN EN DE RUST



    EN DE VREDE ERVAREN.
V: Dit durven wij zeggen,
    in vertrouwen op de onuitspreekbare naam van de Ene,
    die onze vader en moeder wil zijn,
    die zich in ons, zijn kinderen
    laat zien in de geest van de liefde.
A:              AMEN 

GEZONGEN DREMPELGEBED
"Die ons voor het licht gemaakt hebt"
     lb 277( 1x voorgangers, dan allen)

KYRIE EN GLORIA

Gebed om ontferming, besloten met gezongen 
kyrie, zzz 269, "Heer onferm  U" 

GLORIALIED LB 150A "Geprezen zij God!",koor vers 1 en 
3, allen 2 en 4

                      RONDOM HET WOORD

GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFTEN,
besloten met lb 925"Wek mijn zachtheid weer"
( 1x koor, dan allen)

PROFETENLEZING  Jeremia 7, 23-28
Lied lb 317 "Grote God, Gij hebt het zwijgen"

EPISTELLEZING Romeinen 12, 1-8
Lied lb 970 "Vlammen zijn er vele"

EVANGELIELEZING Matteus 17, 14-20
Lied "Gij bergt de bron van alle leven
          in uw licht zien wij licht!"
          ( x koor, dan allen)
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OVERWEGING 

Orgelspel

Luisterlied koor ""Leid mij, Heer"

GEBEDEN EN GAVEN

DIACONALE INZAMELING EN GAVEN

VOORBEDEN MET GEZONGEN ACCLAMATIE,
 ingeleid door het koor 

"Laat mijn gebed mogen stijgen als wierook omhoog tot uw 
aanschijn.
Moge het, als ik mijn handen ophef tot een waardig offer u zijn.
Wanneer ik roep tot u, verhoor mij"
ALLEN:"WANNEER IK ROEP TOT U, VERHOOR MIJ."

Stil gebed en Onze Vader
Onze Vader in de hemel 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.  Amen
 ZENDING EN ZEGEN
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SLOTLIED lb 425"Vervuld van uw zegen"

Ter inleiding op de zegen zingt het koor
        "Peace I leave with You"

WOORDEN VAN ZENDING EN GEZONGEN ZEGEN 
( GvL 344)

Voorgangers zingen:
De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig.

ALLEN ZINGEN: 
ZEGEN ONS EN BEHOED ONS 
DOE LICHTEN OVER ONS UW AANGEZICHT
EN WEES ONS GENADIG

Voorgangers: zingen: 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u 
en geve u vrede.

ALLEN ZINGEN:
ZEGEN ONS EN BEHOED ONS
DOE LICHTEN OVER ONS UW AANGEZICHT EN GEEF 
ONS VREDE
                         AMEN
Orgelspel 

httpps://kerk050.nl/DFC
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Wijkdiaconie: bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003  2086 49 ten name 
van werkgroep diaconie De Fontein)    
 U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is


