NAJAARSMARKT

De traditionele Najaarsmarkt zal dit jaar worden gehouden op

zaterdag 28 oktober. Van 10.00 tot 15.30u bent u weer van harte
welkom in De Fontein. Rad van Avontuur, boekenmarkt, bloemenkraam
en tal van andere activiteiten zullen weer garant staan voor een
bruisend gebeuren! De opbrengst gaat naar één of meer goede doelen.

ALLERZIELEN: VOOR WIE STEEK JI1J EEN KAARSJE AAN?
Op donderdag 2 november is de kerk open voor gemeenteleden en
buurtbewoners om een kaarsje aan te steken voor een dierbare
overledene.

STILTEWANDELING

Hou je van wandelen en hou je van stilte? Wandel dan mee met onze
stiltewandeling op zaterdag 4 november. Onder leiding van
zelfbenoemd monnik Hans Mulder wandelen we in stilte door de

wijk Selwerd en omgeving. Door samen in stilte te wandelen vertraag
je en ontstaat er ruimte om de wijk en al het leven in de wijk anders te
ervaren. We verzamelen om 9:30u bij De Fontein, rond 12:00u zijn we
terug. Opgave is niet nodig en deelname is gratis.

SPREEK SMAKELIJK

Vrijdagavond 8 december, van 17.15 tot 19.30u (17.15u inloop, 17.30u diner)
gaan wij weer aan tafel in gesprek met elkaar. ‘Spreek smakelijk’ is een
diner waarbij in kleine kring (max. 4 deelnemers per tafel), op een
ontspannen en inspirerende wijze een gesprek wordt gevoerd over van
tevoren afgesproken onderwerpen. Het thema van onze komende
avond luidt: ‘Ontvangen’.

Kosten: deelname is gratis, vrijwillige bijdrage welkom.

Opgave: voor 4 december via evaruthpruis@gmail.com.

GEZELLIGE JAARLIJKSE KERSTMARKT

Op zaterdag 16 december a.s. wordt de kerstmarkt gehouden in

De Fontein, van 10.00 tot 14.00 u. De opbrengst is voor het diaconale
project: Keeping Families Together in Ghana.

PASTORALE BEGELEIDING

Hebt u behoefte aan pastorale begeleiding, dan kunt u contact
opnemen met Ruth Pruis of ds. Alberte van Ess.

Als u rondom een overlijden kerkelijke inbreng op prijs stelt, kunt u
contact opnemen met het Meldpunt Uitvaarten, tel. 050-2053330.

MEDITATIEVE CURSUS ‘BALANS VINDEN IN DE NATUUR’
Je leven kan soms uit balans zijn. Stress of zorgen, een te grote draaglast
of te kleine draagkracht hebben je op een bepaald moment uit balans
gehaald. In deze cursus willen we onze balans weer zoeken in verbinding
met de natuur en ons zo verbinden met de Bron van alle leven.

De cursus, met een combinatie van yoga en meditatie, wordt

gegeven door geestelijk begeleider Alberte van Ess en yogalerares
Annelies Haijtink.

De cursus is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Plaats: De Fontein, Eikenlaan 255

Tijd: donderdagavond 31 augustus, 19 oktober, 25 januari en 21 maart
van 19.30 tot 21.00u.

Opgave: buurtkerkdefontein@gmail.com.

LEESHUIS ‘MYSTIEK VOOR HET DAGELIJKS BESTAAN’
Het komende seizoen willen we het boekje van Evelyn Underhill
‘Het spirituele leven, mystiek voor het dagelijks bestaan’ met elkaar
gaan lezen. Het leeshuis wordt gegeven door geestelijk begeleiders
Jaap Koopmans en Alberte van Ess. De opstart voor het leeshuis is een
lezing van Jean Jacques Suurmond over (het grotere werk van)
Evelyn Underhill op donderdag 26 oktober om 19.30u in de Poort,
Moesstraat 20.

De bijeenkomsten voor het leeshuis zijn op de dinsdagavond:

21 november, 23 januari en 20 februari.

Opgave: buurtkerkdefontein@gmail.com.

TUINWERKGROEP

Misschien viel het u al op: rond De Fontein is een tuinwerkgroep actief!
Eerst is er een perk aangelegd langs het grind voor de kerk en zijn er
wat appelboompjes en perenboompjes geplant. Komende tijd zal een
flink deel van het gazon veranderen in een bloemrijke tuin met onder
meer besdragende struiken. Er wordt hierbij rekening gehouden met
bijvoorbeeld bijen, hommmels en vlinders. Ook komt er een zitplek.

De werkgroep bestaat uit ongeveer 10 mensen, uit kerk en buurt.

Info: Peter Zwerver (peter.zwerver@ziggo.nl).

KERKDIENSTEN

De zondagse vieringen beginnen om 9.30u; op de derde zondag van
de maand is er een gezamenlijke dienst om 10u in de Nieuwe Kerk
(Nieuwe Kerkhof 1). Alle vieringen zijn live en achteraf te volgen:

zie www.defontein.info/kerkdienst-beluisteren-of-bekijken.
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INLOOPOCHTENDEN EN LOKET LEVENSVRAGEN

Elke woensdag- en donderdagmorgen staan tussen 10.00 en 12.00u de
deuren van De Fontein voor iedereen open, ook tijdens vakanties. Een
persoonlijk gesprek, een kopje koffie, kunst bekijken, naar orgelmuziek
luisteren, een kaars aansteken of rustig mediteren - het kan allemaal.
Ook kunt u een kijkje nemen bij de weggeefkast of iets inbrengen voor
de voedselbank.

Hebt u behoefte aan een luisterend oor, dan kunt u terecht bij

Ruth Pruis en/of ds. Alberte van Ess.

TOGETHER GRONINGEN

Together is een ontmoetingsplek voor ouders, hun kinderen en
vrijwilligers waar we samen werken aan elkaars bloei. Wekelijks komen
we bij elkaar en gaan kinderen met vrijwilligers aan de slag met
taalondersteunende activiteiten; tegelijk ontmoeten de ouders elkaar
in de oudergroep onder leiding van een oudercoach. Op maandag- en
woensdagmiddag ontvangen we u graag in De Fontein!

Info: Rian Wesseling (rian.wesseling@gmail.com).

JASMIIN

Eenmaal per veertien dagen komt op maandagmorgen (9.30 - 11.30u)
een groep van multicultureel vrouwencentrum Jasmijn in De Fontein
bij elkaar. De groep van twintig vrouwen, met elkaar goed voor zo'n 12(!)

nationaliteiten, wordt begeleid door beroepskracht Derya Baran Gucun.

Info: d.baran@jasmijn.info

JI1J HOORT ER OOK BIJ!

Activiteiten voor jongeren vanaf 16 jaar

Voor de jongeren in de gemeente en in de buurt willen we komend
seizoen een aantal middagen en/of avonden organiseren waarbij we
een film kijken of spelletjes doen. Dit eventueel gecombineerd met een
lunch of een pizza. Kom jij ook een keer?

Verder willen wij proberen een jongerendienst te organiseren en het
zou leuk zijn als enkele jongeren willen helpen met het voorbereiden.
Meer hierover volgt later. Hopelijk tot ziens!

Je kunt ons bereiken via tienergroepyparsifal@gmail.com

BUURTSOEP

ledere eerste donderdag van de maand tussen 12.15 en 13.30u kunt u
in buurtkerk De Fontein genieten van een heerlijke zelfgemaakte
soep en gezellig anderen ontmoeten!

GESPREK EN ONTMOETING: ‘ONTMOETINGSTAFEL’

Naar aanleiding van een tekst, tv-fragment of bijvoorbeeld een
krantenknipsel gaan we met elkaar in gesprek over wat ons bezighoudt.
De deelnemers dragen vaak de gespreksonderwerpen zelf aan.
Uiteraard hebben we het ook gezellig met elkaar en houden we een
oogje op elkaar bij ziekte of andere levenszaken die onze aandacht
vragen.

Deze gespreks- en ontmoetingsgroep heeft twee verschillende locaties:

Ontmoetingstafel 1

Waar: Buurtkerk De Fontein

Wanneer: ledere derde woensdagochtend van de maand van 10.30-12.00u
Info: Anneke Helder 06-45758563 of 050-3189404
anneke@helder-advies.nl

Ontmoetingstafel 2

Waar: Zorgcentrum de Veldspaat (Vinkhuizen)

Wanneer: ledere eerste woensdagochtend van de maand van 10.30-12.00u
Info: Anneke Helder 06-45758563 of 050-3189404
anneke@helder-advies.nl

BREI- EN HAAKCLUB

Samen creatief, ja gezellig! Vindt u breien en/of haken leuk, wilt u iets
betekenen voor een ander of houdt u van gezelligheid? Dan is onze
brei- en haakclub iets voor u. Van (vaak gedoneerd) garen maken we
kleding, dekens, mutsen, sjaals, sokken, knuffels etc. U mag maken wat
u wilt: niks moet, alles mag. De gemaakte spullen gaan naar landen
waar ze dit hard nodig hebben. Of we brengen het naar kledingbanken
in Groningen.

We starten dinsdag 5 september (14.00-15.30u), en daarna om de twee
weken, in buurtkerk De Fontein. Koffie en thee staat voor u klaar. U
bent van harte welkom!

Info: Margje Tolsma 06-15634868, margje.tolsma@gmail.com

PRAATTAFEL - SAMEN LUISTEREN, SAMEN PRATEN
Elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00u staat de Praattafel klaar
in buurtkerk De Fontein. Daar kunt u kennismaken met Mirjam
Nagelmaker, codrdinator van Stadjers Hand in Hand. Als u vragen
heeft over bijvoorbeeld eenzaamheid, financién, WMO, enz. kan zij u
helpen en eventueel doorverwijzen.

Info: mirjamnagelmaker@gmail.com

FILMS IN DE FONTEIN

ledere maand vertonen wij een boeiende speelfilm. Het onderwerp
van de film wordt kort ingeleid en na afloop is er de mogelijkheid om
na te praten. Om 19.00u start de film en een halfuur van tevoren staat
koffie (en thee) klaar. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Data en films:

21/9 - The Children Act (2017)

19/10 - Father Stu (2022)

16/11 - Lorenzo's Oil (1992)

14/12 - De man uit Rome (2023)

KUNST: ANDERS KIJKEN NAAR DE WERKELIJKHEID

De kunstcommissie van De Fontein organiseert tentoonstellingen met
gevarieerde beeldende kunst. Dit najaar worden er foto's van stads-
gezichten van Aliese Oostmeijer tentoongesteld, komt Maria Ufkes met
gemengde technieken en exposeert Jan Boter nieuwe schilderingen.
De tentoonstellingen zijn te bezichtigen als De Fontein open is:

elke woensdag- en donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00u en na de
kerkdiensten.

Info: Gerry Knobbe (gerwie@hetnet.nl)

FOTOGRAFEREN

Elkaar inspireren, tips doorgeven en laten zien dat je de mooiste foto's
kunt maken met zowel een camera als een mobieltje, daar gaan we
voor! Zaterdag 23 september om 09.30u is de workshop met het thema
‘verkeer’. Donderdag 16 november om 19.30u is er een ‘theorieavond’;
het thema komt nog.... Met wie dat leuk vindt, gaan we aan de slag!
Info: Auke Faber (aukefaber@live.nl)

MEDITATIEF KUNST-ZINNIGE ACTIVITEIT RONDOM HET
THEMA ‘OORDEEL’

Mild of medogenloos, hoe verhouden we ons tot elkaar en tot onszelf?
Op creatieve wijze gaan we dit thema onderzoeken onder begeleiding
van Anja van Beek, creatief coach en kunstwerker bij KIJK7. Om mee te
doen hoef je niet te kunnen tekenen of schilderen. We gaan aan het
werk met diverse materialen.

Datum: Donderdagmiddag 28 september 2023 van 14.00 tot 17.00u
Locatie: Buurtkerk De Fontein

Kosten: Vrijwillige bijdrage voor de materiaalkosten

Opgave: Voor maandag 25 september bij Ruth Pruis,
evaruthpruis@gmail.com

Max 10-12 personen.



