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Dit is de tweede dienst in een serie van vier bij de elementen: aarde – 

lucht – water – vuur. Met deze serie leven we toe naar de uitvoering van 

het pinkstertheater ‘Op het spel’ - https://ophetspel2024.nl/ rond en in 

de Nieuwe Kerk. 

Vandaag is het thema: Lucht. De dienst is voorbereid i.s.m. het Jonge 

Harten Festival | 17 – 25 november. https://www.jongeharten.nl/  

Onderdeel van het programma is R… .U.. ..I. …S. Gemaakt door studenten 

van de HKU met als locatie de Nieuwe Kerk 

 

 

 

Aan deze dienst werken mee: 

Marjanne Binsbergen, 1e ouderling 

Erwin Landman, 1e diaken 

Gerry Knobbe, lector 

Marthe Reyenga en Simon Hofsink, muzikale meewerking 

Mannes Hofsink, cantor organist 

ds. Evert Jan Veldman, voorganger 

Tessa van Kooten, student HKU 

Joop Duzink, geluid 

Wieger Riemersma, beeld 

Ronald Bas, koster 

 

https://ophetspel2024.nl/
https://www.jongeharten.nl/


 

VOORBEREIDING 

Inoefenen van het refrein van ‘Kom Schepper, Geest’ – NLB 697 

Welkom 

Ontsteken van de tafelkaarsen 

o.: Wij vormen een open kring in het licht van Gods goedheid 

Allen gaan staan 

Lied: ‘Zing halleluja, hemel en aarde, zing’ – NLB 648   

 

2 Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest, 

dor hout bloeit op in uw open hof: 

één en al bloesem, wekenlang feest -  

wij plukken geloof en oogsten lof. 

3 Zing halleluja, nodig de volken: drink, 

eet van de vrucht, gij gezegenden; 

zing dat langs lucht en wolken weerklinkt: 

verheven is Hij, de Levende! 

 

 

 

 

 



Bemoediging en drempelgebed 

o.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige 

a.: Schepper en behoeder van alle leven 

o.: Dwarrel onze levens binnen 

     als een herfstblad gedragen op de wind. 

     Verheven op uw eigen wijze. 

     Speels, maar onontkoombaar. 

     Leer ons leven met onze eindigheid. 

     Maak ons gevoelig voor elkaars kwetsbaarheid. 

     Doe ons uw liefde ervaren 

     en maak ons lichter  

a.: Amen 

        Allen gaan zitten 

Kyrië en Gloria 

v.: Laten we roepen tot God om zijn ontferming  
     over alles wat ten hemel schreit.  
     En laten wij zijn naam prijzen 
     Want wie is zo vol moederlijke ontferming,  
     zo rijk aan goedheid en vrede? 

 

2 Om een wereld zonder toekomst, 
om de macht die ons kleineert, 
roepen wij voor alle volken: 
Kyrieleis, ontferm u, Heer. 



 

4 Vrede bij mensen op aarde, 
waar zijn toekomst al begonnen is. 
Vrede bij kleinen en groten: 
Gloria in excelsis      
      NLB 299j 

RONDOM HET WOORD 

v.: De Eeuwige zal bij u zijn 
a.: Ook u zal God bewaren 

Gebed van de zondag 

Verhaal van Mirjam en Micha, gevolgd door het lied: 

 

 



 

Lezing: Genesis 2, 4b – 7 (NBV21) 

In de tijd dat de HEER God aarde en hemel maakte, 5groeide er op de 

aarde nog geen enkele struik en was er geen enkel gewas opgeschoten, 

want de HEER God had het nog niet laten regenen op de aarde, en er 

waren geen mensen om het land te bewerken; 6wel was er water dat uit 

de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 7Toen maakte 

de HEER God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem 

levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. 

Luisterlied: ‘This Morning I am born again’ – Mike Scott 

This morning I am born again and light shines through the land, 

and I do not seek a heaven in some deathly distant land. 

No more desire for pearly gates, nor I need the streets of gold. 

This morning I am born again and light shines through my soul. 

This morning I am born again, I am whole new, complete 

I can stand above my troubles, I can stand on my own feet 

I can feel the sun against me, it’s rays crawl through my skin 

This morning I am born again, I can overcome my sins 

This morning I am born again, my ball and chain is gone, 

this great eternal moment, in my great eternal dawn 

I give myself my heart, my soul, to give some friend a hand 

I am in the promised land, I am in the promised land 

 

 

 



Vertaling 

Vanmorgen ben ik opnieuw geboren en licht schijnt door het land, 

en ik zoek geen hemel in een dodelijk ver land. 

Geen verlangen meer naar parelwitte poorten,  

noch heb ik de straten van goud nodig. 

Vanmorgen ben ik opnieuw geboren en licht schijnt door mijn ziel. 

Vanmorgen ben ik opnieuw geboren, ik ben helemaal nieuw, compleet 

Ik kan boven mijn problemen staan, ik kan op eigen benen staan 

Ik voel de zon tegen me aan, de stralen kruipen door mijn huid 

Vanmorgen ben ik opnieuw geboren, ik kan mijn zonden overwinnen 

Vanmorgen ben ik opnieuw geboren, mijn bal en ketting zijn weg, 

dit grote eeuwige moment, in mijn grote eeuwige dageraad 

Ik geef mezelf mijn hart, mijn ziel, om een vriend een hand te reiken 

Ik ben in het beloofde land, ik ben in het beloofde land 

 

 

Lezing: Prediker 1, 1 – 11 (NBV21) 

1Hier volgen de woorden van Prediker,  

zoon van David en koning in Jeruzalem. 

2Lucht en leegte, zegt Prediker, 

lucht en leegte, alles is leegte. 

3Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, 

al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? 

4Generaties gaan, generaties komen, 

maar de aarde blijft altijd bestaan. 

5De zon komt op, de zon gaat onder, 

en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. 

6De wind waait naar het zuiden, 

dan draait hij naar het noorden. 

Hij draait en waait en draait, 

en al draaiend waait de wind weer terug. 

7Alle rivieren stromen naar de zee, 

toch raakt de zee niet vol. 

De rivieren keren terug 

naar de plaats waar ze ontsprongen, 

en beginnen weer opnieuw te stromen. 

8Alles is vermoeiend, 

zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. 

De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust, 

zijn oren horen, en ze blijven horen. 



9Wat er was, zal er altijd weer zijn, 

wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. 

Er is niets nieuws onder de zon. 

10Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws,’ 

dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. 

11De vroegere generaties zijn vergeten, 

en ook de komende generaties zullen vergeten worden 

in de tijden die daarna weer komen. 

 

Schriftlied: ‘De wind, wij zien hem niet’ - NLB 676 

 

2 De Geest, wij zien haar niet, 

toch horen we haar stem 

die goede woorden spreekt 

als ik verdrietig ben. 

3 De wind, wij zien hem niet, 

maar toch trekt hij zijn spoor: 

de golven in de zee, 

het lange gras buigt door. 

4 De Geest, wij zien haar niet, 

maar zij waait alles schoon 

ik ben weer opgelucht 

als na een enge droom. 

5 Vanuit de overkant, 

een land dat niemand ziet 

ontvangen wij een kracht, 

de Geest, die uitzicht biedt 



Lezing uit ‘Liefhebben’ van Laura van Dolron 

Ik gebruikte de nacht om stil te staan. De dag en deze wereld lijken 

er niet op gemaakt om bewust iets mee te maken. 

Mensen zeggen het en alles lijkt het te schreeuwen: “‘Het leven’ gaat 

door.” En stilstaan bij iets is kennelijk niet ‘het leven’. Stilstaan is geen 

leven. 

Maar ik sta nooit stil, ook niet als ik stil ben. De aarde draait en de wind 

waait en mijn hart pompt rond. Ik ben beweging, ook al ben ik stil. 

… 

Naastenliefde… 

Vind ik zelf moeilijk om te krijgen, omdat ze niet verdiend hoeft te 

worden. Omdat ze gewoon gratis mag stromen, dat vind ik een beetje 

verdacht. Ik wil lijden, zweten, auditie doen, liefst op tv, en dan 

afgewezen worden. Naastenliefde is onvoorwaardelijk en daar word ik 

zenuwachtig van. Ik zoek juist naar voorwaarden. Wie moet ik zijn? Wat 

moet ik kunnen? Hoe hard moet ik werken? En wanneer plan ik mijn 

eerste burn-out?  

Naastenliefde is een deur waarvan ik denk dat hij knelt. Ik gooi mijn 

gewicht ertegenaan om hem open te beuken, maar het is een zachte 

klapdeur. Hij vliegt open, ik lig op de grond. 

En dan is de vraag of ik daar kan liggen en om mezelf kan lachen, of ik 

een beetje kan genieten van het feit dat ik gevallen ben 

Acclamatie bij de lezingen

 

Overweging 

door Tessa van Kooten en ds. Evert Jan Veldman 



Lied: ‘Kom Schepper, Geest’ – NLB 697 

 

1 Kom Schepper, Geest Jij, 

die de dag verlicht 

ons hart weer warmt. 

Wij loven je om 

het vuur in onze ziel, 

de passie en de pijn, 

wij loven je om 

verlangen dat weerklinkt 

Refrein 

2 Kom Schepper, Geest Jij, 

die de nacht doorbreekt, 

het schimmenuur bedwingt. 

Wij loven je om 

de prilheid van de morgen, 

de eerste stappen van een kind, 

wij loven je om 

troost die je schenkt 



 

3 Kom Schepper, Geest Jij, 

die mensen aanraakt 

en winterkou verdrijft. 

Wij loven je om 

rivieren die stromen, 

een zalm die opspringt, 

wij loven je om 

adem die je brengt 

Refrein 

4 Kom Schepper, Geest Jij 

die ons roept te gaan 

en in beweging zet. 

Wij loven je om 

de dieren op het veld, 

een nachtegaal die zingt, 

wij loven je om 

vrijheid die verbindt 

Refrein 

 

 



5 Kom Schepper, Geest Jij, 

die wonden heelt, 

kom in ons bestaan. 

Wij loven je om 

de wind die waait, 

de trom die klinkt, 

wij loven je om 

vrede die verstilt 

 
 

De kinderen keren terug 

GAVEN EN GEBEDEN 

Mededelingen 

Gaven  

- 1e Collecte: Happytaria Groningen 

- 2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk 

 

Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief   

Orgelspel 

Gebed over de gaven 

 

 



Voorbeden en stil gebed  

Tot u bidden wij: 

 

Onze Vader:            

 Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen  

laat uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood  

dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons van het kwaad.  

Want aan u behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit  

tot in eeuwigheid.  

Amen.      (NBV 2021) 

 

SLOT       Allen gaan staan 

Lied: ‘Heb dank, o God van alle leven’ – NLB 315

  



 
2 En of een mens al diep verloren 

en ver van U verzworven is, 

Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 

vernieuwd door uw getuigenis. 

U woord, dat spreekt in alle talen, 

heeft uit het graf ons opgericht, 

doet ons in vrijheid ademhalen 

en leven voor uw aangezicht. 

 

3 Gemeente, aan wier aardse handen 

dit hemels woord is toevertrouwd, 

o draag het voort naar alle landen, 

vermenigvuldigd duizendvoud. 

Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen 

op mensengunst of heerlijkheid? 

't Verwaait als gras en weidebloemen. 

Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

 

Zegen 

 
 

Orgelspel 

 

 



 

 

ZONDAGSBRIEF 19 NOVEMBER 2023 

DE BRON – DE FONTEIN – DE NIEUWE KERK 

 
 
COLLECTES 
Eerste collecte: Happietaria Groningen 
Happietaria is een pop-up restaurant dat als doel heeft om zo veel mogelijk 
geld in te zamelen voor een project dat strijdt tegen onrecht en armoede. 
Elk jaar zetten veel studenten zich vrijwillig in om een restaurant op te 
zetten en te runnen en zo het gekozen project onder de aandacht te 
brengen. In Groningen wordt Happietaria vanuit de vier christelijke 
studentenverenigingen C.S.F.R., GSV, Ichthus en Navigators 
Studentenvereniging Groningen (N.S.G.) georganiseerd. 
Happietaria Groningen zal zich in 2023 inzetten voor de problematiek in de 
Democratische Republiek Congo (DRC), Ethiopië en Zuid-Soedan door 
middel van een project van TearFund. De problematiek in bovenstaande 
landen is vergelijkbaar. In Zuid-Soedan vindt 1 van de grootste stille rampen 
van dit moment plaats. De Congolezen hebben al meer dan twee decennia 
te maken met gewapende conflicten met meer dan 5,4 miljoen doden als 
gevolg. En de huidige vijandige politieke situatie in Ethiopië̈ heeft 
decennialange spanningen tussen verschillende etnische groepen verder 
onder druk gezet.  
Dit project maakt het mogelijk dat mensen met elkaar in gesprek gaan. Op 
die manier worden ze toegerust om de conflicten op eigen kracht aan te 
pakken en een proces van verzoening en vrede op gang te brengen in hun 
eigen gemeenschap. De nadruk zal tijdens deze projecten liggen bij 
jongeren. 
 
Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk 
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de 
vijf wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. 
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van het Kerkelijk Bureau Velen van 
u betalen al een vrijwillige bijdrage (Actie Kerkbalans). Daar zijn we 



dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan 
welkom. 
De kinderdienst wordt geleid door Lianne voor de oudste en Deranda voor 
de jongste kinderen. 
De oppasdienst wordt verzorgd door Albert/Bettina Joosse en Karlijn 
Brands. 
 
BLOEMENGROET 
Vanuit de Fontein gaan bloemen naar mevrouw F. Dolfing, Siersteenlaan. 
Mevrouw verblijft momenteel in het Heymanscentrum. 
 
De bloemen vanuit De Bron gaan met een felicitatie naar mevrouw Ydema 
Nijensteinheerd. Zij is op 8 november 90 jaar geworden.  
En er gaat een bos bloemen naar mevrouw Weeber-Walrecht, 
Scheltemaheerd. Zij is op 18 november 75 jaar geworden. 
 
De Nieuwe Kerk verzorgd bloemen voor de heer Hans de Vries en 
mevrouw Olga Popma, Kamilleweg als groet en ter bemoediging. 
Ook mevrouw Bronsema, wonende aan de Zilvermeer krijgt ter 
bemoediging en met een groet van ons allen bloemen. 
 
HEBT U INFORMATIE over mensen die een bloemetje vanuit de gemeente 
Nieuwe Kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, 
email : ellyjagersma@gmail.com  
 
IN MEMORIAM 
Op 7 november overleed in de Es, Margje Wielstra, geboren Bouman. 
Ze woonde al een tijdje  op de PG afdeling van de Es. Rense haar man woont 
op een andere afdeling ook in de Es. Hij kon haar dagelijks bezoeken.  
Ze waren een heel hecht echtpaar. De dankdienst vond plaats in de Fontein. 
Na de koffie en de broodjes werd Marry ( zo werd ze genoemd) in besloten 
kring begraven in Wouterswoude.  
Het was heel mooi om te zien dat veel nichten en neven, en daar ook weer 
kinderen van, uit het hele land, bij de begrafenis aanwezig waren.  
 
 
 

mailto:ellyjagersma@gmail.com


EVENSONG 
zondag 19 november 17:00 - 18:00 uur (vanmiddag) 
Op 19 november zingt Choral Voices weer de Evensong in de Nieuwe Kerk 
Groningen. De dienst begint om 17.00 uur. Iedereen is welkom. Voorganger 
is Tirtsa Liefting-van den Toren en de organist is Mannes Hofsink. Choral 
Voices zingt werk van James Whitbourn, Basil Harwood enHerbert Howells. 
 
VOORLEZERS KERK IN STAD 
Vind je het leuk om voor te lezen? Kerk in Stad zoekt stemmen om artikelen 
in te spreken. Zo blijft dit PGG-brede blad ook toegankelijk voor wie minder 
goed kan zien en kan iedereen ook onderweg meegenieten. Het gaat in de 
praktijk om iets minder dan een artikel per twee weken. Er is niet veel 
technische kennis voor nodig en je kunt het gewoon thuis doen. 
redactie@kerkinstad.nl legt het je graag verder uit. 
 
GEMEENTEBERAAD 26 NOVEMBER 
Er gebeurt van alles in de Nieuwe Kerk. De kerkenraad neemt je daar 
graag in mee en staat open voor suggesties en vragen. Op 26 november na 
de morgendienst zal het kort gaan over de beroepingsprocedure, die niet 
zo snel zal kunnen verlopen als gehoopt. Verder staat Mosterd op het 
programma: hoe zag daar het afgelopen jaar eruit en wat zijn plannen 
voor het komende jaar? 
 

TOEKOMSTVISIOENEN? zondag 26 november 10:00 - 11:00 uur 
Op deze zondag van de Voleinding (of Christus Koning), buitelen de 
toekomstvisioenen over elkaar heen. Vrolijk wordt je niet van als je 

Matteüs hoort spreken over een tijd van grote verdrukking of Daniël over 
de verwoestende gruwel. Maar zijn het echt alleen maar beelden over de 

toekomst? Mensen op de vlucht, valse profeten… Matteüs zou het ook 
zomaar over onze tijd kunnen hebben én over zijn eigen tijd. Welke hoop 

vinden we dan in dat beeld van de vijgenboom die uitloopt of de 
Mensenzoon die in aantocht is? De lezingen: Daniël 12, 1 – 4 

en  Matteüs 24, 14 – 35. Voorganger ds. Tirtsa Liefting-van den Toren en 
het orgel wordt bespeeld door Mannes Hofsink. 

 
Voelt u zich vrij om eigen mokken mee te nemen voor koffie/thee, na de 

dienst. 



IN GESPREK! OVER GELOOF EN KLIMAAT – AVOND 3 
donderdag 30 november 20:00 - 21:30 uur 
Als onderdeel van het jaarprogramma, toewerkend naar Op het 
spel!, organiseren we tweemaal een serie gespreksavonden rondom de 
thematiek van klimaat en geloof. De eerste serie gespreksavonden zal in het 
najaar plaatsvinden, op donderdag 28 september, 26 oktober en 30 
november. De avonden zijn in het Nieuwe Kerk Centrum, vanaf 20:00 uur. 
Samen gaan we in gesprek aan de hand van verschillende inspirerende 
teksten rond dit thema, steeds gekoppeld aan onze eigen ervaringen, 
zorgen en verlangens. Zo kijken we onder andere naar de encycliek Laudato 
Si’ van Paus Franciscus, het boek Groene Theologie van Trees van 
Montfoort en naar de ecofeministische theologie van Sallie McFague. Je 
bent van harte uitgenodigd voor de hele serie, maar ook welkom om één 
van de avonden aan te sluiten (wel fijn om bij aanmelding alvast te 
vermelden). Wil je meer informatie of lijkt het je leuk om deel te nemen? 
Mail dan naar t.liefting@nieuwekerk.org 
 
CANTATEDIENST: BACHS MAGNIFICAT 
zondag 3 december 17:00 - 18:00 uur 
Bach schreef zijn Magnificat (BWV 243) in 1723, toen hij ruim een half jaar 
in functie was als cantor in Leipzig. Hij gaf hiermee meteen zijn visitekaartje 
af. Het is een grootschalig en complex werk in twaalf delen. Het heeft een 
bezetting van vijfstemmig koor, vijf solisten en een royaal orkest met onder 
andere trompetten en pauken. Wetende dat het topkwaliteit was 
herschreef Bach zijn Magnificat enkele jaren later zonder de 
kerstgerelateerde delen om de uitvoeringsmogelijkheden te vergroten. 
Deze latere versie in D-groot voeren het Cantate Consort, barokorkest en 
solisten uit. Jelte Hulzebos heeft de leiding, solisten zijn Tanja Obalski en 
Agnes van Laar (sopraan), David van Laar (altus), Mattijs Hoogendijk (tenor) 
en Roele Kok (bas). Ds. Ruth Peetoom is voorganger en Mannes Hofsink 
bespeelt het orgel. Toegang gratis, collecte warm aanbevolen bij de uitgang. 

 
ADVENT KOMT ERAAN. 
Vanaf zondag 19 november zijn na de kerkdienst weer de adventskaarsen 
te koop. Voor 5 euro een kaars om naar te kijken of om per dag een stukje 
op te branden op weg naar Kerst. 
SINTERKLAAS- EN KERST-GESCHENKEN KOPEN 



In de Nieuwe Kerk bieden wij een fraaie collectie tweedehands boeken, 
DVD en CD aan. Voor weinig geld koopt je een prachtig cadeau. 
Ook het boekje Mirjam en Micha deel II, wijn van de wijnactie, kopjes van 
de Nieuwe Kerk en de adventskaarsen zijn dan te koop in de 
CADEAUWINKEL in de KOSTERSWONING.   
Op verschillende tijden GEOPEND: 
woensdag 22 november 15-17 uur 
donderdag 23 november 16-18 uur 
maandag 27 november 14-17 uur 
Er volgen meer tijden. Volg het in de zondagsbrief of op de website: 
www.vriendennieuwekerkgroningen.nl 
Wilt u op een andere tijd persoonlijk winkelen? Mail of bel met Marijke 
Bootsma ambootsm@kpnmail.nl en tel. 06 22 54 59 57 om een afspraak te 
maken. 

 
KAARTAVONDEN 
De kaartavonden zijn weer begonnen. Elke laatste vrijdagavond van de 
maand komen we om half acht bij elkaar in het Nieuwe Kerk Centrum aan 
de Nieuwe Boteringestraat. Nu dus op 24 november. 
We nodigen u/jou van harte uit om mee te doen, het is heel gezellig! 
 

 
KOPIJ VOOR KIS AANLEVEREN VÓÓR 27 NOVEMBER 2023 VIA 

VOOR DE KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 
BERICHTEN ZONDAGSBRIEF AANLEVEREN ELKE WOENSDAGAVOND 

VÓÓR 20.00 UUR VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 
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NIEUWS UIT DE BRON 
GEDACHTENISDIENST ZONDAG 26 NOVEMBER 

Op zondag 26 november herdenken we de overledenen die het afgelopen 
jaar vanuit De Bron zijn overleden. Hun namen zullen worden genoemd en 
er zal een kaars voor hen worden ontstoken. Na deze gedachtenis krijgen 
alle aanwezigen de gelegenheid om een waxinelichtje aan te steken ter 
nagedachtenis aan dierbaren die hen ontvallen zijn. De hele dienst staat zo 
in het teken van gedenken. 
 
JAMACTIE ZWO 

De jaarlijkse verkoop van zelfgemaakte jam en wat lekkers bij de koffie op 
zondag 29 oktober, was weer een groot succes. Ook de zelfgemaakte 
kaarten van Hilly werden weer graag afgenomen. Al met al zijn er 34 potten 
jam verkocht, de opbrengst was € 123,60. Stichting Keeping Families 
Together is erg blij met deze bijdrage en wij ook! In de kerstperiode werken 
we samen met de Fontein en zien jullie ons terug op de kerstmarkt. Heel 
graag tot dan.  ZWO De Bron: Hilly, Lettie, Abra en Immie  
 
WARME KLEDING ACTIE 

Voor de jaarlijkse warme kleding actie willen we u vragen om op drie 
zondagen (26 november, 3 december en 10 december)  kleding mee te 
nemen die bescherming biedt tegen winters weer. U kunt daarbij denken 
aan een winterjas, handschoenen, sjaals, sokken, maar ook niet-gedragen 
of nieuw ondergoed. Dan nog een leuk weetje. U kunt de lege plek in uw 
sokkenlade aanvullen door zelf nieuwe te bestellen op de website 
letsdogood.com. De sokken die u daar bestelt, zijn gemaakt door 
kunstenaars uit het daklozencircuit. Voor elk paar verkochte sokken gaat 
een paar naar een thuisloze. De actie wordt warm aanbevolen!  
Namens de Diaconie, Christian Hulzebos 
 
BLOEMENGROET 

Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van 
mensen die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet. 
U kunt dit doorgeven aan de ambtsdragers of aan Gera Berends, e-mail: 
berenbosch@hotmail.com of tel. (06) 33 76 34 84. 
KOFFIE-INLOOP - iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12.30 uur en 
vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur. 
 



NIEUWS UIT DE FONTEIN 
 
JUBILEUM 
Op zondag 26 november is er een feestelijke dienst, waarbij we het jubileum 
vieren dat De Fontein 25 jaar bestaat. Het gebeuren heeft het karakter van 
een inloopochtend met liturgische momenten en stilstaan bij het verleden 
en toekomst van De Fontein met beeldmateriaal. We beginnen om 9.30 met 
een ochtendgebed en sluiten om 13.30 af met een middaggebed samen 
met de Evangelische Broedergemeenschap. Uiteraard zal er voldoende te 
happen en te drinken zijn. Welkom! 
 
Buurtkerk De Fontein heeft wat te vieren. 
Daarom nodigen wij u van harte uit voor de feestelijke bijeenkomst  ter   
gelegenheid van het 25-jarig jubileum van De Fontein. 
Wanneer: zondag 26 november van 9.30 uur – 14.00 uur 
Waar: De Fontein, Eikenlaan 255 
Een dag die in het teken staat van verleden, heden en toekomst van De 
Fontein. Met een grand café, hapjes en drankjes, samen zingen, spelletjes, 
kennismaken en ontmoeten. 
De dag wordt geopend met een ochtendgebed en afgesloten met een 
middaggebed samen met de Evangelische Broedergemeente. 
Op elk half uur is er wat mee te maken in de kerkzaal, met tussendoor 
muziek. 
Programma: 
9.30 - 10.00 ochtendgebed 
orgelspel 
10.30 – 11.00 terugblik: herinneringen van de Fontein, beeldmateriaal 
(foto’s) via de beamer 
orgelspel 
11.30 – 12.00 sing-in met cantorij en Goede Herder kerkkoor en de 
chanteuses. 
orgelspel 
12.30 – 13.00 vooruitblik: activiteiten van nu in de buurtkerk Fontein, 
beeldmateriaal (filmpjes) via de beamer muziek van Tom Rahajaan. 
13.30 – 14.00 afsluitend middaggebed samen met de Evangelische 
Broedergemeente 
Iedereen is van harte welkom! U kunt binnenlopen wanneer u wilt. 



Pastorale aanspreekpunten Hessel Boersma, T. 050-5718753 / 06-
20222123 of E. hessel.boersma@gmail.com 
Lamke Dijkstra, T. 050-5772513 of E. lamkedijkstra@home.nl 
 
Kaarsen voor Amnesty  
Zondag 26 november zijn er weer kaarten en kaarsen van Amnestie 
International te koop. Wij hopen dat de verkoop weer net zo’n succes mag 
worden als het afgelopen jaar. Ook op zondag 3 en 10 december staan we 
in de hal. De verkoop is gewoon tegen contante betaling. 
 
Gezocht: reli-reizigers 
Religie en kunst boeien me, en ik bekijk graag kerken of andere reli-achtige 
gebouwen / onderwerpen (ook bijvoorbeeld schilderijen). Omdat ik dit 
graag samen met anderen zou doen, zoek ik mensen die dit ook leuk vinden. 
Zelf zou ik eens naar de Lourdesgrot in Laudermarke (Gr.) willen. Naar het 
klooster in Ter Apel (Gr.). Naar de synagoge in de stad Groningen. Naar de 
moskee (nu nog in aanbouw) in de wijk Selwerd. Dagtochtjes, 
middagtochtjes, alles dichtbij. 
Wie heeft ook (dichtbij) reli-reis-verlangens, en voelt voor een groepje (4 
tot 12 mensen) om tochtjes mee te ondernemen? We kunnen samen op 
een rij zetten wat onze wensen zijn, en waar we (op eigen kosten) heen 
gaan, en hoe (openbaar vervoer of fietsen of wandelen of…). Tineke Wind 
(wi.tiwi@home.nl) 
 
Buurtkerkprogramma 
Maandag 9.30 – 12.30 Jasmijn 13 – 17 u Together Groningen 
Woensdag 10 – 12 u Open kerk met koffieochtend 13 – 17 u  
Together Groningen 
Donderdag 10 – 12 u Open kerk en Loket levensvragen 10 – 12 u  
De Praattafel 
 
Aanvullende informatie over de diverse activiteiten vindt u op onze 
website: www.defontein.info. 
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Jan Boter met ‘LICHT’ 
Jan Boter (Groningen, 1946) exposeert van 10 november 2023 tot 8 januari 
2024 in De Fontein zijn schilderingen met het onderwerp LICHT. 
‘Een tekenleraar op de Kweekschool heeft mij tot teken- en schilderplezier 
gebracht. Tijdens mijn werkzame leven heb ik tekenen vooral beperkt tot 
houtskoolschetsen in de zomervakanties.’ 
Na zijn pensionering schildert Jan met acryl vooral landschappen. Zijn 
favoriete onderwerpen zijn: Het Waddengebied, natuur in Drenthe en sinds 
hij in het boek ‘Een Groninger pastorie in de storm’ (van J.A. Ader-Appels) 
de aanhaling uit Jesaja ‘De nacht licht als de dag’ tegenkwam: LICHT. 
‘Want licht is hoop in duistere tijden. Maar licht geeft ook kleur.’ 
Jan vindt het leuk om te exposeren in ruimten waar mensen in- en uitlopen 
en samenkomen. Ze zien bij toeval een schilderij van hem en daar krijgt hij 
dan soms een reactie op. In Het Zonnehuis in Zuidhorn, het 
Gezondheidscentrum in Lewenborg en eerder in de Fontein, waar hij samen 
met Auke Faber exposeerde. 
Af en toe staat de mens in de natuur centraal. Langzaam maar zeker worden 
zijn schilderijen minder naturalistisch, zoals in Storm aan de kust. 
Sinds zijn pensionering volgt Jan inspirerende schilderlessen bij Irma 
Reimert (https://www.atelier-irmareimert.nl) 
‘Lessen waarin je zelf het onderwerp kiest en waarin je begeleiding en 
feedback ontvangt op jouw niveau.’ 
Voor meer informatie is Jan te bereiken via: j.boter@ziggo.nl 
Jan geeft een rondleiding bij zijn werk op do. 30 november om 11:30 uur. 
 
Kopij 
Kopij voor de volgende maandbrief (december 2023) kunt u tot woensdag 
22 november aanleveren bij Jaap Medema: jaapmedema43@gmail.com. 
 
Mailadres scriba van De Fontein 
Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: 
scriba@defontein.info te sturen. 
 
Wijkdiaconie: httpps://kerk050.nl/DFC bankrekeningnummer NL 45 INGB 
0003 2086 49 (ten name van werkgroep diaconie De Fontein) 
U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is. 
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