
MAANDBRIEF BUURTKERK DE FONTEIN – APRIL 2024

Bij de vieringen
Op zondag 7 april is er een viering o.l.v. gemeenteleden: ‘Tijd van geloven, tijd van twijfelen’. Met inbreng van 
jeugd en muziek van o.a. The Byrds en Froukje. Voorgangers zijn Marleen Betten en Gea de Vries. Organist is Gjalt 
van der Meulen. Let op: neem je mobiele telefoon mee!
Op zondag 14 april gaat buurtpastor Ruth Pruis voor. Carel van Aurich is organist. Met deze dienst nemen wij weer 
deel aan het project Stadspoort, een initiatief van Tiemen Verbree om studenten uit de stad te verbinden met christelij-
ke gemeenten in de stad. Laten we hen een warm welkom geven!
Op 27 april viert Evert Jan Veldman zijn 67e verjaardag. Hij gaat dan ook met emeritaat. Op zondag 21 april is er om
10.00 uur een gezamenlijke afscheidsdienst in de Nieuwe Kerk.
Op zondag 28 april zal ds. Alberte van Ess voorgaan. Dick Dijkstra bespeelt het orgel.

In april zijn de volgende diensten in de Veldspaat:
7 april, ds. Feike Volbeda
21 april, ds. Simon Bijl
U bent van harte welkom in het kleine theater, Annie Borgerink, 0645454703

Pastorale zorg
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt of met een praktische hulpvraag zit – neemt 
u dan contact op met:

 Hessel Boersma (06-20222123 of E: hessel.boersma@gmail.com)

 Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of E: lamkedijkstra@home.nl) 
Wilt u een kaartje naar een gemeentelid sturen en u hebt het adres niet, neem dan contact op met één van de 
ouderlingen van De Fontein.

In memoriam  
Op vrijdag 8 maart namen we afscheid van Alida Van Dijk-Kremer, Ali. De dienst was in het uitvaartcentrum De 
Hoentocht.
Zij is geboren op 17 mei 1921 en overleden op 1 maart 2024. Zij is 102 jaar geworden. Zij was tot op hoge leeftijd een
trouwe kerkganger van De Fontein. Rond haar 80 ste deed ze nog ouderenbezoekjes. Dat ze zelf ook tot de ouderen 
behoorde, zag ze niet zo.
Het afscheid was in de geest van Ali, vol liefde en genegenheid. Ze was een lieve, blije, positieve vrouw. Voor haar 
100ste verjaardag kreeg ze van de hele familie een helikoptervlucht cadeau. Ze vloog over Elim, het dorp van haar 
jeugd en verder over Drenthe en Groningen. Ze heeft hier enorm van genoten. 
Voor haar was het geloof haar houvast. Dat spreekt ook uit de Psalm welke ze graag gelezen wilden hebben: Psalm 
37: leg je leven in de handen van de Heer en vertrouw op Hem. Op haar rouwkaart stond: Er is een land van louter 
licht. Daar is het altijd lentetijd.
We hebben haar naar haar laatste rustplaats gebracht in Midwolde bij haar geliefde man Oege
Zij vertrouwde op een leven na de dood, een weerzien met haar man Oege en haar dochter Elly. Wij mogen, net als 
zij, er op vertrouwen dat het goed is waar zij nu is.
Uitvaartgroep Immie Hoekstra

Op 3 maart overleed Dirk Gaasterland. Hij werd honderd jaar en kon dat in juli vorig jaar uitgebreid vieren in de 
Veldspaat, waar hij na het overlijden van zijn vrouw Truus de laatste jaren woonde. Geboren in Ulrum heeft hij de 
sobere tijden na de eerste wereldoorlog en de recessie meegemaakt. 14 jaar was einde school. Hij leerde van alles 
maar werd ook goed in koken en kon zodoende als onmisbaar in de tweede wereldoorlog voorkomen dat hij in 
Duitsland moest werken. Na de oorlog heeft hij veel gewerkt in verschillende Molukken kampen en wijken in het hele
land. Uiteindelijk in Hoogkerk en kwamen hij en zijn vrouw en kinderen in Groningen wonen en sloten zich aan bij de
Regenboog in Vinkhuizen, later de Fontein. Hij vond dat hij een rijk leven heeft gehad. Met zijn kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen had hij een warm contact. Hij bleef tot het laatst helder van geest.
De dankdienst voor zijn leven werd gehouden op 8 maart in de aula van Hoentocht.  Psalm 103 had hij daarvoor 
uitgekozen. Na afloop hebben we hem begraven in Kloosterburen, naast zijn vrouw en verdere familieleden.



Gode bevolen.
Uitvaartgroep Marijke Bootsma

Verhuizing Ipie Zuidema
Na een kort verblijf in het ziekenhuis en revalidatiecentrum wil ik hierbij doorgeven dat mijn nieuwe woonplek 
woonzorgcentrum Talma Hiem in Balk wordt. Mijn adres wordt Talma Hiem, Talma Park 1 kamer 112, 8561 DD 
Balk, tel: 0514-850011. Na ruim 50 jaar ga ik met pijn in mijn hart de stad Groningen verlaten. Begin maart werd ik 
ernstig ziek, na een kritieke week ben ik nu bezig met revalideren maar de situatie is zo dat ik niet volledig zal 
herstellen en niet meer terug kan naar huis. De keuze die ik nu heb gemaakt is in overleg gegaan met de kinderen; ik 
kom nu dicht bij mijn 2 zonen te wonen. Met veel plezier heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan en het allermooiste 
was het helpen bij de najaarsmarkt. Ik hoop, nu ik over de grens ga wonen, jullie mij niet vergeten en mij zo af en toe 
eens zullen bellen. 
Een hartelijke en warme groet, Ipie Zuidema.

Bedankt
Wat is het fijn om lid te zijn van een gemeente die naar elkaar omziet. Dat hebben wij gemerkt door de vele kaarten 
die we kregen tijdens de ziekte van Ko en ook na zijn overlijden. 
Dat heeft ons heel goed gedaan. Heel erg bedankt daarvoor.
Tot ziens in de Fontein.
Vriendelijke groeten, Rie Middel

Bedankt voor de bloemen
Mevr Van Praag [Parelstraat] bedankt ons hartelijk voor de bloemen welke ze van de gemeente De Fontein heeft 
gehad. Het wordt zeer gewaardeerd.

Wij willen buurtkerk De Fontein heel hartelijk bedanken voor de mooie boeketten bloemen die wij hebben gekregen
Jan en Sjouk Jonker

Verhuisd
Mevr. Catrien Medema-Pijper , Siersteenlaan 566 is verhuisd naar de Omloop kamer 5,Grootveenweg 57a 9331KB in 
Norg 

Spaardoosjes 40-dagentijd
Komende zondag 31 maart mogen de spaardoosjes weer mee terug worden genomen naar de kerk Mocht dat zondag 
niet lukken  dan kunnen ze ook nog op zondag 7 april worden ingeleverd. Alvast hartelijk dank voor  uw bijdrage.

Het terras gaat weer open!
Vanaf half mei gaat het terras weer open. Wie wil meedoen om het terras klaar te zetten. Hoe meer mensen meedoen, 
hoe minder werk.
Het werk bestaat uit om 9.30 uur de tafels, stoelen, parasollen, etc. buiten te zetten en om 12.00 uur weer binnen te 
zetten. Er is een steekkar aanwezig; toch zijn de tafels zwaar. Het idee is om per woensdag een koppel te vormen van 
twee mensen om de boel naar buiten en naar binnen te dragen. 
Bij opgave graag aangeven wanneer je niet kunt tussen half mei en eind september.
Andere jaren is het een groot succes geweest
Opgeven bij: Anneke Helder, 06 45758563, anneke@helder-advies.nl

Buurtsoep
Op donderdag 4 april kunt u, tussen 12.15 en 13.15 uur, weer aanschuiven om te genieten van een heerlijke 
zelfgemaakte soep. Van harte welkom!

Soepmakers gevraagd
De buurtsoepgroep van buurtkerk De Fontein is op zoek naar nieuwe soepmakers. Iedere eerste donderdag van de 
maand wordt er voor ieder die dat wil soep gemaakt in De Fontein. Met drie medewerkers worden de ingrediënten 



voor de soep ingekocht en daarna klaargemaakt. Op donderdagmorgen komen de soepmakers om 09.45 uur samen en 
van 12.15 uur tot 13.15 uur kunnen buurtbewoners en andere belangstellenden gratis soep komen eten.
Als u belangstelling hebt om met de huidige buurtsoepgroep mee te doen bent u van harte welkom om op de eerste 
donderdag van de maand langs te komen om kennis te maken. Ook kunt u contact opnemen met Thom van Dijk, de 
coördinator van de buurtsoepgroep. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 050–5711920 of 06-51207392, of 
mailen: thomanja512@gmail.com.

Fotoworkshop De Fontein – thema: het Hoofdstation van Groningen
Het hoofdstation is een gebouw met heel veel mogelijkheden voor fotografie. Het gebouw is inspirerend van de bui-
tenkant en van de binnenkant. Tijdens de restauratie in 1999 kwamen vooral de papier-marche plafonds als een ju-
weeltje tevoorschijn en uitermate geschikt om te fotograferen. Ook de bouwput achter het station is een uitdaging om 
mooie plaatjes van te maken. Het bekendste beeld van Groningen, Het Peerd van Ome Loeks eens anders vastleggen? 
Wil je graag personen fotograferen dan kan dat ook, maar weet dat niet iedereen dit prettig vindt en vraag zo nodig 
toestemming.
We verzamelen om 09.45 uur in de hal van het hoofdstation bij de ronde bank. Na een korte inleiding gaan we in 
groepjes uiteen of je gaat op eigen gelegenheid aan de slag. Na afloop wordt er weer een mooie expositie samenge-
steld van ingeleverde foto’s.
Datum: ZATERDAG 13 april 2024 10.00 – 12.00 uur
Opgave: Auke Faber (aukefaber@live.nl) of Menso Havinga (havingaenzing@gmail.com)

Stiltewandeling
Hou je van wandelen en hou je van stilte? Wandel dan mee met onze stiltewandeling op zaterdag 20 april. Onder lei-
ding van zelfbenoemd monnik Hans Mulder wandelen we in stilte door de wijk Selwerd en omgeving. Door samen in 
stilte te wandelen vertraag je en ontstaat er ruimte om de wijk en al het leven in de wijk anders te ervaren. We verza-
melen om 9:30u bij De Fontein, rond 12:00u zijn we terug. Opgave is niet nodig en deelname is gratis.

Buurtkerk De Fontein en de Praattafel komen naar u toe!
De buurtkerk gaat samen met de Praattafel letterlijk en figuurlijk naar buiten. We gaan erop uit om met de bakfiets be-
woners van de wijk Selwerd in hun straat op te zoeken en te ontmoeten. Onder het genot van een kopje thee of koffie 
gaan we met elkaar in gesprek.
In principe gaan we de laatste donderdagochtend van de maand op pad, tussen 10 en 12 uur, met als startdatum 25 
april. Als het weer het toelaat, want we zijn wel mooi weerfietsers.
Welkom voor wie ons tegenkomt!

Meditatief kunst-zinnige activiteit rondom het thema ‘Grenzen’
Grenzen verleggen, grenzen bewaken, wat is van jou en wat is van de ander? Op creatieve wijze gaan we dit thema 
onderzoeken, onder begeleiding van Anja van Beek. Om mee te doen hoef je niet te kunnen tekenen, schilderen of 
anderszins; het proces staat centraal. We gaan aan het werk met diverse materialen.
Datum: donderdag 25 april 2024 van 14:00 uur tot 17:00 uur
Locatie: buurtkerk De Fontein
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de materiaalkosten
Opgave: voor maandag 22 april bij Ruth Pruis, evaruthpruis@gmail.com

Film in De Fontein: ‘Invictus’ (2009)
Op donderdagavond 25 april (19.00 uur) draait ‘Invictus’: Na 27 jaar in de gevangenis te hebben gezeten vergeeft 
Nelson Mandela zijn onderdrukkers en gaat hij op zoek naar nationale eenheid. Dit doet hij op een onverwachte plek: 
het rugbyveld.
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee klaar.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Uitnodiging vrijwilligersavond donderdag 23 mei 2024
Alle vrijwilligers van Buurtkerk de Fontein zijn van harte uitgenodigd op de vrijwilligersavond op 23 mei as. Inloop 
vanaf 19.00 uur en start 19.30u. Het wordt een avond om kennis te maken met de nieuwe vrijwilligers die niet iedere 
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zondag (of helemaal niet) in de kerk komen, maar zich wel actief inzetten voor de Buurtkerk. Een avond om elkaar te 
ontmoeten, samen te zijn, ervaringen te delen. Een avond om stil te staan bij de grote inzet van ons allemaal om de 
wereld net iets mooier te maken.
We hebben Mirjam Nagelmaker uitgenodigd iets te zeggen op de “Praat tafel”. Verder willen we elkaar leren kennen 
door gesprek en spel.
Geef u op vóór 20 mei zodat we weten hoeveel vrijwilligers we kunnen verwachten.
Dat mag telefonisch op 06 45758563 (Anneke Helder) of via het mailadres vrijwilligersavond@defontein.info

NIEUWE ACTIVITEITEN IN DE FONTEIN
Omdat er verschillende organisatoren van de Najaarsmarkt zijn gestopt, de inbreng van spullen vermindert en het 
aantal bezoekers minder wordt: is er de vraag: hoe gaan we verder?
We slaan een andere weg in. Met een kleine groep hebben we ideeën uitgewisseld en mogelijkheden besproken en 
verschillende activiteiten bedacht. Bijvoorbeeld:
    • lente/zomer fair 
    • boeken/kledingmarkt.
    • kunst/hobbymarkt
    • ruilbeurs voor sinterklaas/kerst
    • het organiseren van een ouderen middag.
Dit alles buurtkerkgericht en in samenwerking met andere, bestaande clubs/organisaties.
Niet alles zal te koppelen zijn aan een goed doel, maar dat hoeft ook niet. Er zullen steeds andere vrijwilligers zijn die 
de activiteit bedenken en uitvoeren, zodat het overzichtelijk en goed uitvoerbaar is.
We hopen een beroep te mogen doen op al onze vrijwilligers en ook op mensen uit de buurtwijken. Wie weet is er een 
activiteit die u aanspreekt, meldt u dan aan als vrijwilliger.
Info: Margje Tolsma 0615634868

Buurtkerkprogramma
Maandag 9.30 – 12.30                    Jasmijn

13 – 17 u                         Together Groningen
Dinsdag 2, 16 en 30 april, 14 u    Brei- en haakclub
Woensdag 10 – 12 u                         Open kerk met koffieochtend

13 – 17 u                         Together Groningen
Donderdag 10 – 12 u                         Open kerk en Loket levensvragen

10 – 12 u                         De Praattafel
4 april, 12.15-13.15 u     Buurtsoep
25 april, 14 – 17 u          Meditatief kunst-zinnige activiteit rondom het thema ‘Grenzen’
25 april, 19 u                  Film in De Fontein: ‘Invictus’ (2009)

Zaterdag 13 april, 10 – 12 u          Fotoworkshop
20 april, 9.30 – 12 u       Stiltewandeling

Kopij
Kopij voor de volgende maandbrief (mei 2024) kunt u tot woensdag 24 april aanleveren bij Jaap Medema: jaapmede-
ma43@gmail.com.

Mailadres scriba van De Fontein
Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: scriba@defontein.info te sturen.

Wijkdiaconie:     httpps://kerk050.nl/DFC
bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 (ten name van werkgroep 
diaconie De Fontein)  U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is.
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