
MAANDBRIEF BUURTKERK DE FONTEIN – MEI 2024

Bij de vieringen
Op zondag 5 mei zal ds. Feike Volbeda voorgaan. Organist is Gjalt van der Meulen.
Op zondag 12 mei gaat ds. Edina Melania Hadnagy voor. Carel van Aurich is organist.
Op zondag 19 mei is het Pinksteren en vieren we om 10.00 uur een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de 
Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Alberte van Ess, organist Mannes Hofsink. Aan de dienst wordt meegewerkt door de 
cantorij van de Nieuwe Kerk.
Op zondag 26 mei zal ds. Feike Volbeda voorgaan. Organist is Dick Dijkstra en aan de dienst wordt meegewerkt door 
de cantorij o.l.v. José van Dijken.

Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei a.s., is er een gezamenlijke viering voor gemeenteleden van de Nieuwe Kerk, 
De Fontein en de Evangelisch Lutherse Gemeente. Om 10.00 uur, in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Ruth 
Peetoom.

Veldspaat
In mei is er een dienst op 5 mei en op 19 mei, beide keren is ds. G. de Klein voorganger.
In de maand juni zijn er geen diensten i.v.m. vakantie.
Er is een collecte en voor de koffie/thee wordt € 1,50 gevraagd.
Hartelijke groet, Annie Borgerink, 0645454703

Pastorale zorg
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt of met een praktische hulpvraag zit – neemt 
u dan contact op met:

 Hessel Boersma (06-20222123 of E: hessel.boersma@gmail.com)

 Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of E: lamkedijkstra@home.nl) 
Wilt u een kaartje naar een gemeentelid sturen en u hebt het adres niet, neem dan contact op met één van de 
ouderlingen van De Fontein.

Verhuizingen
Mevr. Mensink-Salomons is verhuisd van de Amesthiststraat naar woonzorgcentrum Mercator, Kraaienest 70 K 37, 
9744 HH Groningen
Hr K. Keizer is verhuisd van de Siersteenlaan naar de Veldspaat App E3.12, Veldspaatstraat 368, 9743 XV Groningen
Mevr. Kroeze is van het Pelstergasthuis naar De Es, Beukenlaan 156 verhuisd.
Hr. Soldaat is van het Martiniziekenhuis naar het Heymanshuis, Kamer 455 gegaan.

Fotoworkshop De Fontein - thema: MEIKERMIS
Woensdagavond 15 mei 2024, 19.00 – 21.00 uur
De workshop is bestemd voor iedereen die plezier heeft in fotograferen. Het maakt niet uit of je gebruik maakt van de 
meest geavanceerde apparatuur of fotografeert met een mobieltje.
Het thema is de meikermis. Er is van alles te fotograferen op een kermis en zeker op avond. De draaiende en 
knipperende lichten zijn prachtige onderwerpen om vast te leggen. En wat leg je dan vast? De beweging van de 
metershoge attracties tegen een prachtige donkerblauwe lucht. Uiteraard kun je ook kijken naar de mooi weergegeven 
tenten met speelautomaten. Veel spiegels in deze zaken kunnen schitterende beelden opleveren. Wil je graag personen
fotograferen dan kan dat ook, maar weet dat niet iedereen dit prettig vindt en vraag zo nodig toestemming.
We verzamelen om 18.45 uur bij de toren van de Der Aa kerk. Na een korte inleiding gaan we in groepjes uiteen of je 
gaat op eigen gelegenheid aan de slag. Na afloop wordt er weer een mooie expositie samengesteld van ingeleverde 
foto’s.
Wil je meedoen, meld je dan aan bij  Auke Faber (aukefaber@live.nl) of Menso Havinga 
(havingaenzing@gmail.com).
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Film in De Fontein: ‘  Beyaz Melek’ (2007)  
Op donderdagavond 16 mei (19.00 uur) draait ‘Beyaz Melek’: De doodzieke Ahmet wil zijn zoons niet langer tot last 
zijn. Hij loopt weg uit het ziekenhuis en belandt in een bejaardentehuis. Daar wordt hij vriendelijk ontvangen en goed 
verpleegd. Als zijn familie te horen krijgt waar Ahmet zich bevindt, zijn ze geschokt. In Turkije is het traditie dat 
ouders tot hun dood thuis verzorgd worden.
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee klaar.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Spreek smakelijk
Vrijdagavond 17 mei, van 17.15 tot 19.30 uur (17.15 inloop, 17.30 uur diner) gaan wij weer aan tafel in gesprek met 
elkaar. ‘Spreek smakelijk’ is een diner waarbij in kleine kring (max. 4 deelnemers per tafel), op een ontspannen en 
inspirerende wijze een gesprek wordt gevoerd over van te voren afgesproken onderwerpen. Het thema van onze 
komende avond luidt: ‘Ben jij een bruggenbouwer?'
Kosten: deelname is gratis, vrijwillige bijdrage welkom
Opgave: vóór maandag 13 mei via evaruthpruis@gmail.com

Uitnodiging vrijwilligersavond donderdag 23 mei 2024
Alle vrijwilligers van Buurtkerk de Fontein zijn van harte uitgenodigd op de vrijwilligersavond op 23 mei as. Inloop 
vanaf 19.00 uur en start 19.30u. Het wordt een avond om kennis te maken met de nieuwe vrijwilligers die niet iedere 
zondag (of helemaal niet) in de kerk komen, maar zich wel actief inzetten voor de Buurtkerk. Een avond om elkaar te 
ontmoeten, samen te zijn, ervaringen te delen. Een avond om stil te staan bij de grote inzet van ons allemaal om de 
wereld net iets mooier te maken.
We hebben Mirjam Nagelmaker uitgenodigd iets te zeggen op de “Praat tafel”. Verder willen we elkaar leren kennen 
door gesprek en spel.
Geef u op vóór 20 mei zodat we weten hoeveel vrijwilligers we kunnen verwachten.
Dat mag telefonisch op 06 45758563 (Anneke Helder) of via het mailadres vrijwilligersavond@defontein.info

Zomerterras
Eind mei gaat buurtkerk De Fontein weer naar buiten! Zolang het weer het toestaat zal iedere woensdag van 10:00 tot 
12:00 uur ons terras voor jullie klaarstaan. Met koffie, thee en tijd voor een praatje. Iedereen is welkom om aan te 
schuiven!

Bezinning – bezieling -      bestemming  
Een drietal zomerse meditaties op de tweede donderdagavond van de maand.
We verstillen met verschillende vormen van (christelijke) meditatie, zoals (innerlijk) gebed en beeld- en tekstmedita-
tie. Ervaring met meditatie is niet nodig.
De avonden worden verzorgd door geestelijk begeleider Alberte van Ess. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrij-
willige bijdrage wordt op prijs gesteld. Welkom!
Waar? Buurtkerk De Fontein
Wanneer? 13 juni; 11 juli; 8 augustus, van 19.30 tot 21.00 uur

Mededeling van de weggeefwinkel
De weggeefwinkel in Wijkbedrijf Selwerd aan de Bottelroosstraat 3 kan weer spulletjes van ons gebruiken zoals da-
mes-, herenkleding en kleine huisraad. Vijf dagen in de week vanaf 10.00 uur geopend. Je doet de enthousiaste mede-
werkers/vrijwilligers er een plezier mee; ze kunnen veel mensen blij maken!

De buurtkerk in beeld: ‘Zoeken naar verbinding’
‘Kunnen we hier in De Fontein met een groepje kerkmensen samen een iftarmaaltijd houden?’  Een paar moslima’s 
kwamen met die vraag. Zo vierde een kleine groep, midden in de ramadan èn veertigdagentijd, samen de iftarmaaltijd.
(Daarmee verbreken moslims, als de schemering invalt, het dagelijkse vasten tijdens de ramadan.) De Fontein zorgde 
voor de ruimte, de moslima’s voor het eten. Mooi, dat ook dit kan in de buurtkerk: een plotseling idee op korte termijn
handen en voeten geven. ‘Zoeken naar verbinding’...was de inzet van de moslima’s die met het voorstel kwamen. 
Moslims komen trouwens regelmatig in De Fontein: je kunt ze vinden aan de praattafel; ze maken deel uit van de 

mailto:vrijwilligersavond@defontein.info


kring van vrouwencentrum Jasmijn; via de taalondersteuning van Groningen Together zijn ze heel regelmatig met hun
kinderen te gast; en verder herinner ik me de moslima die in De Fontein meewerkte aan een kerstwandeling.  Zoeken 
naar verbinding hoeft niet ingewikkeld te zijn. In Appingedam bijvoorbeeld was er op een zaterdagmorgen een inza-
meling voor de Voedselbank. Kerkmensen konden hun bijdrage brengen naar de moskee, moslims waren welkom in 
het kerkgebouw. Koffie en thee stond klaar. Is het u misschien opgevallen dat de nieuwbouw van de moskee in park 
Selwerd zo goed als klaar is?! Hoe hoog is voor ons straks die drempel? 
Wim van Dommelen

Guus de Haan met PAPIERKNIPKUNST in De Fontein

Een bijzondere tentoonstelling met papierknipkunst van Guus de Haan is te zien in De Fontein van 19 april tot 31 mei 
2024.
Guus de Haan (Epe, 1951) is autodidact wat betreft de papierknipkunst. Na het kleedjesknippen op de kleuterschool 
ontmoet zij op 13- jarige leeftijd iemand die zich bezighoudt met papierknipkunst. Dat lijkt haar ook wel wat. Het 
thuisfront stimuleert haar en Guus laat zich uitdagen om met papier en schaar aan de gang te gaan.  Urenlang is zij aan
het knippen. Inspiratie en uitdaging wisselen elkaar af.
In het begin werkt Guus alleen met zwart papier, maar de laatste jaren gebruikt zij steeds vaker ook gekleurd papier. 
Of zij past zelf kleur toe in een knipwerk. Zo wordt druk- of schilderkunst samen met het knipwerk gecombineerd.
‘Voor mij is de papierknipkunst een hobby en ik ben ervan overtuigd dat iedereen die plaatjes uit een tijdschrift kan 
knippen ook papierknipwerk kan maken. Het hoeft echt niet allemaal klein en fijn te zijn.’
In veel werk is de voorliefde voor symmetrie terug te vinden. De veelal figuratieve onderwerpen zijn vaak gerelateerd 
aan de natuur: bloemen, vogels en vissen wisselen elkaar af. Bloemen uit de Hindeloper klederdracht of verschillende 
stadswoningen kunnen een aanleiding zijn voor knipwerk. Maar ook het bekijken van Poolse en Litouwse knipwerken
beïnvloeden Guus.
‘Laat je inspireren en uitdagen door de tentoonstelling om het ook eens te proberen.’
Guus gebruikt allerlei soorten scharen, van een silhouet- of nagelschaartje tot keukenschaar en schapenscheerschaar. 
Zij is vrijwilliger in het Lauwersmeergebied. 
Guus heeft aan verschillende tentoonstellingen deelgenomen: in Westerbork (1990), Esjberg  (Denemarken, 1994), 
Openluchtmuseum Arnhem (1997) en in het Museum für Natur und Stadtkultuur (Schwäbisch Gemünd Duitsland).  
Ook had zij solotentoonstellingen op diverse plekken in de gemeente Epe (van 2017 tot 2003) en in Vierhuizen 
(2023). Reacties kunt u schrijven in het kunstboek op de tafel in de hal. Voor meer informatie of vragen e-mail: 
haandea@live.nl  Op vrijdag 3 mei om 11:00 uur geeft Guus de Haan een rondleiding langs haar werken.

Buurtkerkprogramma
Maandag 9.30 – 12.30                    Jasmijn

13 – 17 u                         Together Groningen

Dinsdag 14 en 28 mei, 14 u          Brei- en haakclub

Woensdag 10 – 12 u                         Open kerk met koffieochtend
13 – 17 u                         Together Groningen
15 mei, 21-22.3 u            Fotoworkshop De Fontein - thema: MEIKERMIS

Donderdag 10 – 12 u                         Open kerk en Loket levensvragen
10 – 12 u                         De Praattafel (geen Praattafel op 2 & 9 mei)
2 mei, 12.15-13.15 u      Buurtsoep
16 mei, 19 u                    Film in De Fontein: ‘Beyaz Melek’

Vrijdag 17 mei, 17.15 - 19.3 u    Spreek smakelijk

Aanvullende informatie over de diverse activiteiten vindt u op onze website: www.defontein.info.
Kopij
Kopij voor de volgende maandbrief (juni 2024) kunt u tot woensdag 22 mei aanleveren bij Jaap Medema: jaapmede-
ma43@gmail.com.

Mailadres scriba van De Fontein
Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: scriba@defontein.info te sturen.

Wijkdiaconie:     httpps://kerk050.nl/DFC
bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 (ten name van werkgroep 
diaconie De Fontein)  U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is.
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