
‘Tijd van geloven, tijd van twijfelen’

2e Zondag van Pasen

7 april 2024 in De Fontein



OM TE BEGINNEN

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
We zijn een moment stil

Openingslied Lied 280: 1, 5 en 7                                      We gaan staan

Groet en bemoediging

v  De Eeuwige zal bij je zijn!
a  De Eeuwige zal je bewaren!
v  Onze hulp is de naam van de Heer
a  die hemel en aarde gemaakt heeft. We gaan weer zitten     

Openingsgebed 

Loflied Lied 645: 1, 2 en 4

Even vooraf…

We luisteren naar ‘Alles is lucht – het lied van Prediker’ van Stef Bos

RONDOM HET WOORD

Gebed

Lezing: Prediker 3: 1-8 (uit NBV 21)

Lied 845: 1 en 2

Lezing: Johannes 20:19, 24-29 (uit de Bijbel in gewone taal)
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‘Tijd van geloven, tijd van twijfelen’

We luisteren naar ‘We hebben de tijd’ van Froukje

Gedicht ‘De moeite waard’

GEBEDEN EN GAVEN

Diaconale mededelingen 

Inzameling
Tijdens de inzameling: ‘I believe in springtime’ van John Rutter

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

VAN BINNEN NAAR BUITEN

Slotlied Lied 978

Woorden van zending en zegen

Besloten met:

Bij het naar buiten gaan: ‘Turn, turn, turn’ van The Byrds
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Medewerkers aan de dienst:
Marleen Betten en Gea de Vries - voorgangers
Mijke van Putten
Annelore Helmantel
Gerry Knobbe
Hans Vissers - ouderling van dienst
Hilbert Annen - diaken
Gjalt van der Meulen - organist
Hessel Boersma - apparatuur 
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