MAANDBRIEF BUURTKERK DE FONTEIN — SEPTEMBER 2024

Bij de vieringen
Op 8 september gaat ds. Edina Melania Hadnagy voor. Carel van Aurich is organist.

Op 15 september is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Tirtsa Liefting-van
den Toren. Cantor-organist is Mannes Hofsink.

Op 22 september leidt sterrenkundige Peter Barthel, de schrijver van het boekje “Professor, bestaat God?”, samen met
ds. Alberte van Ess de dienst. In dat boekje zoekt hij de kern van religie en slaat hij bruggen tussen gelovigen en at-
heisten. Volgens Barthel is God geen eigennaam maar een zelfstandig naamwoord, en is religieus zijn niets anders dan
geinspireerd leven, op zoek naar de betekenis van de wereld en de rol van de mens daarin. De christelijke invulling
daarvan spreekt hem aan, mits ontdaan van de bijzaken die de hoofdzaken vaak in de weg staan. Aansluitend houden
we gemeenteberaad (zie onder).

Op 29 september vieren we in De Fontein een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger is ds. Marga Baas. Carel van
Aurich bespeelt het orgel.

Veldspaat
De komende kerkdiensten in de Veldspaat zijn op 15 september, dan gaat ds. Gerrit de Klein voor, op 6 oktober ds.

Feike T. Volbeda en 20 oktober ds. Marga Baas. De diensten beginnen om 17.00 uur. Er is een collecte en de kosten
voor koffie/thee zijn € 1,50. We mogen daarentegen de ruimte voor niets gebruiken, een geweldig aanbod in tijden
waarin alles geld kost.

Voor informatie kunt u bellen met Annie Borgerink, 06 45 45 47 03.

VWij gedenken
Op donderdag 22 augustus is overleden mevr. Maria Dekker-Striesenau in de leeftijd van 81 jaar. Zij woonde aan de

Siersteenlaan en was sinds maart 2024 de weduwe van Pieter Harm Dekker.
De dankdienst voor Mevrouw Dekker-Striesenau haar leven heeft in besloten familiekring plaats gevonden.
We leven mee met de kinderen en klein- en achterkleinkinderen.

Op zaterdag 31 augustus is overleden mevr. Renske Mensink - Salomons in de leeftijd van 97 jaar. Zij woonde tot
voor kort aan de Amethiststraat. Vanaf dat moment werd ze verzorgd in het verzorgingshuis Mercator in Lewenborg.
De uitvaart plechtigheid vindt plaats op vrijdag 6 september om 14.00 uur in het Stadscrematorium Groningen
[Selwerd/Paddepoel].

We leven mee met haar dochter Sonja.

Verhuizing

De heer Gerard Dambrink verblijft sinds een tijdje in het Heymanshuis, Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen ka-
mer 542. Hiervoor woonde hij in de Beukenhorst aan de Beukenlaan.

Mevr Oosterwijk is kortgeleden van de Wilhelminakade naar De Veldspaat 368, 4e afdeling Topaas kamer 9 verhuisd.
We wensen haar en mevrouw Janssens die alleen op de Wilhelminakade achter blijft veel sterkte.

Gemeenteberaad

Zondag 22 september, na afloop van de dienst, houden we een gemeenteberaad. Om een aantal dingen met u te
bespreken: onze pioniersplannen, opening van de tuin, buurtkerkvieringen (vanaf 2025) en medewerkers eredienst. Na
afloop is er tijd en ruimte voor vragen en/of opmerkingen.

Pastorale aanspreekpunten
Hessel Boersma, T. 050-5718753 /06-20222123 of E. hessel.boersma@gmail.com

Lamke Dijkstra, T. 050-5772513 of E. lamkedijkstra@home.nl

Met Sander van der Duin wandelen door zijn landschappen
Van 26 juli tot 13 september 2024 is er een zomertentoonstelling met landschappen van Sander van der Duin. Sander

(Appelscha, 1946) had bijna 40 jaar met zijn vrouw achter de toonbank gestaan van handwerk speciaalzaak Het
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Spinnewiel in Roden. Na haar overlijden sloot de winkel en veranderde zijn leven totaal. Sander ging veel fietsen en
lezen als afleiding. Bij toeval ontdekte hij het tekenen en schilderen.

‘Ik zag in de krant een leuke afbeelding van vogeltjes. Die heb ik nagetekend en daarna heeft het teken- en
schildervirus mij niet meer losgelaten.” Sander wil dit vaker doen en begint aan landschappen en later zelfs aan
abstracte werkjes. Zijn voorbeelden haalt hij meestal uit kranten en tijdschriften. Maar ook direct uit de natuur, het
Fochtelooerveen en de Onlanden. En hij maakt zelf foto’s.

Sander is autodidact. Hij volgt geen lessen, heeft zichzelf alles aangeleerd, het is zijn eigen stijl. Hij werkt met
potlood, krijt, olieverf en acryl. ‘Ik houd het eenvoudig, mijn eettafel is mijn werkblad. Er gaat praktisch geen dag
voorbij of ik ben aan het schilderen. Schilderen is voor mij een verslavende hobby geworden.” Vroeger was het huis
vol wol, nu is het huis vol schilderijen. ‘Soms denk ik wel eens: was ik hier maar twintig jaar eerder aan begonnen.’
In mei dit jaar was zijn werk te zien in Galerie Zunneschien in Veenhuizen. Sander hoopt nog jaren door te kunnen
gaan met zijn verslavende maar gezonde hobby.

Voor informatie of contact: hetspinnewielroden@hotmail.com

Film in De Fontein — najaarsprogramma is bekend!
Iedere maand vertonen wij een boeiende speelfilm. Het onderwerp van de film wordt kort ingeleid en na afloop is er

de mogelijkheid om na te praten. Om 19.00 uur start de film en een halfuur van tevoren staan koffie en thee klaar
(kosten: vrijwillige bijdrage).

Data & films:

26/9 — The Two Popes (2019)

24/10 — Soeur Sourire (2019)

21/11 — The Bucket List (2007)

Buurttuin De Fontein opent zaterdag 28 september met Herfstfair!
Oplettende bezoekers zal het niet ontgaan zijn: de tuin naast de kerk krijgt langzaam vorm, met een pad, een bankje,

stapelmuurtjes, een bloemenweide en dappere jonge plantjes. Op Burendag, 28 september 2024, wordt Buurttuin De
Fontein feestelijk geopend. De tuingroep heeft de krachten gebundeld met de vrijwilligers die voorheen de
najaarsmarkt organiseerden en samen organiseren ze een gezellige Herfstfair!

Waar: naast De Fontein

Wanneer: 28 september 2024, tussen 12:00 en 16:00 uur

Openingsmoment: 13:30 uur

Wat: diverse kraampjes met o.a. gehaakte feestslingers, mooie bloemcreaties, doe-activiteiten voor jong & oud,
proeverij van tuinproducten en informatie over de aanleg en het werken in de tuin.

Beyond language: een ruimte voor poézie
Poézie. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Is het slechts een taalspel of reikt het verder? En hebben we er nog

voldoende ruimte voor? Een ruimte waar de kleine details ertoe doen, waar we even stilstaan in verwondering en
ontzag, terwijl we het wonder van het bestaan aanschouwen: hier zijn of daar, een getuige van het leven in zijn
totaliteit.

In samenwerking met Barakat Alsaleh (cultuurcoach bij VRIJDAG in de Buurt) nodigen wij je uit om het gesprek
over dit onderwerp te beginnen. Om onze meningen, ervaringen en ideeén te delen en zo samen een ‘poétische ruimte’
te cre€ren in buurtkerk De Fontein.

Datum: dinsdagavond 1 oktober 19.30 uur

Huiswerk: breng een kort gedicht mee (in welke taal dan ook), een gedicht dat iets voor je betekent. Het kan een
gedicht zijn dat je zelf hebt geschreven of dat door iemand anders is geschreven, of je kunt een poétische foto,
schilderij, een stuk muziek of zelfs een object uit je huis meebrengen dat een poétische waarde voor je heeft.
Aanmelding: evaruthpruis@gmail.com

Deelname is gratis, vrijwillige bijdrage is welkom

De buurtkerk in beeld: Gedachten bij de opening van een buurttuin

Een paar gedachten bij de feestelijke opening van de buurttuin op burendag zaterdag 28 september.
Naast onze tuindeur hing lange tijd een poster met een gedichtje van Lévi Weemoedt:



Alweer een dag aan het raam gestaan;

Een bloempje open - en dicht zien gaan.

Een bloempje open -, een bloempje weer dicht;
Een dag zo vol indrukken vergeet men niet licht.

Leren kijken... Zo is een buurman regelmatig te vinden op een veldje gras voor onze woning en heeft inmiddels op dat
piepkleine stukje grond meer dan vierhonderd verschillende insecten gefotografeerd! Leren kijken en je verwonderen.
Open en ontvankelijk zijn als een kind. Kijken met andere/nieuwe ogen. Je openstellen voor wat je eerder niet zag.
Iets anders... Nou ja, anders? Wist u, dat De Fontein aangesloten is bij ‘Groene Kerken’: een initiatief dat
christelijke geloofsgemeenschappen inspireert en aanmoedigt om groene en duurzame stappen te zetten?! Ik wist het
eerlijk gezegd niet. Maar de buurttuin is een prachtig (groen) project, tot stand gekomen met geld van fondsen en inzet
van gemeenteleden en buurtgenoten. Een ‘Groene Kerk’ waardig!
N.B.: kijk eens op www.groengelovengroningen.nl en/of www.groenekerken.nl.

Dank jullie wel!... Peter Zwerver, Ruth Pruis, en al jullie tuin-maten. Jullie hebben de buurt een heel mooi cadeau

gegeven. Bovenstaand gedichtje draag ik aan jullie allemaal op.
Wim van Dommelen

Buurtkerkprogramma

Maandag 930-1230u Jasmijn
13-17u Together Groningen
Dinsdag 3en 17 sept., 14 u Brei- en haakclub
Woensdag 10-12u Open kerk met koffieochtend en terras
13-17u Together Groningen
Donderdag 10-12u Open kerk en Loket levensvragen
10-12u De Praattafel
5 sept., 12.15-13.15 u Buurtsoep
26 sept., 19 u Film: The Two Popes (2019)
Zaterdag 28 sept., 12— 16 u Herfstfair & offici€le opening van de buurttuin

Aanvullende informatie over de diverse activiteiten vindt u op onze website: www.defontein.info.

Kopij
Kopij voor de volgende maandbrief (oktober 2024) kunt u tot en met maandag 23 september aanleveren bij Jaap Me-

dema: jaapmedema43@gmail.com.

Mailadres scriba van De Fontein
Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: scriba@defontein.info te sturen.
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httpps://kerk050.nl/DFC

Wijkdiaconie: bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 (ten name van werkgroep diaconie De
Fontein)
U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is.
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