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Aan deze dienst werken mee: 
 
Voorganger: ds. Alberte van Ess 
Eerste ouderling: Grietinus Mollema 
Eerste diaken: Hilbert Annen 
Lector: Jan de Jong 
Koster: Elsbeth Vonkeman 
Geluid: Desiree Bosch 
Beeld: Wim Wierenga 
Verzorging koffietafel: Gonda Holen 
Organist en pianist: Mannes Hofsink 
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OM TE BEGINNEN 
 
- Orgelspel  
 
- Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 
- De kaarsen worden aangestoken 
 
Lied: De dag gaat open voor het woord des Heren LB 217  

 
 
2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
 voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
 zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
 God onze Vader. 
 
3 Door U geschapen om uit U te leven; 
 hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
 land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
 oorsprong en toekomst. 
 
4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
 ons doen en laten zuiveren en dragen, 
 dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
 in onze wereld. 
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5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
 dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 

 zijn Geest geleide ons en onze aarde 
 naar de voltooiing 
 
Bemoediging en drempelgebed 

V:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
  die hemel en aarde gemaakt heeft 
    die trouw is voor altijd 
    en nooit loslaat het werk van zijn hand.   
V:  Hoor ons aan, eeuwige God 
    Gij, die ons hart aanziet 
     Gij, die onze diepten peilt, 
G: blijf ons niet verborgen. 
V: Breng ons in het reine,  
 met U en met elkaar; 
G: schenk ons uw liefde 
V: Doe ons weer herleven 
    en maak ons weer nieuw, 
G: zegen ons met uw vrede, amen. 
 
KYRIE EN GLORIA 
 
V: Laten we God om ontferming aanroepen voor de nood in 
onze wereld en zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid 
kent geen einde:  
 
Lied: Om de mensen en de dieren LB 299j 
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2 om een wereld zonder toekomst, 
 om de macht die ons kleineert, 
 roepen wij voor alle volken: 
 Kyrieleis, ontferm U, Heer. 

 
 
4 Vrede bij mensen op aarde, 
 waar zijn toekomst al begonnen is. 
 Vrede bij kleinen en groten: 
 Gloria in excelsis. 
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RONDOM DE VERHALEN VAN GOD EN MENSEN 
  
Verhaal van Mirjam en Micha 
 
Lied  van Mirjam en Micha  

 
Groet: 
V: de Eeuwige zal bij u zijn 
G:  ook u zal God bewaren. 
 
Gebed van de zondag 
Lezing:  Psalm 16    
 
Lied: Behoed mij, o God LB 16b  3x 
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Lezing:  Marcus 10: 32-45   
 
Lied: De laatsten worden de eersten LB 990 
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2 O Heer, o eerstgeboren 
 van allen uit de dood, 
 Gij zoekt wat is verloren, 
 Gij maakt het leven groot. 
 

3 Gij die als allerlaatste 
 ter wereld wederkomt, 
 Gij wijst ons onze plaatsen 
 wanneer de strijd verstomt. 

4  Wie zelf zich hoog verheffen, 
 die slaat zijn oordeel neer, 
 de bergen worden vereffend, 
 de zee zwijgt voor de Heer. 
 
5  Maar wie zich heeft gebogen 
 voor wat Hij geboden heeft, 
 die zal Hij ook verhogen 
 zo waar Hij eeuwig leeft. 
 
6 De laatsten worden de eersten, 
 wie knielde krijgt een troon, 
 wie slaaf was mag nu heersen, 
 de vreemdeling wordt zoon. 

 
Overweging 
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Lied: Roept God een mens tot leven LB 346: 1,2,5,6,7,8  

 
 
 
 Met Hem in geest en water 
 tot zoon van God gewijd, 
 zijn wij met Hem begraven, 
 verrezen voor altijd. 
  
 Gestorven voor de zonde, 
 in Jezus’ bloed vereend 
 en met elkaar verbonden, 
 levend voor God alleen. 
 
 Wie Jezus’ kelk wil drinken, 
 zijn doop wil ondergaan, 
 zal in de dood verzinken 
 en uit die dood opstaan. 
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 Hij zal zijn leven geven, 
 hij maakt zichzelf tot brood – 
 hij sterft en ander͜en leven, 
 hij overleeft de dood. 

 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Diaconale mededelingen en collecte 
 
1e Collecte: Kerk in Actie: Indonesië–Kerk versterkt werken positie 
    van boeren 
2e collecte: Wijkwerk 
 
 

 
 
Gebed over de gaven 
Voorbeden            
      
Na elke gebedsintentie: LB 368j Heer hoor ons bidden  

 
Onze Vader  
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
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maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwighid.  
Amen. 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Wil je opstaan en mij volgen Iona   

 
 
2 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 

 Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
 Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
 Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
3 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
 Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
 Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
 opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
4 Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
 Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!' 
 Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
 en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
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5 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
 Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
 Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
 en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 

 
Woorden van zending en zegen 
 
V: ……in Christus Jezus 
G:  

 

Orgelspel  
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ZONDAGSBRIEF  

20 oktober 2024 

DE BRON – DE FONTEIN- DE NIEUWE KERK 
 

 

COLLECTES 
1e collecte: Kerk in Actie: Indonesië–Kerk versterkt positie van boeren. 

Veel boeren zijn arm en door het verbouwen van export gewassen is de 

grond uitgeput. Yabima, partnerorganisatie van Kerk in Actie, stimuleert 

boeren te kiezen voor het verbouwen van  voedselgewassen voor eigen 

gebruik of verkoop op de lokale markt. Via trainingen leren boeren over 

ecologische landbouw, zodat de grond zich herstelt, om zelf zaden en 

organische mest en bestrijdingsmiddelen te produceren. De opbrengst van 

deze collecte wordt verdubbeld door de Diaconie van de Protestantse 

Gemeente Groningen. 

 

2e collecte: Wijkwerk 

Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, verschillende 

doelen bekostigd. Tedenken valt aan wijkavonden, liturgieën, 

jeugdactiviteiten, sommige bijzondere kerkdiensten of vieringen, of zelfs 

aan administratiekosten. 

 

BLOEMENGROET 

De bloemen vanuit de Bron gaan ter bemoediging naar Bram en Tineke 
Kramer (Jensemaheerd).  Vanuit de Fontein gaan bloemen naar mevr. 
S.Mensink. zij woont aan de Zagerij. De Nieuwe Kerk verzorgt bloemen voor 
mevrouw Bouwmeester – Salomons, zij werd 12 oktober 88 jaar. En er gaan 
bloemen naar mevrouw Jacobs-Hogendorf, S. Allendeplein. Zij werd 19 
oktober 85 jaar. 
 
Hebt u informatie over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon 
een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly 
Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com 

                                        
De kinderdienst wordt verzorgd door Marieke voor de jongste- en Kees 
voor oudere kinderen.  
De kinderoppas wordt verzorgt door Anke en Herman Pieter. 
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BIBLIODRAMA AVONDEN IN DE NIEUWE KERK  
Hoe ontsluit je bijbelverhalen in deze tijd? Bibliodrama is een krachtige vorm 
om te ontdekken hoe bijbelverhalen raken aan ons leven vandaag de dag. 
Stap zelf via een rol een bijbelverhaal binnen en ervaar wat er dan gebeurt. 
Onderzoek via spel en beweging, hoe de oude verhalen tot leven komen. In 
ontmoeting met elkaar verken je wat dit met je doet, wat raakt en 
tegenstaat. Zo ontdek je nieuwe betekenissen in het verhaal en verrijk je 
jouw levensverhaal met nieuwe perspectieven. Ook dit najaar organiseren 
we weer twee keer een bibliodrama avond in de Nieuwe Kerk. Een mooie 
kans om op een inspirerende en nieuwe manier je eigen levensverhaal met 
bijbelverhalen in verbinding te brengen. De avonden staan gepland op 
dinsdag 22 oktober en dinsdag 5 november in het Nieuwe Kerk Centrum, 
vanaf 19:45 uur. Wil je meer informatie of lijkt het je leuk om deel te nemen? 
Mail dan naar: t.liefting@nieuwekerk.org  
 
GESPREKKEN OVER DE DOOD  
Op 1 november, 21 november en 10 December opent de Nieuwe Kerk haar 
deuren om in gesprek te gaan over de dood. De dood is deel van het leven. 
Maar we praten er maar weinig over. Op deze avonden gaan we juist wel het 
gesprek aan. En praten we in kleine groepjes over welke plaats de dood heeft 
in ons leven. Over onze ervaringen, gedachten en over wat de dood ons te 
vertellen heeft over het leven. De avonden worden begeleid door Nynke Vos 
en Jorg Vletter. Nynke is rouwbegeleider en jongerencoach. Jorg is 
verliesbegeleider en organisatiepiloot. Het is een open avond; iedereen is 
welkom, het maakt niet uit of je gelovig bent of niet. Programma 19.45 
inloop- 20.00 Start- 21.30 Einde Met dit formulier kun je je opgeven en 
aangeven welke avond je wilt komen. Je ontvangt dan over een aantal weken 
meer informatie via de mail. Je mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor 
communicatie over deze avonden. 
 
EVENSONG (VANMIDDAG) DOOR CHORAL VOICES 
Zondagmiddag 20 oktober wordt om 17.00 uur een Evensong gehouden. 
Onder leiding van Daniël Roukema, aan het orgel Mannes Hofsink. 
Voorganger is Pat Jackson. 
 
“ZIEN EN ZIEN IS TWEE”   
zondag 27 oktober 10:00 - 11:00 uur 
“Zien en zien is twee”, het is een zegswijze die ons erop wijst dat ‘iets zien’ 
nog niet meteen betekent dat je ook doorziet, wat er gaande is. De 
verschillende teksten van vandaag gaan over blinden die gaan zien. En de 

mailto:t.liefting@nieuwekerk.org
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grote en beslissende vraag is: Wat zien zij dan, als zij gaan zien? Lezingen: 
Jesaja 59, 9 – 19 en Marcus 10, 46 – 52. Voorganger deze zondag is ds. Tiemo 
Meijlink, het orgel wordt bespeeld door Mannes Hofsink 

REQUIEM DOOR DE CANTORIJ  ZATERDAG 2 NOVEMBER 20:00 - 21:30 UUR 
Op Allerzielen brengt de Cantorij van de Nieuwe Kerk o.l.v. Mannes Hofsink 
‘Eternal Light: A Requiem’ van Howard Goodall (1958) ten gehore. 

ALLERZIELEN 2024. 

Op zondag 3 november is in de Nieuwe Kerk de gedachtenis van de 
overledenen. Dan worden de namen genoemd van de gemeenteleden die in 
het afgelopen jaar zijn overleden. Maar niet alleen hún namen, ook de 
namen die vanuit het midden van de gemeente worden aangedragen: 
vrienden of familieleden, die u in uw hart meedraagt. 

U kunt hun namen aandragen voorafgaand aan de dienst op zondag 27 
oktober. Bij de ingang van de kerk en ook op de tafel naast de dooptuin staat 
een mandje met kaarten waarop u de namen kunt schrijven en gevouwen 
terug kunt leggen. Ook kunt u tot en met zondag 27 oktober de namen via 
email toesturen aan Gretha Klaver: g.klaver@gmail.com. 

Omdat deze dienst zorgvuldig wordt voorbereid is het niet mogelijk om na 
27 oktober nog namen aan te dragen. Wel bent u in deze dienst, ook als u 
geen naam hebt aangedragen om hardop genoemd te worden, altijd van 
harte welkom om toch naar voren te komen om een waxinelichtje aan te 
steken ter nagedachtenis aan uw overleden dierbare. 

De Nieuwe Kerk is ook op zaterdag 2 november, de dag dat Allerzielen wordt 
gevierd, open van 10.00 – 18.00 uur voor stad en buurt om een kaarsje te 
branden, even te gaan zitten, een moment stil te zijn of te denken aan de 
tijd samen. Zonder verplichtingen, maar wel met een moment van rust, stilte 
en eerbied in de Nieuwe Kerk. Om 20.00 uur zal de Cantorij van de Nieuwe 
Kerk o.l.v. Mannes Hofsink ‘Eternal Light: A Requiem’ van Howard Goodall 
(1958) ten gehore brengen. 

 
MEDEDELINGEN UIT DE BRON 
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Oogstdienst 27 oktober 2024 
Recent zag ik een boer op een trekker, die diepe sporen in de grond met 
zijn ploegscharen maakte. Het land werd alweer voorbereid voor volgend 
jaar. Tegelijkertijd betekent dit dat de oogst van het land gehaald is en 
uiteindelijk op ons bord belandt of op een bord een paar landen verderop. 
Op de website 'Weet wat je viert’ las ik: “Voor christenen is het najaar de 
tijd om God te danken voor de oogst. Vooral protestanten doen dat op de 
Dankdag voor het gewas, als ze de kerk versieren met bloemen of 
vruchten. Niet-boeren danken vaak voor werk dat ze hebben kunnen doen 
op bijvoorbeeld hun kantoor.”  
Hoewel ietwat ouderwetsch, verklaart dat wel de term 'Dankdag voor Gewas 
en Arbeid'. Die valt dus in het najaar, op de eerste woensdag van november. 
De tekst gaat verder: “Omdat veel mensen door de week niet meer naar de 
kerk gaan (idd een beetje gedateerd, want veel mensen gaan überhaupt niet 
meer), wordt een oogstdienst op de zondag ervoor of erna gehouden.”  
En dan is het wel weer actueel, want exact dat doen we in De Bron op zondag 
27 oktober.  U bent allen van harte uitgenodigd om fruit en groente mee te 
nemen naar de viering van 10:00 uur die zondagochtend. We hopen dat er 
weer (kleur)rijke en goed gevulde kratten voor in De Bron komen te staan 
net zoals voorgaande jaren.  
De opbrengst zal door Voedselbanken Stad uitgedeeld worden. 
 
Jam actie ZWO in combinatie met de oogstdienst 
Zoals inmiddels gebruikelijk houdt de ZWO een zelfgemaakte jam actie in 
combinatie met de oogstdienst op zondag 27 oktober. Tijdens de koffie na 
de viering is er ook nog wat lekkers. De kosten voor de jam zijn € 2,50 en 
voor het lekkers € 0,50.  
Tot voor kort moest u erom denken om ‘bar geld’ mee te nemen, want 
alleen na contante betaling kon u van dit lekkers genieten. Maar nu is er 
een QR code; scannen maar. De opbrengst is voor het ZWO project de Fynn 
Foundation, vernoemd naar Fynn de Jonge. 
Fynn is doof, maar kreeg in Nederland alle kansen en kan nu door 
implantaten weer horen. Omdat zijn ouders weten dat deze hulp in veel 
landen niet beschikbaar is, hebben ze de Fynn Foundation opgericht. 
Hoewel armoede wereldwijd wel opgemerkt wordt, zijn dove kinderen 
vaak onzichtbaar voor ontwikkelingsorganisaties. Ze gaan vaak niet naar 
school en worden zelfs binnen “verstopt”. De Fynn Foundation wil dove 
kinderen zoveel mogelijk dezelfde kansen geven als Fynn. Professionals, 
onder meer van Kentalis International (een audiologisch instituut), geven 
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de hulp op duurzame wijze. Met de jam actie nemen jullie wat lekkers mee 
naar huis en steunen jullie tegelijkertijd het goede doel.  
Graag zien we elkaar aan de ZWO tafel op 27 oktober. 
 
Schoonheid met een ziel, zondag 27 oktober Martinikerk 
Hoe ver leg je de lat? 
Op 17 oktober vindt de Nacht van de Levensbeschouwing plaats in de 
Martinikerk. In de kunstvesper op 27 oktober borduren we voort op het 
thema: Hoe ver leg je de lat? Hoe vind je rust in een samenleving waarin de 
lat steeds verder, steeds hoger ligt? Met de inspiratie van Taizé hopen we 
sporen van antwoorden te vinden. 
 
Meditatie in De Bron 
Iedere tweede en vierde maandag van de maand bent u welkom voor 
meditatie in De Bron, Bentismaheerd 1a in Beijum. 
De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 28 oktober. Om 19:30 uur 
begint de inloop met koffie en thee, om 20:00 uur is de aanvang meditatie. 
We starten met lichaamswerk, om vervolgens via meditatie naar binnen te 
keren. Zo even los van de rumoerige buitenwereld naar de stillere 
binnenwereld.  Afhankelijk van de temperatuur adviseren wij u om warme 
kleding aan te trekken en/of een warm plaid mee te nemen. 
Er zijn geen kosten verbonden aan de meditatieavonden en u hoeft zich 
niet aan te melden. Graag tot ziens! Meer informatie: tel. (050) 541 42 81 
 
Koffie-inloop 
Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:00 uur en vrijdagmiddag 
tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in De Bron voor gratis 
thee en/of koffie en gezelligheid. Met op vrijdag, samen spelletjes doen. 
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MEDEDELINGEN UIT DE FONTEIN 
 
Bij de vieringen 
Op 27 oktober gaat ds. Alberte van Ess voor. Dick Dijkstra bespeelt het 
orgel. 
 
De benoeming van de pionier is rond! 
We hebben goed nieuw; de benoeming van de pionier is rond. De AK heeft 
Anna Hetebrij benoemd als pionier voor buurtkerk De Fontein. Ze zal per 1 
november starten met haar werkzaamheden voor de pioniersplek. Op 
zondagochtend 27 oktober kunt u vast kennis met haar komen maken. 
 
Gedachtenisdienst op zondag 3 november 
Zondag 3 november vindt de dienst plaats waarin we de overledenen 
gedenken, zowel de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn gestorven 
als anderen met wie we ons verbonden weten. We lezen het evangelie dat 
hoort bij Allerheili-gen: Matteüs 5, 1-12. Aan de dienst wordt meegewerkt 
door de cantorij en het Goede Herder Kerkkoor o.l.v. José van Dijken. 
Voorganger is buurtpastor Ruth Pruis. 
 
Namen voor de gedachtenisdienst 
In de gedachtenisdienst worden de namen genoemd van gemeenteleden die 
gestorven zijn. U kunt zelf ook namen aan-dragen van dierbaren die zijn 
overleden – vrienden, familieleden, mensen met wie u zich weet verbonden. 
U kunt die namen per mail doorgeven aan Ruth Pruis 
(evaruthpruis@gmail.com). Vanaf zondag 27 oktober tot en met woensdag 
30 oktober kunt u ook een naam opschrijven op een kaartje in de hal van De 
Fontein. Deze kunt u in de glazen pot doen. 
 
Voor wie steek jij een lichtje op? 
Op Allerzielen, zaterdag 2 november, is De Fontein van 12.00 tot 16.00 uur 
geopend voor mensen uit de buurt. Iedereen is van harte welkom om ter 
gedachtenis van een overledene een waxinelichtje aan te steken in de 
kerkzaal.  
Daar is alle ruimte om stil te staan bij het gemis, te luisteren naar muziek, 
een tekst te lezen, enkele foto’s te bekijken. In de hal van de kerk is koffie en 
thee. Wie behoefte heeft aan een gesprek, kan terecht bij een van de 
gastpersonen. 
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Najaarstentoonstelling 2024 met Amee Vlam 
 
Amee Vlam (Winterswijk, 1961) is opgegroeid in Utrecht en omstreken en 
woont sinds vier jaar in Wirdum (Noordoost Groningen). Vanwege haar 
liefde voor werken met textiel heeft zij een aantal opleidingen daarin 
gedaan, o.a. in Amsterdam. De drijfveer voor haar beeldend werk is spelen 
met patronen. Zij is geïnspireerd door patronen, herhalingen en ritmes. 
Iedere cultuur brengt visueel waarneembare patronen voort die haar 
boeien. Perspectief, ruimtelijkheid en sterke contrasten zijn belangrijk. 
Amee werkt met textiel en papier, verf, potlood en houtskool. Zij heeft een 
onderzoekende manier van werken: puzzelen, combineren, nieuwsgierig zijn 
en zichzelf vragen stellend (wat als?). 
Amee heeft deelgenomen aan diverse groepstentoonstellingen en gedeelde 
exposities, in verschillende plaatsen in de provincie Groningen, maar ook in 
Weesp en Hilversum. 
Tentoonstelling van 13 september tot 1 november 2024, Amee geeft ook een 
rondleiding (zie poster Fonteindeur)  
Voor informatie: ameevlam61@gmail.com 
 
Buurtkerkprogramma 
Maandag 9.30 – 12.30 u Jasmijn 13 – 17 u Together Groningen 
Dinsdag 29 okt., 14 u Brei- en haakclub 
Woensdag 10 – 12 u Open kerk met koffieochtend 13 – 17 u Together 
Groningen 
Donderdag 10 – 12 u Open kerk en Loket levensvragen 10 – 12 u De 
Praattafel 24 oktober 19 u Film: ‘Soeur Sourire’ (2019) 
Zaterdag 2 november 12-16 u Allerzielen – voor wie steek jij een lichtje op? 

Aanvullende informatie over de diverse activiteiten vindt u op onze 
website: www.defontein.info. 

Kopij  
Kopij voor de volgende maandbrief (november 2024) kunt u tot en met 
maandag 21 oktober aanleveren bij Jaap Medema: 
jaapmedema43@gmail.com. 
 

 
 
 
 

mailto:ameevlam61@gmail.com
mailto:jaapmedema43@gmail.com


20 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR 25 oktober 2024  

VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG  
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN ELKE WOENSDAG VOOR 

19.00 UUR VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK. 
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