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Medewerkers aan deze dienst: 
Voorganger: buurtpastor Ruth Pruis 
Ouderling van dienst: Hessel Boersma 
Diaken: Bram van Huis 
Lector: Erwin Douma 
Organist: Carel van Aurich 
De Cantorij o.l.v. José van Dijken 
Beeld: Marleen Betten 
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OM TE BEGINNEN 
 
Orgelspel 
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
De twee tafelkaarsen worden aangestoken 
Moment van stilte 
 
Gezongen groet (allen staan) 
Gegroet jij jij – ZZZ 96: eerst v, dan c, dan allen 

 
 
Openingslied: Zomaar een dak – LB 276: 1c, 2a en 3a 

 
 
2. Woorden van ver, vallende sterren, 
    vonken verleden hier gezaaid. 
    Namen voor Hem, dromen, signalen 
    diep uit de wereld aangewaaid. 
    Monden van aarde horen en zien, 
    onthouden, spreken voort 
    Gods vrij en lichtend woord. 
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3. Tafel van Een, brood om te weten 
    dat wij elkaar gegeven zijn. 
    Wonder van God, mensen in vrede, 
    oud en vergeten nieuw geheim. 
    Breken en delen, zijn wat niet kan, 
    doen wat ondenkbaar is, 
    dood en verrijzenis. 
 
Gezongen drempelgebed ZZZ 4: eerst c, dan allen (hierna gaan 
allen zitten) 

 
 
Gebed om ontferming, besloten met 
Heer, ontferm U – ZZZ 269 (allen) 
 

 
Glorialied 
Laudate omnes gentes – LB 117d (allen, 3x) 
 

 
 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed van de zondag 
 
Oudtestamentische lezing 
Deuteronomium 15: 1-11 
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Lied 
Welzalig wie de rechte wegen gaan – LB 119: 1, 21 en 65 

 
 
21. De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt, 
      is als een lied mij, als een spel van snaren, 
      dat in den vreemde troostend mij omspeelt. 
      Ik loof uw naam in nacht en in gevaren. 
      Uw trouw hebt Gij, o Heer, mij toebedeeld, 
      omdat ik uw geboden blijf bewaren. 
 
65. Al uw geboden zijn gerechtigheid. 
      Ik prijs uw woord met juichende gezangen. 
      Uw rechterhand geleide mij altijd; 
      naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 
      Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
      het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 
 
Evangelielezing 
Marcus 10: 17-31 
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Gezongen acclamatie (allen) 
Gezegend om uw woord (tekst: Huub Oosterhuis; melodie: Antoine 
Oomen) 
 

 
 
Overweging 
 
Orgelspel 
 
Lied 
Neem mijn leven, laat het, Heer – LB 912: 1c en 4c, rest allen 
 

 
 
2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 3. Neem mijn stem, opdat mijn lied 
    trouw en vaardig tot uw werk.      U, mijn koning, hulde biedt. 
    Maak dat ik mijn voeten zet      Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
    op de wegen van uw wet.      dat zij uw getuigen zijn. 
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4. Neem mijn zilver en mijn goud, 5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 
    dat ik niets aan U onthoud.      dat hij U geheiligd zij. 
    Maak mijn kracht en mijn verstand     Maak mijn hart tot uwe troon, 
    tot een werktuig in uw hand.      dat uw heilige Geest er woon’. 
 
6. Neem ook mijn liefde, Heer, 
    ‘k leg voor U haar schatten neer. 
    Neem mijzelf en voor altijd 
    ben ik aan U toegewijd. 
 
 
AFSCHEID 
 
v. Gemeente, van een aantal van onze ambtsdragers is de  
    ambtstermijn verstreken en nemen we afscheid, namelijk van 
 
    Hans Vissers – Ouderling Kerkrentmeester 
 
    Tineke Veenstra – Ouderling Eredienst 
 
    Mag ik jullie vragen te gaan staan  
    (de aftredende ambtsdragers gaan staan)  

 
v. Wij laten jullie gaan en willen jullie danken  
    voor de overtuiging, de inzet en de liefde,  
    waarmee je je hebt ingezet voor deze gemeente.  
    We hopen dat je met plezier  
    op deze periode mag terug kijken.  
    We zijn dankbaar voor jullie vaardigheden en mogelijkheden,  
    waarmee je je dienst in Christus' kerk hebt vervuld.  
    Wat blijft, is de door jullie gegeven belofte van geheimhouding van  
    wat jullie vertrouwelijk ter kennis is gekomen, ook na je afscheid. 
 
    De voorganger bekrachtigt deze woorden met een handdruk.  
 
v. Mag ik jullie verzoeken je plaats in de gemeente weer in te  
    nemen. 
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Lied 
Die mij droeg – ZZZ 345: eerst c, dan allen 

 
 
Korte toespraak 
De aftredende ambtsdragers worden toegesproken door de praeses 
van de kerkenraad. 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen en informatie over de collectes 
 
Voorbeden met gezongen acclamatie ZZZ 112 
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Stil gebed en gezongen Onze Vader 
Onze Vader verborgen – ZZZ 303: cantorij, allen zingen het laatste 
deel (vanaf ‘Van U is de toekomst’) 
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ZENDING EN ZEGENING 
 
Slotlied (allen staan) 

Ga met God en Hij zal met je zijn – LB 416 
 

 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
    bij gevaar, in bange tijden, 
    over jou zijn vleugels spreiden. 
    Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
    tot wij weer elkaar ontmoeten, 
    in zijn naam elkaar begroeten. 
    Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
    in zijn liefde je bewaren, 
    in de dood je leven sparen. 
    Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Zending en zegen, besloten met: 
Vervuld van uw zegen – LB 425 (allen) 
 

 
 
 
Orgelspel 


