
MAANDBRIEF BUURTKERK DE FONTEIN – NOVEMBER 2024

Gedachtenisdienst op zondag 3 november
Zondag 3 november vindt de dienst plaats waarin we de overledenen gedenken, zowel de gemeenteleden die in het af-
gelopen jaar zijn gestorven als anderen met wie we ons verbonden weten. We lezen het evangelie dat hoort bij Al-
lerheiligen: Matteüs 5, 1-12. Aan de dienst wordt meegewerkt door de cantorij en het Goede Herder Kerkkoor o.l.v. 
José van Dijken. Voorganger is buurtpastor Ruth Pruis.

Namen voor de gedachtenisdienst
In de gedachtenisdienst worden de namen genoemd van gemeenteleden die gestorven zijn. U kunt zelf ook namen 
aandragen van dierbaren die zijn overleden – vrienden, familieleden, mensen met wie u zich weet verbonden. U kunt 
die namen per mail doorgeven aan Ruth Pruis (evaruthpruis@gmail.com). Vanaf zondag 27 oktober tot en met woens-
dag 30 oktober kunt u ook een naam opschrijven op een kaartje in de hal van De Fontein. Deze kunt u in de glazen pot
doen.

Voor wie steek jij een lichtje op?
Op Allerzielen, zaterdag 2 november, is De Fontein van 12.00 tot 16.00 uur geopend voor mensen uit de buurt. 
Iedereen is van harte welkom om ter gedachtenis van een overledene een waxinelichtje aan te steken in de kerkzaal. 
Daar is alle ruimte om stil te staan bij het gemis, te luisteren naar muziek, een tekst te lezen, enkele foto’s te bekijken. 
In de hal van de kerk is koffie en thee. Wie behoefte heeft aan een gesprek, kan terecht bij een van de gastpersonen.

Bij de overige vieringen
Op 10 november zal mw. Aline Sikkema voorgaan, kerkelijk werker in Bedum. Carel van Aurich is organist.
Op 17 november gaat Tirtsa Liefting voor in een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk (om 10.00 uur).
Op 24 november is er een gezamenlijke viering met de Evangelische Broeder Gemeente. De cantorij verleent haar me-
dewerking en we zullen ook enkele Surinaamse liederen zingen. Ds. Alberte van Ess zal voorgaan met een aantal le-
den van de EBG. Dick Dijkstra is organist.

De benoeming van de pionier is rond!
We hebben goed nieuw; de benoeming van de pionier is rond. De AK heeft Anna Hetebrij benoemd als pionier voor 
buurtkerk De Fontein. Ze zal per 1 november starten met haar werkzaamheden voor de pioniersplek.

Pastorale aanspreekpunten
Hessel Boersma,  T. 06-20222123 of E. hessel.boersma@gmail.com
Lamke Dijkstra, T. 050-5772513 of E. lamkedijkstra@home.nl

Kledingactie voor Dorcas
Een organisatie die zich inzet voor mensen in nood in o.a. Oost Europa
Datum: vrijdag 8 november 2024
Tijdstip: 18.00 – 19.30 uur
Waar: De Fontein, Eikenlaan 255
Wat: kleding, dekens, schoeisel, brillen enz.
De in te leveren goederen dienen in goede staat en schoon te zijn. Graag aanbieden in afgesloten, stevige plastic 
zakken. Donatie voor vervoer welkom !
Mocht u het zelf niet kunnen brengen bel dan: Margje Tolsma 06-15634868

Bedankt 
Hartelijk dank voor de bloemen welke we afgelopen zondag hebben gekregen van de kerk, het doet ons goed.
Henk en Andrea Keizer

Mw. Omlo van de Venuslaan kreeg op zondag 6 oktober de bloemen uit de kerk. Ze zei het heel bijzonder te vinden 
dat ze de bloemen kreeg en dat ze dit niet had verwacht. Ze is er heel dankbaar voor.



Wel en wee
Mevrouw Dolfing is na revalidatie in het Heymanscentrum weer thuis gekomen.

Mevrouw De Vries (Esdoornlaan) is gevallen en is na een ziekenhuis opname voor revalidatie opgenomen in het 
Heymanscentrum, Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen, kamer 163 (afd. Damsterdiep).

Wat raakt jou? Wat houdt jou op de been?
Als buurtkerk hebben wij de droom om een plek van betekenis te zijn, voor én met de buurt. In 2025 starten we dan 
ook met een reeks buurtgerichte vieringen waarin we elkaar hopen te inspireren. Hiervoor zoeken we gedichten, 
liederen en/of (persoonlijke) verhalen die mensen hier en nu aanspreken, raken en op de been houden.
En wat heeft dit met de bijbel te maken? Heeft die ons nog iets te vertellen over de dingen die het leven glans en 
draagkracht geven? Laten we dat samen gaan onderzoeken!
Wat raakt jou? Wat houdt jou op de been? Jouw verhaal, lied, gedicht of … (verras ons) vormt ons startpunt. Durf je 
het met ons te delen?
Concreet gezocht: creatieve input/inspiratie voor een aantal alternatieve vieringen (op iedere eerste zondag van de 
maand).
Opgave bij buurtpastor Ruth Pruis, voor 15 november 2024: evaruthpruis@gmail.com

Paulien Habers met bijzondere schelpobjecten
Paulien Habers (Overijssel, 1962), exposeert met haar schelpobjecten in De Fontein van 9 november 2024 tot 10 
januari 2025. Paulien verhuist in 1981 naar Groningen om de opleiding Vakleerkracht Textiele werkvormen en 
Tekenen te volgen aan Ubbo Emmius. Daarnaast heeft zij verschillende andere opleidingen en cursussen gedaan, zoals
coupeuse en specialisatie aangepaste kleding voor gehandicapten (Arnhem). En bij de voormalige School voor 
handenarbeid o.a. portrettekenen, druk- en schildertechnieken en keramiek.
Paulien is als kind al creatief bezig, is altijd aan het tekenen en knutselen. In de loop der jaren gaat zij meerdere 
technieken en materialen gebruiken: werken met stof (kleding maken, patchwork, borduren), papier-maché, 
schilderen, druktechnieken etc. 
De laatste jaren is Paulien bezig geweest met vogelveren en schelpen, die zij voornamelijk op het strand van 
Schiermonnikoog heeft gevonden. Paulien is ze gaan verzamelen tijdens verschillende bezoekjes aan het eiland zonder
toen nog te weten wat zij er mee zou doen. Maar na het schoonmaken en sorteren werd het beeld steeds duidelijker. 
Het resultaat ervan is in de tentoonstelling te zien. Bij eerdere exposities blijken bezoekers verrast en halen 
herinneringen op aan hun tijd op het strand.
Paulien exposeerde in Haren (Beatrixoord), in ‘21 en ‘23 en in Deventer (Wooncentrum Ludgerus en 
Woonzorgcentrum Groote en Voorster) ‘22 en ‘23.                     
Voor meer informatie zie het Kunstboek op de tafel in de hal. 
Paulien geeft een rondleiding op vrijdag 20 december om 11:00 uur.

11 november is de dag
dat ook Buurtkerk de Fontein haar deuren opent voor Sint Maarten lopers.
Vanaf 16.30 uur loopt er een spoor van lichtjes van de straat naar de kerk. Binnen worden de kinderen met hun 
begeleiders onthaald met warme chocolademelk en een koekje.
Intussen draait er een filmpje over Sint Maarten en de link met het christelijk geloof.
Ook hangt er een rode mantel. Hierop kunnen post-it briefjes geplakt worden met een antwoord op de vraag: wat zou 
ik willen delen met iemand, die dat nodig heeft.
We zijn open tot 19.00. Zegt het voort.
Oproep: Voor het spoor van lichtjes hebben we nog lege glazen potjes nodig. Wie heeft er nog wat liggen? In de hal 
zal een krat komen te staan waar je ze in kan doen.

Spreek smakelijk
Vrijdagavond 15 november, van 17.15 tot 19.30u (17.15u inloop, 17.30u diner) gaan wij weer aan tafel in gesprek met
elkaar. ‘Spreek smakelijk’ is een diner waarbij in kleine kring (max. 4 deelnemers per tafel), op een ontspannen en 
inspirerende wijze een gesprek wordt gevoerd over van tevoren afgesproken onderwerpen. Het thema van onze 
komende avond luidt: ‘Licht’.
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Kosten: deelname is gratis, vrijwillige bijdrage welkom
Opgave: vóór 11 november via evaruthpruis@gmail.com

Potjescheck in De Fontein
Op donderdag 28 november van 4 uur tot half 6 en ’s avonds van half 7 tot 8 uur houdt de diaconie in De Fontein een 
potjescheck. Dit is gericht op mensen met een minimum inkomen die niet meer rond kunnen komen met hun geld. 
Soms maken zij geen gebruik maken van allerlei regelingen die er zijn. Het gaat om potjes geld zoals de toeslagen en 
gemeentelijke regelingen om het inkomen aan te vullen.
Behoort je tot de doelgroep en wil je ook zo’n check? Dan ben jij ook van harte welkom.
Vragen hierover kunt je stellen via e-mail: potjescheck@defontein.info

De buurtkerk in beeld: Ruimte geven aan de verhalen van mensen 
Een beetje raar opschrift boven een stukje dat wil vertellen over de fotoworkshops van De Fontein…?! Dat vraagt om 
uitleg.
Hoe ‘werken’ de fotoworkshops? Met posters in buurthuizen en supermarkten worden buurtgenoten bereikt. Iedereen 
kan in principe meedoen: je kunt immers al foto’s maken met je mobieltje. Elke workshop trekt al gauw meer dan 
twintig deelnemers. Een paar buurtgenoten zitten in het werkgroepje. 
Nee... er worden geen fotowedstrijden georganiseerd (met misschien wel steeds dezelfde winnaars). Na elke workshop
kun je een eigen foto terugvinden, tentoongesteld op de achterwand van de kerkzaal. Een heel spectrum aan 
onderwerpen stond inmiddels bij de workshops centraal: van ‘Forum’ tot ‘hoofdstation’ en van ‘licht’ tot ‘stilte’. 
Afgesproken wordt op een zaterdagmorgen in De Fontein of bij het gebouw dat die keer het onderwerp is.
Auke Faber en Dikkie van Dommelen (betrokken vanuit De Fontein) komen vaak zelf niet aan fotograferen toe. 
Deelnemers persoonlijke aandacht geven, vinden ze belangrijk. En al fotograferend zoeken ook de deelnemers elkaar 
op: Wat heb jij gemaakt? Hoe heb je dat aangepakt? Het is een heel sociaal gebeuren! Ook ‘echte, waardevolle 
ontmoetingen’ komen zo tot stand.
Laagdrempeligheid, actieve betrokkenheid van buurtgenoten, ruimte geven aan de verhalen van mensen, ieder mens 
doet ertoe. Een uitstraling die helemaal ‘een buurtkerk-uitstraling’ is! 
Wim van Dommelen

Buurtkerkprogramma

Maandag 9.30 – 12.30 u                                Jasmijn
13 – 17 u                                        Together Groningen
11 nov., 16.30 – 19 u                     Sint Maarten

Dinsdag 12 en 26 nov., 14 u                        Brei- en haakclub

Woensdag 10 – 12 u                                        Open kerk met koffieochtend
13 – 17 u                                        Together Groningen

Donderdag 10 – 12 u                                        Open kerk en Loket levensvragen
10 – 12 u                                        De Praattafel
7 nov., 12.15-13.15 u                     Buurtsoep
21 nov., 19 u                                  Film: ‘The Bucket List’ (2007)
28 nov., 16-17.30 & 18.30-20 u    Potjescheck

Vrijdag 8 nov., 18-19.30 u                         Kledingactie voor Dorcas      

Zaterdag 2 nov., 12-16 u                              Allerzielen – voor wie steek jij een lichtje op?

Aanvullende informatie over de diverse activiteiten vindt u op onze website: www.defontein.info.

Kopij
Kopij voor de volgende maandbrief (december 2024) kunt u tot en met maandag 18 november aanleveren bij Jaap Me-
dema: jaapmedema43@gmail.com.

Mailadres scriba van De Fontein
Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: scriba@defontein.info te sturen.
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httpps://kerk050.nl/DFC

Wijkdiaconie: bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 (ten name van werkgroep diaconie De 
Fontein)
U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is.


