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OM TE BEGINNEN

Orgelspel
Woord van welkom 
De twee tafelkaarsen worden aangestoken
Moment van stilte

Openingslied: Morgenglans der eeuwigheid 213  1, 2 en 3 (staan)
Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

Laat uw heil'ge liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moed
om, de eeuw'ge nacht ontvloden,
voordat wij ten onder gaan,
op te staan. (zitten)

Drempelgebed 
Na elke gebedsintentie zingen we lied 301a 
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Glorialied: Alle eer en alle glorie. 305 1, 2 en 3
Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!



Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

RONDOM HET WOORD

Gebed van de zondag

Oudtestamentische lezing: Psalm 146
Halleluja! 

Loof de Heer, mijn ziel.
2 De Heer wil ik loven zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.

3 Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling, bij wie geen redding is.
4 Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.

5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God,
6 die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft.

Hij die trouw is tot in eeuwigheid
7 recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De Heer bevrijdt de gevangenen,
8 de Heer opent de ogen van blinden
de Heer richt de gebogenen op,
de Heer heeft de rechtvaardigen lief,
9 de Heer beschermt de vreemdelingen    
wezen en weduwen steunt Hij,
maar goddelozen richt hij te gronde.



10 De Heer is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.

Halleluja!  

Gezongen acclamatie: 339a
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Evangelielezing: Marcus 12: 28 – 34 
28 Een van de Schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, 
en gemerkt had dat Hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is
van alle geboden het belangrijkste gebod?’ 29 Jezus antwoordde: ‘’Luister, Israël! De 
Heer, onze God, is de enige Heer, 30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en 
met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.’’ 31 En daarna komt 
dit: ‘’Heb uw naaste lief als uzelf.’’ Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ 32 De
Schriftgeleerde zei tegen Hem: ‘Inderdaad, meester, wat U zegt is waar: Hij alleen is 
God en er is geen andere god dan Hij, 33 en Hem liefhebben met heel ons hart en met 
heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf 
betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ 34 Jezus vond dat hij 
verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van 
God.’ En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen. 

Lied: Hemelhoog 388: Als je geen liefde hebt voor elkaar. 1 en 2
Als je geen liefde hebt voor elkaar
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria. 

Als je geen antwoord geeft op verdriet
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet 
worden Gods woorden verbogen. 

Refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria. 



Overweging 

Orgelspel 

Lied: Liefde, eenmaal uitgesproken. 791 1, 5 en 6
Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

GEBEDEN EN GAVEN

Diaconale mededelingen en informatie over de collectes 

Voorbeden, stil gebed en gezongen onze Vader lied 370
Vader, die woont in hemels licht, –
uw rijk geeft liefde een gezicht
uw naam is waard de hoogste eer!
Wij bidden om een ommekeer:
wek doden op, maak armen rijk,
laat komen, Heer, uw koninkrijk.

Uw wil geschiede, goede God,
laat ons niet over aan ons lot,
bewaar de aarde voor de dood
en geef van dag tot dag ons brood.
Vergeef als wij: laat uw geduld
steeds groter zijn dan onze schuld.

Leid ons niet in verzoeking, Heer,
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk –
want U behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle eeuwigheid.



ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Laat de woorden die we hoorden. 422 1, 2 en 3
Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Zending en zegen, besloten met 
Vervuld van Uw zegen lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Orgelspel


