
15 december 2024 

3e zondag van Advent 
 

 
 

Doopdienst en gezamenlijke dienst van de Bron, 

de Fontein en de Nieuwe kerk in Groningen 
 

Aan deze dienst werken mee: 

Hessel Boersma, 1e ouderling van dienst 

Jehudi Esenkbrink, 1e diaken van dienst 

Lammert Doedens, lector 

ds. Tirtsa Liefting-van den Toren, voorganger 

Mannes Hofsink, organist 

Marijke Bootsma, geluid 

Joanneke Smeenk, beeld 

Andries Jekel, koster 

e.v.a. 

 



VOORBEREIDING 

 

- Orgelspel 

- Welkom 

- Stilte 

- De tafelkaarsen worden ontstoken 

- Bemoediging en drempelgebed  

o.: Onze hulp is in de naam van de Heer,  

     die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
o.: God, die op ons toekomt, 

      raak ons aan met uw ongekende liefde 

      en vul ons met uw diepe vreugde. 

 
o.: Open onze ogen en doe ons uitzien naar uw komst, 

     zodat wij verheugd zullen leven, U tegemoet. 

 



Psalm 85 

 

4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 

 liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 

 Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 

 zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 
 

- Kyrie  

v.: Roepen wij tot God dat Hij zich zal ontfermen  

      over wie vervallen aan het duister. 

 
 

Christe eleison, 

nog is niet verstomd 

ons verlangend roepen 

dat Gij spoedig komt! 

 

Kyrie eleison 

wees genadig, Heer! 

Breng ons naar de morgen 

wacht niet langer meer! 

 



VIERING VAN DE DOOP  

- Intocht van de dopelingen 

Ondertussen wordt er gezongen: “Kind, wij dragen je op handen” 

 

2 Als jouw naam wordt uitgesproken over duister water heen, 

 is jouw eenzaamheid doorbroken, ben je hier niet meer alleen. 

 Refrein. 

 

3 Water, water, laat het stromen, teken en herinnering, 

 van een eeuwig heimwee dromen van een altijd nieuw begin. 

Refrein. 

 

4 Opgenomen en verbonden met de Naam die vrede is, 

 gaat jouw leven niet ten onder en het wordt niet uitgewist. 

Refrein. 
 

- Het water wordt in de doopvont gegoten  

- Inleiding op de doop 

- Vraag naar de naam 

- Verklaring van de ouders 

- Doopgebed 

- Lied: ‘Bless the Lord my soul’ – LB 103e  

 



 
 

Voorzang        1 Hij vergeeft je alle schuld, 

  Hij geneest al het leed dat je lijdt, 

  je leven koopt hij vrij van het graf, 

  Hij omringt je met liefde en goedheid. 

 

           2 De Heer is barmhartig en genadig, 

  geduldig is Hij en groot is zijn liefde. 

  Hij behandelt ons niet naar onze zonden, 

  Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 

 

                        3 Zoals een vader van zijn kinderen houdt, 

  zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden. 

   

           4 De liefde van de Heer duurt eeuwig 

  voor wie Hem aanbidden. 
 

- De kinderen komen erbij 

 



- Doop 

- Overhandiging van de doopkaars  

Ontstoken aan de paaskaars, ‘Ontvang het licht van Christus’ 

 

- Belijdenis, afwending en toewending 

Alieke en Marcel, Matthijs en Frederike, en u allen,  

hier samengekomen rond de doopvont  

om getuigen te worden van de doop van Naomi en Nami 

en uw eigen doop te gedenken: 

 

Wilt u zich afwenden van alle kwaad, 

van alles wat Gods wil weerstaat? 

En wilt u zich toewenden naar Christus 

en naar zijn rijk dat komt? 

Ja, dat wil ik. 

 

Geloof u in God de Vader, 

onze Schepper en Verlosser? 

Gelooft u in Jezus Christus, zijn Zoon, 

onze gekruisigde en opgestane Heer? 

Gelooft u in de Heilige Geest, 

die ons leven vernieuwt? 

Ja, ik geloof. 

 

- Gelofte van de ouders 

 

- Verwelkoming door de gemeente (staande) 

 

Gemeente, draag hen 

die gedoopt zijn in uw gebeden 

en ga met hen de weg van het Koninkrijk. 

Welkom, kinderen van God, 

welkom in de kerk van Christus, 

wereldwijd en in ons midden. 

 

- Lied: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ – LB 216  



 

2 Dauw op de aarde zonlicht van boven 

Vochtige gaarde geurig als toen 

Dank voor gewassen grassen en bomen 

Al wie hier wandelt ziet het is goed 

3 Dag van mij leven licht voor mijn ogen 

Licht dat ooit speelde waar Eden lag 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping 

Dank opgetogen Gods nieuwe dag 

 

RONDOM HET WOORD 

- Groet 

v: De Eeuwige zal bij u zijn 

a: Ook u zal God bewaren 

 

- Gebed van de zondag  

v.: … 

   door Jezus Christus onze Heer 

a: Amen 

 

- Een kind steekt de 3e adventskaars aan. 

 

Drie kaarsen helpen hopen 

dat de Heer dichtbij zal komen. 

Als je goede dingen doet 

komt de Heer je tegemoet. 



- Mirjam en Micha verhaal 

- Zingen: ‘Wij hopen op een teken’ 
Tekst: Erik Idema / Melodie: Nu daagt het in het oosten 

 
Als mensen samen delen 

en eerlijk zijn en goed, 

zal iedereen beleven 

wat God voor mensen doet. 

 

- Lezing uit het Oude Testament: Sefanja 3, 14-20 

14 Jubel, vrouwe Sion, 

zing van vreugde, Israël, 

juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem! 
15 De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan 

en je vijand verdreven. 

De HEER, de koning van Israël, is in je midden, 

je hebt geen kwaad meer te vrezen. 
16 Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: 

‘Wees niet bang, Sion! 

Laat de moed niet zinken!’ 
17 De HEER, je God, zal in je midden zijn, 

Hij is de held die je bevrijdt. 

Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, 

in zijn liefde zal Hij zwijgen, 

in zijn vreugde zal Hij over je jubelen. 
18 Alle treurenden zal Ik bijeenbrengen, 

verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken. 

Hun vernedering drukte zwaar op de stad. 
19  In die tijd zal Ik afrekenen met je verdrukkers, 



de kreupelen zal Ik redden, 

de verstrooiden bijeenbrengen. 

En hen die in de hele wereld werden veracht 

zal Ik met eer en roem overladen. 
20 In die tijd breng Ik jullie terug. 

Dan zal Ik jullie verzamelen, 

en je met eer en roem overladen 

te midden van alle volken op aarde. 

Met eigen ogen zullen jullie zien 

hoe Ik je lot ten goede keer 

– zegt de HEER. 

 

- Schriftlied: ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’ – LB 176: 1 & 2  

 
 
 

 



2 Uw luister gaat als dageraad 

voor alle volken blinken. 

Gij draagt voortaan een nieuwe naam 

die God u toe zal denken. 

O kroonjuweel, o donk're gloed, 

o kleinood Gods dat flonk'ren moet 

met glans die Hij zal schenken.

- Evangelielezing: Lucas 3, 7-18 

7 Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te 

laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het 

komende oordeel kunt ontlopen? 8 Breng vruchten voort die tonen dat jullie 

tot inkeer gekomen zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben 

Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen 

van Abraham verwekken! 9 Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: 

iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in 

het vuur geworpen.’ 

10 De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ 11 Hij antwoordde: 

‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en 

wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ 12 Er kwamen ook tollenaars om zich 

te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ 13 Hij 

zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ 14 Ook 

soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen 

zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, 

neem genoegen met je soldij.’ 

15 Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes 

misschien de messias was, 16 maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie 

met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs 

niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie 

dopen met de heilige Geest en met vuur; 17Hij houdt de wan in zijn hand 

om zijn dorsvloer te reinigen, het graan zal Hij bijeenbrengen in zijn schuur 

en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’ 

18 Op deze en andere wijze spoorde hij het volk aan en verkondigde hij hun 

het goede nieuws. 

 

- Acclamatie – LB 339a 



 

- Overweging 

- Lied: ‘Zijt Gij waarop de wereld wacht’ - LB 446  

 

solo Ik geef aan blinden het gezicht 
en oren aan de doven. 
Zalig die, door Mij opgericht, 
ziende mag lopen in het licht 
en horende geloven. 
 

allen Zijt Gij van wie gesproken is 
in de voorbije tijden? 
Hoe maakt Gij onze ziel gewis, 
dat God door de geschiedenis 
voor U de weg bereidde? 



solo Komt, die van hopen moede zijt, 
die arm zijt van verlangen! 
Komt tot het oordeel dat bevrijdt 
en 't heil, dat eeuwig u verblijdt, 
zult gij om niet ontvangen! 
 

allen Kom Heer, op wie de wereld wacht, 
wij wachten op geen ander. 
O kom, een zwakke zonder macht, 
als koning heersen in Gods kracht 
en leid ons tot elkander. 

  
- De kinderen komen terug 

 

GEBEDEN EN GAVEN  

 

- Diaconale mededelingen  

- Inzameling van gaven  

1e collecte: Kerk in Actie: Palestina  
2e collecte: Stedelijk Kerkenwerk 
 
- Gebed over de gaven 

- Voorbeden 
     (na de woorden ‘Tot u bidden wij’:) 

 
- Stil gebed 

 

- Onze Vader 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZENDING EN ZEGEN 
 
- Slotlied: ‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’ – LB 437 

 

 



2 Dauwt, heem'len, schenk u maat'loos uit, 
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. 
Gij wolken, breekt in regens neer, 
regent de Heiland, Isrels Heer. 
 

3 Breek, aarde, uit, breek uit in pracht, 
dat berg en dal van lente lacht. 
O aarde, wek die roze rood, 
ontspring, Heer, aan der aarde schoot. 
 

4 Waar blijft Gij toch, o 's werelds troost, 
die wij verbeiden onverpoosd? 
O daal toch uit uw hoog paleis 
in ons verloren paradijs. 
 

5 Gij klare zon, gij schone ster, 
door ons aanschouwd van eind'loos ver, 
o zon ga op, o zonneschijn, 
laat ons niet in het donker zijn. 
 

6 Wij zijn hier in zo grote nood, 
wij leven allen naar de dood. 
O kom, en voer met sterke hand 
ons weer terug in 't vaderland. 

 

- Zegen  

v.: … 

 

- Orgelspel 
 
 
 
 
 
 



 

ZONDAGSBRIEF 15 DECEMBER 2024 
 

DE FONTEIN – DE BRON – DE NIEUWE KERK 
 

 
COLLECTES 
Eerste collecte: Kerk in Actie: Palestina 
Een stem in de samenleving voor jongeren in Palestina Het ontbreken van elk 
perspectief ontneemt veel Palestijnse jongeren alle moed om iets van het leven te 
maken. De christelijke organisatie YWCA Palestina, partner van Kerk in Actie, wil de 
kracht van jonge mensen aanwakkeren en biedt hun trainingen in 
ondernemerschap en mediavaardigheden. Jongeren schrijven een bedrijfsplan en 
maken kans op een startbedrag voor een eigen onderneming. Anderen mogen zelf 
programma’s en podcasts ontwikkelen voor een landelijke radiozender. Door dit 
eigen geluid vergroten jongeren hun stem in de samenleving. De opbrengst van 
deze collecte wordt verdubbeld door de Diaconie van de Protestantse Gemeente 
Groningen. 

 
Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk 
De tweede collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen 
gemeente. Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons 
beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: De kosten gericht op jeugdwerk in onze 
gemeentes. Onze predikanten, werkers en vrijwilligers zijn nadrukkelijk bezig met 
vormen van kerkzijn die aansprekend zijn voor onze jeugdleden en andere jeugd. 
Hier is tijd, aandacht en geld voor nodig. Met uw bijdrage levert u rechtstreeks een 
financiële bijdrage aan dit doel. Zo bouwt u mee aan de toekomst van de 
Protestantse Gemeente Groningen. 
 
LIEF EN LEED 
BLOEMENGROET 

Vanuit de Nieuwe Kerk gaan bloemen met een groet en ter bemoediging naar Antje 
Schouwenaar aan de J.W. Frisostraat. En er gaan bloemen met de hartelijke 
felicitaties naar Erwin en Jantine Landman-Zuur, zij hebben hun 3e kindje mogen 
ontvangen. 
Vanuit de Bron gaan bloemen met een felicitatie naar Thijs Poortinga aan de 
Emingaheerd. Hij vierde op 9 december zijn 75e verjaardag. 
De Fontein verzorgt bloemen voor een gemeentelid. 
 
 
 



ZIEKTE 

De heer Gerard van der Veen aan de Rubenstraat, kampt met afnemende 
gezondheid. Hij is aan bed gekluisterd,  het gaat dus niet goed met hem. Een kaartje 
vanuit de gemeente zou hem goed doen…..!  
 
BEDANKT 

Afgelopen vrijdag werd ik verrast met een prachtig boeket bloemen die ik  vanuit 
de gemeente mocht ontvangen n.a.v mijn knie operatie. Hartelijk dank voor dit 
mooie gebaar. Hartelijke groeten, Joke Riemersma. 
 
GEBOORTEBERICHT 

Op 1 december j.l. werden Erwin en Jantine Landman-Zuur verblijdt met een zoon: 
Misha Arnold. Veerle en Jannes zijn heel blij met hun broertje. Zij wonen aan de 
Senneroog in Groningen. 
 
Hebt u informatie over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een 
bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, 
e-mail ellyjagersma@gmail.com 
 
KINDERDIENST EN KINDEROPPAS 
- Karina verzorgt de Kinderdienst voor de jongste- en Kees voor oudere kinderen. 
Fenna leest een gedichtje voor en steekt de derde Adventkaars aan. 
- Roele /Alina verzorgen de Kinderoppas 
 
- De koffietafel wordt verzorgd door M. Heeres en N. Boonstra 
 
CHRISTMAS CAROLS IN DE NIEUWE KERK (vanmiddag) 
Vanmiddag om 17.00 uur zal de Cantorij van de Nieuwe Kerk weer Christmas Carols 
zingen. Cantor Mannes Hofsink heeft een mooi programma samengesteld, dus u 
kunt met de Cantorij genieten van bekende en minder bekende Kerstmuziek. Luuk 
Schuurman zal zijn medewerking verlenen door het orgel te bespelen en een aantal 
Carols te begeleiden. De kerk is open om 16.15 uur. Bij binnenkomst wordt u een 
glas Glühwein aangeboden. Toegang: gratis, na afloop is er een collecte. 
 
KOFFIEOCHTEND 
Lieve mensen van de koffieochtend, in de maand december wordt deze keer niet 
op de laatste dinsdag van de maand gehouden. Wij verplaatsen deze ochtend naar 
17 december 2024 a.s. Deze ochtend zal in het teken staan van kerst. Samen zullen 
we onder begeleiding wat kerstliederen met elkaar zingen, en ook wordt er een 
kerstverhaal verzorgd. Samen gaan we met elkaar genieten van een kop soep en 
kerstbrood. Deze ochtend zal tot ongeveer 13.00 duren. Wij hopen elkaar te mogen 
ontmoeten op deze dinsdag, en een ieder is welkom.  Frieda en Joke  

mailto:ellyjagersma@gmail.com


HELP JE ME HOPEN? 
De Kinderdienst is volop bezig met werkzaamheden voor Advent en Kerst. 
Het thema dit jaar is 'Help je me hopen?' Op verschillende manieren zullen we dit 
thema met de kinderen gaan uitwerken. Op de adventszondagen zullen de 
kinderen een collecte van Hoop houden. We willen alle gemeenteleden, jong en 
oud, vragen om iets kleins mee te brengen dat voor jou symbool staat voor Hoop. 
Het mag een klein voorwerp zijn, een foto of plaatje, een tekst of iets anders. Dit 
kan dan in de mand van de Hoop-collecte worden gedaan. Aan het einde van de 
dienst delen de kinderen alles uit aan de aanwezigen. We willen onze Hoop met 
elkaar delen en laten groeien! Doe je met ons mee??!    De Kinderdienst 
 
VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK 
Tot en met zondag 15 december na de dienst te koop: 
Adventskaarsen, Mirjam en Micha, wenskaarten van de Nieuwe kerk en wijn van 
de wijnactie. Betalen contant, Tikkie of bank. 
 
KINDERKERSTNACHT 2024 – VOORSTELLING 17 UUR en 19.00 uur 
dinsdag 24 december 17:00 - 18:00 uur 
Op dinsdag 24 december, de avond voor kerst, gebeurt er iets heel bijzonders in 
de Nieuwe Kerk. De kerk is dan voor even omgetoverd in een levende kerststal 
met een ezel. In en rond deze stal speelt zich het eeuwenoude kerstverhaal af. 
Wil je het ook zien en horen?  
Kom dan op zondag 24 december naar de Nieuwe Kerk naar de kinderkerstnacht. 
Alle kinderen vanaf 4 jaar en hun (groot)ouders uit Stad en omgeving zijn welkom. 
De voorstelling wordt om 17:00 uur en om 19:00 uur gespeeld. 
 
KERSTAVOND 
dinsdag 24 december 22:30 - 23:30 uur 
Samen vieren we de komst van het Kind in ons midden door woord, muziek en 
samenzang. Welkom! Met Mannes Hofsink (cantor-organist), Tirtsa Liefting-van 
den Toren (voorganger) en vele anderen. 
 

KERSTMORGEN 
woensdag 25 december 10:00 - 11:00 uur 
Ds. Alexandra Matz is voorganger. Mannes Hofsink leidt de Cantorij van de 
Nieuwe Kerk. Peter Westerbrink is organist. 

 

 

https://outlook.office.com/local/path/file:/nieuwe


MEDEDELINGEN UIT DE BRON 
 
DIENSTEN TOT EN MET 31 DECEMBER  
Zondag 22 december 
10:00 uur. Vierde Advent. Dienst voorbereid door Jan de Jong en Paulien van de 
Belt. Muzikale ondersteuning door Arie van Wijk. 
 
Dinsdag 24 december 
22:00 uur. Kerstnachtdienst voor iedereen. Voorbereid door Hester Mulder en 
Otto van Klaarbergen. De vleugel wordt bespeeld door Vincent van Ravels. Een 
dienst van zien en weerzien, van vertrouwd en vernieuwing. Het is een dienst met 
woorden en gedichten, met liederen die verwarmen en hopelijk aanzetten om 
iets van de inspiratie mee te nemen en uit te delen. Na afloop is er gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten bij glühwein en chocolademelk. U bent van harte 
uitgenodigd voor deze kerstviering! 
 
Woensdag 25 december 10:30 uur. Eerste Kerstdag 
Kerstfeest ‘in de Herberg’: Samen de geboorte van Jezus vieren! De KidsClub 
organiseert op Eerste Kerstdag een sfeervol Kerstfeest in de Herberg in de Bron. 
Het feest is door en voor de buurt, opgezet door een team van betrokken ouders 
en buurtbewoners. Het wordt een ochtend van creativiteit, verbinding en het 
beleven van het kerstverhaal. We sluiten af met een potluck-maaltijd in de 
sfeervolle herberg die we samen hebben gecreëerd. Neem iets lekkers mee om te 
delen! Iedereen is van harte welkom!  
 
Zondag 29 december 
Welkom in de Nieuwe Kerk om 10:00 uur of in de Fontein. Inloop vanaf 10:00 uur, 
om 10:30 uur zangdienst. In De Bron is er geen dienst. Wij mogen deze zondag te 
gast zijn. U bent in beide wijkgemeentes van harte welkom om mee te vieren. 
 
Dinsdag 31 december 
17:00 uur. Oudejaarsvesper. Dienst voorbereid door gemeenteleden, muzikale 
begeleiding door Peter Rippen. 
 
Meditatie in De Bron 
Iedere tweede en vierde maandag van de maand bent u van harte welkom voor 
meditatie in De Bron, Bentismaheerd 1a in Beijum. In december zal er geen 
meditatie meer gegeven worden, maar in het nieuwe jaar bent u weer welkom op 
maandag 13 januari en 27 januari. Om 19:30 uur begint de inloop met koffie en 
thee, om 20:00 uur is de aanvang meditatie. We starten met lichaamswerk, om 
vervolgens via meditatie naar binnen te keren.  Afhankelijk van de temperatuur 



adviseren wij u om warme kleding aan te trekken en/of een warm plaid mee te 
nemen. Er zijn geen kosten verbonden aan de meditatieavonden en u hoeft zich 
niet aan te melden. Graag tot ziens!  Meer informatie: tel. (050) 541 42 81 
 
Koffie inloop 
De Bron is iedere woensdagochtend tussen 10:00-12:00 uur en vrijdagmiddag 
tussen 14:00-16:00 uur geopend voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid. 
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen. Van harte uitgenodigd! 
Let op: op woensdag 25 december en 1 januari is er geen koffiedrinken. 
 
Bloemengroet 
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die 
naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet.   
U kunt dit doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan Gera Berends, 
email: berenbosch@hotmail.com of tel. (06) 33 76 34 84. 
 
 

ZONDAGSBRIEF BUURTKERK DE FONTEIN 
Bij de vieringen 
Op 22 december – vierde advent – vieren we een dienst van Schrift en Tafel. 
Voorganger is ds. Feike Volbeda. Organist is Dick Dijkstra. 
 
Kerstavonddienst 
Vanaf 20.15 warmen we ons bij de vuurkorf en zingen de bekende kerstliederen. 
Om 20.30 begint de viering in de kerkzaal. We luisteren naar het kerstevangelie 
en zingen van de geboorte van licht. Samen met de cantorij en het Goede 
Herderkerkkoor. Organist is Dick Dijkstra, voorganger ds. Alberte van Ess. 
 
Kerstmorgen – woensdag 25 december 9.30 uur 
We vieren het hoge feest van Kerst: God die mens werd en onder ons is komen 
wonen. Kwetsbaar begonnen als een kind zo klein. Jezus is zijn naam. Nauw 
verbonden met ons menselijk leven, op weg naar grootse toekomst. De 
voorganger in deze feestelijke kerstdienst is buurtpastor Ruth Pruis.  
De organist is Carel van Aurich en er is muzikale medewerking van het Goede 
Herderkerk-koor o.l.v. Jose van Dijken. 
 
Oudejaarszangdienst op zondag 29 december om 10.30 uur 
Op deze ochtend aan het einde van het jaar blikken we terug en zingen nog een 
keer onze favoriete liederen uit het nieuwe en oude liedboek. 
Vanaf 10.00 uur is de kerk open voor inloop en ontmoeting met thee, koffie, warme 
oliebollen en kniepertjes. Om 10.30 uur begint de oudejaarszangdienst en vanaf 
11.30 uur is er weer thee, koffie warme oliebollen en kniepertjes. 
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De liederen uit het liedboek, die u graag nog eens zou willen zingen, kunt u tot 15 
december doorgeven via de mail: buurtkerkde-fontein@gmail.com of bel met 
Hessel Boersma: 06-20222123.  Organist Carel van Aurich en voorganger ds.   
Alberte van Ess maken een keuze uit de aangeleverde liederen. 
 
Ontmoeting nieuwjaarsdag 
Op deze ochtend is er GEEN viering!! Maar wel koffieochtend. Vanaf 10.00 uur is 
iedereen welkom in de kerk, met koffie, thee en wat lekkers. Een mooie 
gelegenheid om elkaar alle goeds te wensen voor het komende jaar. 
 
Pastorale aanspreekpunten Hessel Boersma, T. 06-20222123 of E. 
hessel.boersma@gmail.com Lamke Dijkstra, T. 050-5772513 of E. 
lamkedijkstra@home.nl 
 
De Praattafel 
De Praattafel blijft zich ontwikkelen en hier willen wij graag de komende tijd over 
nadenken. Dit betekent dat de Praattafel in december en januari niet op de 
gebruikelijke plek in onze buurtkerk staat. Voor hulp en advies kunt u altijd bellen 
met: 0611807206. 
 
Buurtkerkprogramma 
Maandag 9.30 – 12.30 Jasmijn 13 – 17 u Together Groningen 
Woensdag 10 – 12 u Open kerk met koffieochtend 13 – 17 u Together Groningen 
1 jan., 10 u Koffieochtend met nieuwjaarsrolletjes. 
Donderdag 10 – 12 u Open kerk. Aanvullende informatie over de diverse 
activiteiten vindt u op onze website: www.defontein.info. 
 
Vakantie van uw buurtpastor Ruth Pruis 
In de kerstvakantie ben ik een week afwezig: van 30 december t/m zondag 5 
januari 2024. Voor dringende zaken is ds. Alberte van Ess het eerste 
aanspreekpunt: domineevaness@protestantsegemeentegroningen.nl. 
 
Kopij voor de volgende maandbrief (januari 2025) kunt u tot maandag 23 
december aanleveren bij Jaap Medema: jaapmedema43@gmail.com. 
 
Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: scriba@defontein.info 
te sturen.  httpps://kerk050.nl/DFC  
 
Wijkdiaconie: bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 (ten name van 
werkgroep diaconie De Fontein) 
U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is. 
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