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VOORBEREIDING 
 
- Orgelspel 

- Welkom 

- Stilte 

- De tafelkaarsen worden ontstoken 

o.: wij vormen een open kring in het licht van Gods goedheid 

- Aanvangslied: ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ – LB 275 

 

2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

4 Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouwd. 

5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 



- Bemoediging en drempelgebed  

o.:  Onze hulp is in de naam van de HEER  
a.:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o.:  Licht uit de hoge  
a.:  omstraal en verwarm ons. 
o.:  Liefde uit de eeuwigheid  
a.:  wek in ons de nieuwe mens. 
o.:  Immanuël – God met ons  
a.:  wees onze reisgenoot. 
o.:  Amen 
 
- Kyrie en Gloria 

v.: Roepen wij tot God om zijn ontferming over de nood van de wereld 
     en laten wij hem loven om zijn liefde en zijn eindeloze trouw: 
     … 

                  LB 301j 

 



 
 
2 Loof overal, loof al wat adem heeft, 
 loof God die leeft. 
 De kerk zingt schoon en luid 
 het lied dat niemand stuit, 
 het hart is ’t bovenal, 
 dat eeuwig zingen zal. 
 Loof overal, loof al wat adem heeft, 
 loof God die leeft.     LB 867 
 
 
RONDOM HET WOORD 

- Groet 
v: De Eeuwige zal bij u zijn 
g: Ook u zal God bewaren 

 
- Gebed van de zondag 
  
- Mirjam & Micha verhaal en lied: 

 



 
 
- Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 62: 1-5 

1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, 
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, 
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt 
en de fakkel van haar redding brandt. 
2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien, 
alle koningen je luister. 
Men zal je noemen bij een nieuwe naam 
die de HEER zelf heeft bepaald. 
3 Je zult een schitterende kroon zijn 
in de hand van de HEER, 
een koninklijke tulband 
in de hand van je God. 
4 Men noemt je niet langer Verlatene 
en je land niet langer Troosteloos oord, 
maar je zult heten Mijn verlangen 
en je land Gehuwde. 
Want de HEER verlangt naar jou 
en je land wordt ten huwelijk genomen. 
5 Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, 
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, 
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, 
zo zal je God zich over jou verheugen. 
 
 
 
 
 
 
 



- Lied: ‘Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen’ – LB 96a 
Couplet: voorzang / Refrein: allen 

 
 
2 Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen: 
 aarde en lucht komen vers uit zijn hand, 
 schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: 
 wild is de zee en tevreden het land. 
 Zing een nieuw lied… 
 
3 Roep tot de volkeren: God is de koning, 
 Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht; 
 Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, 
 alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. 
 Zing een nieuw lied… 
 
4 Juich wat in zee leeft of leeft op de velden: 
 zie, uw verlosser gaat komen, wees blij! 
 Wuif alle bomen der wouden, verwelkom 
 juichend uw koning, want Hij is nabij! 
 Zing een nieuw lied… 
 
 
 



- Evangelielezing: Johannes 2: 1-11 

1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van 
Jezus was er, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft 
uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen 
Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 ‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. 
‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden 
aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6 Nu stonden daar voor 
het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van 
twee à drie metrete. 7 Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met 
water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8 Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en 
breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9 En toen de 
ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist 
niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept 
hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10 en zei tegen hem: 
‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn 
de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11 Dit heeft 
Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn 
grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem. 
 
- Lied: ‘Levende liefde, blijvende trouw’ 

 
 
2          Stormwind en stilte, vuurvlam en zon, adem en hartslag, 

NAAM, ons te boven en zo nabij.  
 

3          Oorsprong en einde, bron en begin, eerste en laatste, 
NAAM, ons te boven en zo nabij. 

 

- Overweging 

 

 

 

 

 

 



- Lied: ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’ - LB 525 

 
 
2 Maria sprak in bekommerdheid: 

er is niet genoeg te drinken. 
Maar Hij zei: nog is het niet mijn tijd. 
Zij wist in haar hart: Hij is bereid, 
en zal het ons zeker schenken. 

 
3 En toen de maaltijd ten einde liep, 

zag Hij naar de lege vaten, 
en deed ze vullen door die Hij riep, 
en scheppen wat Hij te drinken schiep. 
Zij proefden: wijn was het water. 

 
4 Wij mogen met Jezus gezeten zijn 

te Kana tussen de gasten. 
Een ander schenkt eerst de goede wijn 
en drinkt de mindere op het eind. 
Hier komt het beste het laatste. 

 
5 Wij zijn op het bruiloftsfeest genood 

met Jezus en met Maria. 
Hij draagt ons over de watervloed 
en laaft ons hart met zijn hartebloed 
te Kana in Galilea. 

 
- De kinderen komen terug 
 



GEBEDEN EN GAVEN  
 
- Diaconale mededelingen  

- Gaven 

1e collecte: Voedselbank Groningen 
2e collecte: PKN: Proefplekken, de 
Nieuwe Kerken 
Voor uitleg collectes zie zondagsbrief 
 

- Gebed over de gaven 

- Voorbeden 
 na de woorden: ‘tot u bidden wij’ 

 
 
 - Stil gebed 
 
- Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  
Amen.  

 
 
 
 
 
 
 



 
ZENDING EN ZEGEN 
 
- Slotlied: ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ – LB 791 

 
 
2 Liefde die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 

 
3 Liefde luidt de Naam der namen, 

waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

 
4 Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 
5 Liefde laat zich voluit schenken, 

als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken, 
waarop wij Uw gasten zijn. 

  
6 Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft, 
over ons: wil ons genezen, 
bron van Liefde, Liefde zelf. 

 



 
 
- Zending en zegen 

 
- Orgelspel 
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COLLECTES 
1e Collecte : Voedselbank Groningen 
Onze Missie: Wij leveren een bijdrage aan de verzachting van (verborgen) armoede 
en gaan verspilling van voedsel tegen. Dat doen wij door kwalitatief goede 
voedingswaren in te zamelen en vervolgens aan huishoudens die in grote armoede 
leven de mogelijkheid te bieden bij ons hun boodschappen te halen. Daarmee 
dragen we bij aan een duurzame samenleving. Daarnaast werken we actief samen 
met andere organisaties om mensen te ondersteunen bij hun weg om uit armoede 
te komen. 
 
2e collecte: PKN Proefkerken – de nieuwe Kerken 
Pioniersplekken, kliederkerken, (diaconale) presentieplekken en monastieke 
initiatieven, ze kunnen allemaal een proefplek zijn. Proefplekken zijn alle 
initiatieven die zich richten op het bouwen van een nieuwe inclusieve community. 
Een plek waar mensen met verschillende achtergronden bij elkaar komen rond dat 
wat hen samenbindt, en waar de initiatiefnemers in woorden en daden iets delen 
van hun christelijke inspiratie.  De naam proefplek heeft iets van ‘experiment’ in 
zich, uitproberen. Hopelijk maakt de plek iets zichtbaar van Gods nieuwe wereld.  
 
BLOEMENGROET – Lief en Leed 
Mevrouw Tilly Meines krijgt bloemen ter bemoediging, zij verblijft in het  
verpleeghuis Maartenshof. 
De bloemen vanuit De Fontein gaan naar mevrouw Koning aan de Goudlaan. 
De bloemen vanuit de Bron  gaan ter bemoediging naar Kees Schäuikes aan de 
Jensemaheerd. 
 
Mw. Tilly Meiners is opgenomen in verpleeghuis Maartens hof, dit wordt haar 
nieuwe thuis. Appartement 6e etage Kamer 17. Schaaksport 100,  Groningen. 
Naar omstandigheden gaat het redelijk goed met Tilly. 

JOUW ROEPNAAM - Wijkt je roepnaam erg af van je doopnaam? Mail ons via 
scipio@nieuwekerk.org. Scipio maakt namelijk gebruik van de ledenadministratie. 
Daar staan soms alleen doopnamen in. Als je ons je roepnaam doorgeeft ben je 
straks voor iedereen goed herkenbaar in de app.  



Scipio-kickoff 26 januari - Scipio staat in de stijgbeugels. Op 26 januari gaan we 
van start! Neem een smartphone of tablet mee. Na de ochtenddienst laten we 
zien hoe je de app kunt gebruiken. Het opstartteam: Rita, Frank, Alexander, Albert 

FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS - ZONDAG 19 JANUARI 17:00 - 18:00 UUR 
Op 19 januari (vanmiddag) is er weer een Festival of Lessons and Carols for 
Epiphany in de Nieuwe Kerk: teksten en carols rond het hoogfeest van Epifanie in 
een oecumenische viering met alle Binnenstadskerken. Met voorgangers uit de 
verschillende kerken, Choral Voices onder leiding van Daniel Rouwkema en organist 
is Mannes Hofsink.  

CANTATEDIENST ‘ICH HABE GENUG’ - ZONDAG 2 FEBRUARI 17:00 - 18:00 UUR 
Het is de eerste cantatedienst van het nieuwe jaar; toch gaan de gedachten naar 
het einde. Onder leiding van Jelte Hulzebos zingt bariton Jasper Schweppe en speelt 
het barokorkest ‘Ich habe genug’. 
Deze solocantate (BWV 82) van J.S. Bach is terecht heel populair want het is een 
absoluut meesterwerk! Bach schreef de cantate voor het feest van Maria Lichtmis, 
2 februari 1727. De toegang is gratis. Een bijdrage van u is wel hard nodig. Die kunt 
u geven in de collecte bij de uitgang. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. Mannes 
Hofsink bespeelt het Timpe-orgel. 
 
SAMEN ETEN - DONDERDAG 23 JANUARI 
Eet je mee? We eten samen in het Nieuwe Kerk Centrum op donderdag 23 januari 
Iedereen uit de gemeente en de buurt is welkom om aan te schuiven. 
Loop binnen vanaf een uur of 18.00, we kunnen rond 18.15 de (vegetarische) 
maaltijd beginnen. Ben je erbij? Laat het weten aan iemand van de diaconie of 
met een kort bericht naar diaconie@nieuwekerk.org. Dan zorgen we dat er 
genoeg eten is voor iedereen. Kan en wil je helpen koken? Laat het dan ook zeker 
weten!    Diaconie Nieuwe kerk 
 
FLEECEDEKENS 
In januari, februari en maart gaat de kachel weer naar maximaal 12 graden. Behalve 
de eerste zondag van de maand. Wel blijven al onze diensten in de Nieuwe Kerk dit 
jaar. Dus kleed je lekker warm aan voor de kerkdiensten.  

We hebben fleecedekentjes liggen, die mag je pakken. Pak er meteen twee, want 
ze zijn niet zo dik. De Martinikerk had er een heel aantal over en heeft ze aan ons 
cadeau gedaan. 
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                                              VANUIT DE BRON 
 
Intrede dienst 19 januari 15:00 uur 
Vanmiddag om 15:00 uur zal in De Bron de intrede dienst zijn van ds. Jasja 
Nottelman. Zij is bereid gevonden gedurende 3 uur per week werkzaamheden te 
verrichten voor De Bron. Ds. Nottelman is een bekend gezicht in Stad. Ze is al enkele 
jaren in dienst van de PGG, is o.a. werkzaam als studentenpastor bij het GSp en 
maakt deel uit van het team van predikanten. De dienst wordt geleid door ds. Jasja 
Nottelman en ds. Pieter Versloot. 
 
Dienst zondag 26 januari 10:30 uur 
Gebed om eenheid in De Bron. Een gezamenlijke viering voor mensen van de 
Damsterboordgemeente, de Walfriedgemeenschap en De Bron. 
Het thema is: ‘ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp', voorbereid door leden van de 
drie geloofsgemeenschappen.  
In tegenstelling tot wat er in Kerk in Stad staat begint deze dienst om 10:30 uur! 
Actie kerkbalans 
Zoals elk jaar wordt in deze eerste maand van het jaar de actie kerkbalans 
gehouden. Deze actie is van vitaal belang voor onze kerk. 
Al onze activiteiten worden gratis aangeboden, maar het kost natuurlijk wel geld 
om ze mogelijk te maken. Veel geld zelfs. 
Onze wijkgemeente De Bron maakt deel uit van de PGG, de Protestantse 
Gemeente Groningen die bestaat uit 5 wijkgemeenten verdeeld over de stad. De 
PGG staat er financieel slecht voor - de begroting voor 2025 gaat uit van een 
tekort van zo’n 300.000 euro, een enorm bedrag. Als we het tekort niet 
substantieel weten te verlagen de komende jaren, dan is het voortbestaan op de 
wat langere termijn in gevaar. 
De kerk krijgt geen subsidie. Om aan geld te komen zijn we als kerk volledig 
afhankelijk van onze leden en donateurs. De enige “subsidie” is de belastingaftrek 
op uw bijdrage die u wellicht kunt krijgen van de belastingdienst. 
In de week van 20 januari mag u weer iemand bij u aan de deur verwachten die 
een envelop voor actie Kerkbalans komt brengen en deze een week later weer 
komt ophalen. We hopen van ganser harte dat u (weer) aan deze actie meedoet 
en naar draagkracht een bijdrage wilt toezeggen of een verhoging wilt 
overwegen; de kerk kan immers alleen bestaan wanneer haar leden bereid zijn 
daaraan een financiële bijdrage te leveren. 
Namens de werkgroep financiën, Jelle Kooistra   
 
Meditatie in De Bron 
Meditatie helpt je te ontspannen en bewuster te maken wat je denkt, voelt of 



ervaart. We delen het uur met lichamelijke ontspanningsoefeningen. Met een 
tekst, muziek, of beeld proberen we in stilte dichter bij onszelf te komen.  
Iedere tweede en vierde maandag van de maand is er een meditatieavond in De 
Bron, Bentismaheerd 1a in Beijum.  De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 
27 januari. Om 19:30 uur begint de inloop met koffie en thee, om 20:00 uur is de 
aanvang meditatie. We starten met lichaamswerk, om vervolgens via meditatie 
naar binnen te keren. Afhankelijk van de temperatuur adviseren wij u om warme 
kleding aan te trekken en/of een warm plaid mee te nemen. Er zijn geen kosten 
verbonden aan de meditatieavonden en u hoeft zich niet aan te melden. Graag 
tot ziens! Meer informatie: tel. 06 36585776  of (050) 541 42 81 
Jan Knot 
 
Bloemengroet 
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die 
naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet. U kunt dit 
doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de 
bloemengroet, Gera Berends, via e-mail: berenbosch@hotmail.com of tel. (06) 33 
76 34 84. 
 
Koffie inloop 
De Bron is iedere woensdagochtend tussen 10:00-12:00 uur en vrijdagmiddag 
tussen 14:00-16:00 uur geopend voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid. 
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen. Van harte uitgenodigd! 
 
                                                         UIT DE FONTEIN 
Bij de overige vieringen 
Op 26 januari zal ds. Jaap Koopmans voorgaan. Dick Dijkstra bespeelt het orgel. 
Pastorale aanspreekpunten Hessel Boersma, T. 06-20222123 of E. 
hessel.boersma@gmail.com Lamke Dijkstra, T. 050-5772513 of E. 
lamkedijkstra@home.nl 
 
De Praattafel – telefonisch spreekuur 
Elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00u houdt Mirjam Nagelmaker, 
coördinator van Stadjers Hand in Hand, telefonisch spreekuur. Als u vragen heeft 
over bijvoorbeeld eenzaamheid, financiën, WMO, enz. kan zij u helpen en 
desgewenst koppelen aan een coach die dan met u meeloopt. 
Info: mcnagelmaker@gmail.com of 06 1180 7206 
 
Verrassende illustraties van Angelique Boter 
De illustraties en andere werken van Angelique Boter (1971) zorgen voor een 
vrolijke start in 2025 in De Fontein. Haar schilderingen hangen daar van 10 januari 
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tot 7 maart 2025.Angelique is illustrator van kinderboeken, maar schildert 
daarnaast met acryl en met veel fantasie een kleurrijke wereld op doek of paneel. 
Zij werkt veelal in opdracht, voor bedrijven, uitgevers en particulieren. En soms 
helemaal vrij, maar altijd met een verhaal erin. Haar tekenstijl kenmerkt zich door 
haar lijnvoering aangevuld met vrolijke kleuren. Een geheel eigen stripachtige 
tekenstijl. Zij illustreerde voor educatieve uitgeverij Malmberg en Noordhoff. Voor 
het Stadscrematorium in Groningen heeft zij het boek ‘Foetsies huis’ gemaakt en 
voor Levendig Uitgever maakte zij de illustraties voor het boek ‘Geen gekke 
dingen doen’, geschreven door Edwin van der Meer. In De Fontein zijn naast de 
schilderijen een aantal illustraties te bewonderen. Voor vragen of meer 
informatie zie haar website en mailadres: www.angeliqueboter.nl en 
mail@angeliqueboter.nl  Angelique geeft op vrijdag 7 februari 2025 om 11:00 uur 
een rondleiding in De Fontein bij haar werk. 
 
Film in De Fontein: ‘Huisvrouwen bestaan niet’ (2017) 
Op donderdagavond 30 januari (19.00 uur) draait ‘Huisvrouwen bestaan niet’: 
Controlfreak Gijsje wil niets liever dan zwanger worden én carrière maken. Haar 
oudere zus Marjolein heeft drie kinderen en omarmt ineens, nu ze plotseling als 
journalist ontslag kreeg, het leven als schoolpleinmoeder. Hun eigen, kleurrijke 
moeder heeft zich met topzware hypotheken op het familiehuis ondertussen 
enorm in de nesten gewerkt. Samen proberen deze drie totaal verschillende 
vrouwen te redden wat er te redden valt, om het huis te behouden en hun levens 
in de juiste richting te sturen. Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en 
staat koffie en thee klaar.  
Kosten: vrijwillige bijdrage. 
 
Buurtkerkprogramma 
Maandag 9.30 – 12.30 Jasmijn 13 – 17 u Together Groningen 
Dinsdag 21 jan., 14 u Brei- en haakclub 
Woensdag 10 – 12 u Open kerk met koffieochtend 13 – 17 u Together Groningen 
Donderdag 10 – 12 u Open kerk en Loket levensvragen 10 – 12 u De Praattafel – 
telefonisch spreekuur 30 jan., 19 u Film in De Fontein: ‘Huisvrouwen bestaan niet’  
Aanvullende informatie over de diverse activiteiten vindt u op onze website: 
www.defontein.info 
 
Kopij voor de volgende maandbrief (februari 2024) kunt u tot woensdag 22 
januari aanleveren bij Jaap Medema: jaapmedema43@gmail.com. 
Mail bestemd voor de scriba e-mailadres: scriba@defontein.info sturen. 
Wijkdiaconie: httpps://kerk050.nl/DFC bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 
2086 49 (ten name van werkgroep diaconie De Fontein) U kunt bij uw gift 
aangeven voor welk doel het bestemd is. 
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