
MAANDBRIEF BUURTKERK DE FONTEIN – APRIL 2025

Buurtvieringen rondom de vraag ‘Wat raakt jou?
Op zondag 6 april 2025 vindt om 9.30 uur weer een buurtviering plaats in buurtkerk De Fontein. Dit keer vormt een 
foto van zwerfafval, aangeleverd Femme Dijkstra, het vertrekpunt. Tijdens de dienst zal deze verbonden worden aan 
Genesis 2: 4b-15. Iedereen is van harte welkom! Na afloop is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken.

Palmpasen
Op zondag 13 april is het Palmpasen. Met de kinderen van Together en basisschool De Wegwijzer bereiden we ons 
voor op deze dag. Er worden Palmpasenstokken gemaakt en er wordt een rondgang gemaakt in de kerk.
Zondag in de ochtenddienst vieren we het in de kerk. Carel van Aurich is de organist. (Klein)kinderen van 
kerkgangers ook van harte welkom. Er is dan ook gelegenheid nog een Palmpasenstok te maken. Welkom!
Meer info bij ds. Alberte van Ess en pionier Anna Hetebrij, die het hebben voorbereid.

Vieringen in de Goede Week en op Pasen
Op Witte Donderdag (17 april) gedenken we hoe Jezus met zijn leerlingen de maaltijd hield en zijn leven van liefde 
en dienstbaarheid in het perspectief plaatste van uittocht en bevrijding. In deze dienst van Schrift en Tafel vieren en 
delen we in zijn gedachtenis. Voorganger is ds. Ynte de Groot, de muzikale begeleiding wordt verzorgd door organist 
Dick Dijkstra. Aanvang: 19.30 uur

Op Goede Vrijdag (18 april) staan we stil bij de veroordeling en terechtstelling van Jezus, die eindigde aan het kruis. 
Zijn lijden is verbonden met het lijden van anderen wereldwijd. We noemen deze dag toch ‘goed’, omdat Jezus’ liefde
ten einde toe voor ons toekomst schept. Zijn verhaal loopt niet dood, maar gaat door. We lezen het passieverhaal van 
de evangelist Lucas, die door een aantal lectoren vertolkt zal worden. Voorganger is ds. Alberte van Ess, organist 
Gjalt van der Meulen. Aanvang: 19.30 uur

Op Stille Zaterdag (19 april) komen we samen om het mysterie van Pasen te vieren. In de duisternis ontsteekt een 
nieuw licht: een teken van hoop, van leven dat sterker is dan de dood. We beginnen om 20.15 uur op het kerkplein, 
waar we ons verzamelen rond de vuurschaal en liederen van hoop en verwachting zingen. Om 20.30 uur luidt de klok 
en trekken we samen de donkere kerk binnen, waar de Paaskaars wordt binnengedragen en het licht zich verspreidt. 
We luisteren naar verhalen van schepping en bevrijding, van duisternis en opstanding. We herdenken onze doop en 
vieren de belofte van nieuw leven. Aan de dienst wordt meegewerkt door de cantorij o.l.v. José van Dijken. 
Voorganger is buurtpastor Ruth Pruis, organist Dick Dijkstra.

Op Paasmorgen (20 april) vieren we het grote wonder van de opstanding. Waar de nacht plaatsmaakt voor het licht, 
waar verdriet wijkt voor hoop, daar klinkt de blijde boodschap: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ Samen komen we 
rond Schrift en Tafel, om het nieuwe leven dat in Christus is begonnen te gedenken en te vieren. In liederen en 
gebeden, in het delen van brood en wijn, mogen we ervaren dat Gods liefde sterker is dan de dood en dat wij mogen 
leven in Zijn licht. Deze feestelijke dienst wordt geleid door voorganger Saskia Treu, met muzikale begeleiding van 
organist Carel van Aurich. Aanvang: 9.30 uur.

Beloken Pasen
Op zondag 27 april vieren we Beloken Pasen. Ds. Ynte de Groot gaat voor in deze dienst en de muzikale begeleiding 
wordt verzorgd door organist Dick Dijkstra.

Pastorale zorg
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt of met een praktische hulpvraag zit – neemt 
u dan contact op met:

 Hessel Boersma (T: 06-20222123 of E: hessel.boersma@gmail.com)

 Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of E: lamkedijkstra@home.nl) 
Wilt u een kaartje naar een gemeentelid sturen en u hebt het adres niet, neem dan contact op met één van de ouderlin-
gen van De Fontein.



Bedankt!
Mw. Van der Wal bedankt hartelijk voor de bloemen die gebracht werden door Henny Serier vanuit De Fontein.

Bedankt voor de bloemen die Irene van Huis namens de Kerk bracht voor mijn 80ste verjaardag.
groeten Fred Pelster, Beukenlaan 112

Bedankje
Ook langs deze weg wil ik een ieder bedanken die heeft meegeleefd met de ziekte van mijn echtgenoot Ton en het 
overlijden van mijn broer Geert. Dank voor de bloemen, appjes, mailtjes en kaarten. Dat deed ons goed. 
Ds. Alberte van Ess

Zieken
Mevrouw Van Praag (Parelstraat) is voor revalidatie in de Dilgt.

Annie Borgerink is lelijk gevallen en heeft haar sleutelbeen gebroken. Omdat ze zelf tijdelijk niet zoveel kan is ze op 
dit moment dichter bij de familie.

Verhuisd
Vanaf 15 maart woon ik, Wieb Postma-Hofstra, weer in Sneek, in de straat waar ik werd geboren, in de wijk waar 
mijn jeugd ligt. Adres is: WZC Noorderhoek, Napjusstraat 114-12 8602 Sneek.

In april gaat mevrouw B Boonstra-Hiemstra verhuizen binnen de Dilgt naar De Brinken kamer 219.

Bloemen   uit de   kerk  
Wekelijks bezorgen we op zondag 2 bossen bloemen bij gemeenteleden die ziek zijn of wat extra aandacht kunnen 
gebruiken. Het pastoraat is niet altijd op de hoogte, mocht u iemand weten geef dan de naam door aan één van de 
ouderlingen of contactpersonen.
Daarnaast bezorgen we incidenteel vanuit onze buurtkerk bloemen bij een wijkbewoner of instelling, in één van de 
wijken van De Fontein, die wel wat extra aandacht kan gebruiken. Mocht u hier iemand voor weten geef dit dan door 
aan Hessel Boersma, ouderling pastoraat.

Veertigdagenspaardoosjes
Heel fijn dat we weer met z'n allen sparen voor projecten van Kerk in Actie die in de veertigdagentijd centraal staan. 
Er staan nog wat doosjes op de tafel in de hal voor diegenen die nog een spaardoosjes willen meenemen. De spaar-
doosjes kunnen weer ingeleverd worden op Paaszondag 20 april en zondag 27 april. Alvast heel erg bedankt voor jul-
lie bijdrage!
Werkgroep diaconaat

Jantsje Oost – de Vlas met wandkleden
“Hoe kun je de lucht bezitten?”
Jantsje Oost (1943) exposeert in de Veertigdagentijd met een serie wandkleden in De Fontein van 7 maart tot 25 april 
2025: “Hoe kun je de lucht bezitten?” Haar creaties in textiel zijn geïnspireerd door een Indiaanse visie op het beheer 
van de aarde. Zo laat Jantsje oude woorden nieuw ervaren.
Jantsje Oost (1943) woont in Buitenpost. Zij ‘zou de sterren van de hemel naaien’ toen zij van haar eerste salaris een 
naaimachine kocht. Die droom is pas verwezenlijkt na haar werkzame leven in het basisonderwijs. 
Na een druk en vol leven krijgt haar fantasie de volle ruimte. Zij naait een groene boomjurk voor zichzelf en een hoed 
van bladeren. De jurk wordt versierd met slak, vlinder en een lieveheersbeestje, op de schouder een duif. Jantsje gaat 
kleden bij haar verhalen maken en zo ontstaat verhalentheater “De gelukkige boom”. Ook illustreert zij haar gedichten
met wandkleden.
Intussen staat een boekje haar al lang aan te kijken vanuit de boekenkast: “Hoe kun je de lucht bezitten?” Jantsje leest 
het opnieuw en wordt diep geraakt door het verhaal van de Indianen (1854) in noordwest Amerika. Twee stammen 
leefden daar in grote harmonie met de prachtige natuur. De blanke regering wilde hun grondgebied kopen om er fa-
brieken op te zetten. Het opperhoofd van deze indianen, Seattle, legde uit hoe zijn volk leefde en zorg droeg voor de 



aarde, het water en de lucht. Hij waarschuwde de blanken voor hun verwoestende levenswijze. Zijn redevoering is 
vertaald en gedrukt in een boekje met de titel: “Hoe kun je de lucht bezitten?”
Jantsje: ‘Hoe actueel is dit. Wat doen wij met onze grond, het water en de lucht? Hier moet ik wat mee doen, het ver-
haal doorvertellen’. Zij duikt in haar voorraad lappen stof, kruipt achter de naaimachine en twee jaar later is de rede 
van Seattle verbeeld in veertien wandkleden. Klaar om de wereld in te gaan.
Jantsje gaf lezingen bij de kunstwerken met bijpassende muziek. Deze serie werd eerder tentoongesteld in het ge-
meentehuis van Buitenpost en in de Grote Kerk in Drachten (2020). Nu mogen haar wandkleden in De Fontein han-
gen.
Voor meer informatie en vragen kunt u het tentoonstellingsboekje inkijken en mailen met Jantsje Oost: e-mail  jants-
je.oost@chello.nl. De kunstenaar is aanwezig op vrijdag 28 maart om 11:00 uur.

Film in De Fontein: ‘Mary Magdalene’ (2018)
Op donderdagavond 10 april (19.00 uur) draait ‘Mary Magdalene’: De jonge Maria Magdalena voelt zich onderdrukt 
in het vissersdorpje waar ze met haar traditionele familie woont en besluit dit alles achter zich te laten. Ze sluit zich 
aan bij een nieuwe beweging, onder leiding van de charismatische Jezus van Nazareth. Al snel voelt ze zich op haar 
gemak bij Jezus en zijn volgelingen en vervult ze een belangrijke rol tijdens hun reis Jerusalem.
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee klaar.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Workshop fotografie Verbinding
Op zaterdagmorgen 12 april organiseren we onze volgende workshop.
Het onderwerp is deze keer Verbinding. 
We hopen elkaar die morgen te zien en elkaar te inspireren. Dan maken we er zeker weer een leuke expositie van.
Zaterdag 12 april, inloop met koffie/thee (1 euro) vanaf 9.30 uur, workshop start om 10 uur en om 12 uur ronden we 
dan weer af.

Meditatieve voorjaarswandeling
Aan het begin van de lente vieren we het verlangen naar het licht. Nu het weer langer licht wordt, willen we het liefste
ieder straaltje zonlicht opvangen. De warmte voelen, de vogeltjes horen en de lente ruiken. De zon helpt niet alleen de 
natuur maar ook onszelf om te ontkiemen of te openen en te groeien.
Op woensdagmiddag 23 april willen wij ons, al wandelend, laten inspireren. De wandeling start om 14.00u, vanaf 
buurtkerk De Fontein. De verwachting is rond 16.30u weer terug bij de kerk te zijn, met koffie en koek.
De tocht wordt begeleid door Hans Mulder. We verzamelen om 13.50u bij De Fontein, Eikenlaan 255. Opgave is niet 
nodig en deelname is gratis.

Spreek Smakelijk zoekt keukentalent!
Op donderdagavond 5 juni organiseren we weer een Spreek Smakelijk maaltijd in buurtkerk De Fontein. Dit keer staat
het thema ‘Verandering’ centraal. Een avond vol goede gesprekken en lekker eten!  
Maar… zonder keukenbrigade geen maaltijd! Daarom zoeken we extra hulp in de keuken. Lijkt het je leuk om ons 
eens in de twee à drie maanden een middag te versterken? Geen culinaire hoogstandjes nodig, alleen een dosis enthou-
siasme en gezelligheid!
Meld je aan bij Ruth Pruis: evaruthpruis@gmail.com. We horen graag van je!

De buurtkerk in beeld: Een ‘aangeklede’ iftarmaaltijd!
Op vrijdagavond 21 maart gebruikten we voor de tweede keer samen met een groep moslims van de Gűlen-beweging 
een iftarmaaltijd in De Fontein.
Precies om 18.54 u (het moment van zonsondergang) stapte een jonge trommelaar de ruimte in, om lopend tussen de 
tafeltjes al trommelend het moment van het verbreken van de vasten aan te geven; en daarmee het begin van de iftar-
maaltijd. De kleine zestig aanwezigen waren bij binnenkomst al mooi gemixt, omdat bij de gedekte tafels naamkaart-
jes lagen.
De deelnemers kregen een quiz voorgeschoteld, twee jongetjes deden heel ‘volwassen’ een schaduwspel met bewe-
gende poppen achter een laken; er was een band-optreden van vier jongelui met muziek en zang, en een korte uitleg 
over waar deze groep moslims voor staat. Tussendoor was er genoeg ruimte om in gesprek te zijn met tafelgenoten. 
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Want die kennismaking, daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. En daar is een heerlijke gezamenlijke maaltijd het mid-
del voor.
Wat deze ontmoeting ook zo bijzonder maakt, is dat vooroordelen over ‘de moslim’ zomaar kunnen sneuvelen. Van 
de moslima’s had maar een enkeling een hoofddoek om. Je bent immers vrij om dat te doen als je dat wil….De meeste
vrouwen onderscheidden zich qua kleding niet van die uit De Fontein of uit de buurt. De Gűlen-beweging, gesticht 
door de Turkse islamitische geleerde Fethullah Gűlen, heeft als kenmerk dat men verbinding en de dialoog zoekt. In 
Turkije zijn veel aanhangers werkzaam in het onderwijs en in de rechtspraak. Men zet zich dus graag in als het cement
van de samenleving.
Wim van Dommelen

Gemeenteberaad op zondag 4 mei
Na de buurtviering op zondag 4 mei bent u van harte uitgenodigd voor een gemeenteberaad. We gaan dan met elkaar 
in gesprek over een aantal belangrijke onderwerpen die spelen in en rond onze buurtkerk. Op de agenda staan onder 
andere:

 de definitieve opdracht van pionier Anna Hetebrij,

 de bestuurlijke en financiële stand van zaken,

 pastorale ontwikkelingen binnen De Fontein.
Na afloop van de viering is er eerst gelegenheid om samen koffie of thee te drinken. Het gemeenteberaad start om 
11.00 uur. We hopen op uw aanwezigheid en inbreng. Van harte welkom!

Buurtkerkprogramma

Maandag 9.30 – 12.30                    Jasmijn
13 – 17 u                         Together Groningen

Dinsdag 1, 15 en 29 april, 14 u    Brei- en haakclub
Woensdag 10 – 12 u                         Open kerk met koffieochtend

13 – 17 u                         Together Groningen
23 april, 14 – 16.30 u     Meditatieve voorjaarswandeling

Donderdag 10 – 12 u                         Open kerk en Loket levensvragen
10 – 12 u                         De Praattafel – telefonisch spreekuur
3 april, 12.15-13.15 u     Buurtsoep
10 april, 19 u                  Film in De Fontein: ‘Mary Magdalene’ (2018)

Zaterdag 12 april, 9.30 – 12 u       Workshop fotografie Verbinding 

Aanvullende informatie over de diverse activiteiten vindt u op onze website: www.defontein.info.

Kopij
Kopij voor de volgende maandbrief (mei 2025) kunt u tot maandag 21 april aanleveren bij Jaap Medema: jaapmede-
ma43@gmail.com.

Mailadres scriba van De Fontein
Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: scriba@defontein.info te sturen.

Wijkdiaconie:     httpps://kerk050.nl/DFC
bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 (ten name van werkgroep 
diaconie De Fontein)
U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is.
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